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Türkiye Festivali 


150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı 


Bakan Kurtulmuş 
“Turizm, barış projesi olarak kullanılmalı” 


ANDU 


A PLACE TO 
FALLIN LOVE AND 
STRENGTHEN YOUR ROOTS 


Set against green surroundings your Villa's striking facade creates a dramatic first impression. 
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Hayallerin gerçeğe dönüştüğü zamanlar... 


Temalı mini golf, işlevsel ve zarif beach club. 
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Carlson Rezidor, 2017'de Türkiye'de 7 otel 


The Land Of Legendsile Antalya'da 


Isparta, lavanta turizmi ile Fransa'ya rakip oldu 


Sadun Alp:-Türk turizmine 15 otel ile hizmet vereceğiz” 


Çılgın Türk otostopla 24 ülkeyi gezdi 


Turizm için seferberlik zamanı 


2016 yılına Rusya damga vururken 2017 yılına da Avrupa pazarı damga vuruyor. 
2018 yılı artık çıkış yılımız olmalı, Bu nedenle imaj ve tanıtım anlamında 
yapılacak çok iş var. Ülkemiz için yapılan negatif algı operasyonlarını güç birliği yaparak yok etmeliyiz. 


Haluk Özsevim 


2016 yılı malum... Uçak krizi, terör ve siyasi bir takım gerginlikler nedeniyle 
2016 yılı bizim için ciddi bir kayıp yılı oldu. 2017 yılı da 2016 yılının gölgesinde 
geçiyor. Rusya pazarının açılması ile bir takım düzelmeler oldu ancak bu sefer Avrupa pazarında ciddi bir kayıp yaşıyoruz. 


2018 yılı için de kimse önünü göremiyor. Fiyatlar da zaten istenen seviyenin 
çok altında. 2018 yılı için beklenti turistin gelmesinden yana. Bu noktada Türkiye'nin ciddi bir tanıtım ve imaj çalışması yapması gerekiyor. Yeni Turizm. 
Bakanımız Numan Kurtulmuş'a burada çok iş düşüyor. Bakan Kurtulmuş, kamu — özel sektör işbirliği ile turizm seferberliğinin lideri olmalı. Hükümet'i bu noktada harekete geçirecek olan da Bakanımız Numan Kurtulmuş'tur. 
Birlik ve beraberlik ile her zorluğun altından kalkabiliriz. Yapacağımız şey el ele vererek Türkiye'nin ne kadar güçlü ve güzel bir ülke olduğunu göstermektir. 


Bence en önemli sorunumuz Türkiye'nin kendisini ifade edememesidir. Buna bir de yaratılan negatif algı eklenince Türkiye'nin tanıtım ve imaj konusunda çok ciddi bir çalışma yapmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Türkiye turizm anlamında çok zengin bir coğrafya ve bu zenginliği tanıtmak da çok ciddi 

bir uğraş gerektiriyor. Türkiye eski günlerine hemen dönemeyecek ama bu dönüş bir şekilde sağlanacak. Çünkü Avrupa'nın tatil anlamında Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diye de hiçbir şey yapmamazlık edemezsiniz. Kamu ve özel sektör yıllardır süren işbirliğini daha da sıkı hale getirerek Türkiye turizmi için seferberlik ilan etmeli. 


Türkiye Festivali 

Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da düzenlediğimiz “Türkiye Festivali” bizi özleyen Rus tatilcilere dikkat çeken bir tanıtım çalışması oldu. 
Türkiye, Bakanlık, STK ve özel sektörün katkısı ile yurt dışında tarihindeki en büyük festivali gerçekleştirdi. Türkiye Festivali, 3 günde 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Bu organizasyon festivallerin tanıtımdaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Çünkü birebir iletişim ve dokunuşlar artık çok önemli. 
Bilhassa turizm için. Moskova'daki gülümseyen insanları görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Bu festival kamu — özel sektör işbirliğinin başarısını da ispatlamıştır. Bu noktada organizasyonun yapılmasında emekleri olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 


Kalite yarışımız sürmeli 

Son olarak kalitemize de değineceğim. Para kazanma uğruna kalitesinden ödün verenler önümüzdeki yıllarda kaybedenler tarafında olacak. Ancak kalitesine her zaman olduğu gibi önem verenler gelecek yılların kazananı olacaktır. Evet, maliyetler turizmcilerimiz zorluyor ama turizmin geleceği için sabretmeliyiz. 
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Emniyet Müdürlüğü, otelleri kimlik bildirimi için uyardı 

, ) Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kimlik Bildirme 
7 Büro Amirliği ve GÜMTOB işbirliğince, sistemin işleyişi ve idari 
para cezaları hakkında Almira Otel'de sektör temsilcilerinin katılımı 


ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kimlik Büro 

| Amirliği yetkilileri sistemin işleyişini anlatarak, katılımcılardan gelen 
soruları yanıtladı. İdari Para cezaları hakkında da bilgi veren yetkililer; “1-1774 Sayılı Kanunun 2,3 ve 4 üncü md'lerine muhalefet edenlere, 
15 inci madde gereği, 456,00 TL. 2-Kimlik Bildirme Belgesinde gerçeğe 
uygun olmayan bilgi verenlere, 17 inci madde gereği, 180,00 TL. 
3-Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak Anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara Ek-1 maddesi 


gereği, 5.191,00 TL. 4- Kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve terminallerini genel kolluk kuvvetleri bilgisayarına bağlamayanlara, Kanunun Ek-1 maddesi gereğince, 10.383,00 TL idari para cezası uygulanır. 5- Ek-1 


madde yükümlülükleri tekrar yerine getirmeyen tesislerin ise işletme ruhsatı iptal edilir” dedi. 


Duayen turizmciden Bakan 
Kurtulmuş'a açık mektup 


Corendon, Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında 


Türkiye'nin önde gelen turistik havayollarından Corendon Airlines, şirketleri net satışlar, faiz/vergi 


Bentour Reisen Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, 

sosyal medya hesabından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a hitaben bir yazı paylaştı. Uğur, paylaşımda şu önerilerde bulundu: “Müsteşarınızın turizm tecrübesi olan bir bürokrat olması. Çok kısa bir zaman da bürokratlardan, dışişleri ve maliye bakanlığından ve de yurt içi, yurt dışı tecrübeli turizmcilerden oluşan bir kriz masasının kurulması ve problemlerin masaya yatırılması. Uçaklar için tur operatörlerine verilen sübvansiyonun basite indirgenmesi. 
Yalnızca otel de kalanlar için bu uçak sübvansiyonun verilmesi 4 yıldız, 5 yıldız oteller için taban fiyatının belirlenmesi ve bunun altına inilmemesi, gelir kaybını önleyip 
2 ve3 yıldızlı otellerin yok olmasını önleyecektir.” 


öncesi kar-zarar, aktif toplam ve öz kaynak değerlerine göre sıralayan Fortune 500 Türkiye listesine 284. 
sıradan girerek, 6. kez “Türkiye'nin en büyük 500 
şirketi” arasında yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı (CEO) Olcay Türker, “2012 yılı itibariyle her yıl “Türkiye'nin en büyük 500 şirketi” arasında yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu yıl da geleneği bozmadık ve Fortune 500 Türkiye listesinde yerimizi aldık, üstelik Antalya ilinde sıralamaya giren 3.en büyük şirket olduk” dedi. 
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Kaan Kavaloğlu: “Oluşturduğumuz sistem ile başarıyı yakaladık” 


a Limak International m > Hotels & Resorts Genel mmm Koordinatörü Kaan 
—— Kavaloğlu, TV8 INT'te 

| —— yayımlanan Gezi Rehberi 
isimli programa konuk oldu. Limak Otelleri olarak 
52 ülkeden misafirler 
ağırladıklarını belirten 
Kavaloğlu, “Biz 52 ülkeden misafir ağırlıyoruz. 

Hiçbir ülkenin otellerimizde çoğunluk oluşturmasına dikkat ediyoruz. Böyle bir sistem yarattık ve bunun sonucunda da başarı yakaladık” dedi. Limak Hotels'in son yatırımı olan Limak Kıbrıs hakkında da bilgi veren Kaan Kavaloğlu, “Limak Kıbrıs, 600 odalı olacak ve Kıbrıs turizmine ivme kazandıracak. 
Türkiye'deki başarımızı Kıbrıs'a taşıyacağız” diye konuştu. 


e m 


Sevilen turizmci Engin Özer son yolculuğuna uğurlandı 


Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yuman sevilen turizmci Kilit Global Genel Müdür Yardımcısı Engin Özer, ebediyete uğurladı. Kilit Global Genel Müdürü Sezgin Özer'in de ağabeyi olan Engin Özer'in cenazesi, Antalya İsmail 

Fetane Şahin Camii'nde, İkindi Namazı'na müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Tourism Today olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz. 


KNDU VİLLAS / ANTALYA 


MLUMEN 


YAPI SİSTEMLERİ 
“Alumen Yapı Sistemleri bilgi ve teknolojiye, insan kaynaklarına ve yeni yönetim sistemlerine yatırım yapar” ALUMEN MİMARİ CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM METAL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 


OFİS Şirinyalı M 1 Gökşen Cad. No:107/6 Muratpaşa / ANTALYA T: 490 242. 3121845 F:« FABRİKA Yeniyöi Mz eline Sokak No:9 Muratpaşa / A www.alumenyapi.com 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Türkiye, Polonya pazarındaki çıkışını sürdürecek 


ea > | > Antalya Tanıtım Heyeti, Pazar geliştirme çalışmaları için Polonya'ya bir ziyarette bulundu. Antalya'da pazar geliştirme çalışmaları kapsamında 


bir araya gelen Antalya Tanıtım 

Heyeti ile Polonya'ya giden Akdeniz 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler 

Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı 
“Polonya, Avrupa Birliği geçiş sürecinin en başarılı ekonomileri arasında gösteriliyor. Turizm kaynak pazarı olarak pek çok ülkenin hedef pazarı olan Polonya, AB üyeleri içerisinde 
2017 ilk 5 aylık dönemde en yüksek 
çıkış yapan ülke oldu. Bu çıkışın artması ve devamını sağlamak üzere temaslarda bulunduk” dedi. 


Avusturya Büyükelçisi Wölfei 


Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer, 

elçilik rezidansında MAG Dergi'yi ağırladı. 
Röportajda Avusturya ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliklerine de değinen Wölfer, “Ben Türkiye'ye gelen turist sayısının yine artacağından eminim” dedi. 

Avusturya'ya gelen Türk turist sayısında gözlenen artıştan çok memnun olduğunu söyleyen Wölfer: “Şu anda Türkiye'deki tedirginlikle bağlantılı bir sıkıntı olduğu muhakkak ama ben gelen turist sayısının yine artacağından eminim” diye konuştu. 


Dünyanın farklı yerlerindeki otellerde konaklamış milyonlarca tatilcinin yorumlarını inceleyen 
Expedia'ya ait yorum portal sitesi 
Hotels.com'un en iyi otelleri belirlemek için düzenlediği 
“Loved by Guests Certificate” 
ödülleri açıklandı. Lüks oteller kategorisindeki çalışmada Crystal 
Hotels bünyesindeki Crystal Tat 
Beach Golf Resort&Spa “Çok İyi 
Otel”, Crystal De Luxe Resort&Spa ise “Muhteşem Otel” ödüllerine layık görüldü. 
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Green Travel'ın iflası Türkiye'nin imajını yükseltti 


Macaristan'ın popüler ulusal turizm dergisi Az Utazo'da kapak dahil toplam 6 sayfada Alanya fotoğraflarına ve makalelerine yer veren Seyahat Yazarı Szilvia Szeszler, Alanya'ya geldi. 
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş ile bir araya gelen Szeszler, “BOO Macar turistin Green Travel iflası sonrasında Antalya'da mağdur edilmemesi Türkiye turizmine olan bakış açımızı güçlendirdi” 


1.313 otel denetlendi 29'una para cezası uygulandı 


Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, başta oteller olmak üzere, gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapan işletmelere yönelik yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 18 bin 

831 denetimde 327 işletmeye para cezası uyguladı. Yapılan 
açıklamada, denetimi yapılan işletmeler arasında otellerin sayıca ön plana çıkması dikkat çekti. Antalya'da hizmet vermekte olan bin 690 otel ve bu otellere gıda tedariki sağlayan gıda toptancılarına yönelik olarak denetimlerin hız kesmeden devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada, bu yılın Haziran ayı sonu itibariyle, bin 313 adet otele toplam bin 511 denetim yapıldığı ve mevzuata aykırı hareket eden 29 işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi. 


Düşük yakıt tüketimi 


ve yüksek konforu ile TEMSA 


bu maratonun kazananı SİZ olursunuz 


Gücü ve performansı, TEMSA'ya özgü konfor ile harmanladık. Uzun yollar için özel güvenlik sistemleriyle tasarladığımız MARATON, çevre dostu motoru ve tasarruflu yakıt tüketimiyle hem çevrenizi hem cebinizi rahatlatacak. 


temsa.com 


——  —————ş—şğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ— 
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Türk ve Rus acenteler Almanya'da işbirliği yapacak 


popo ma 


Merkezi Almanya'da bulunan Türk Acenteciler Birliği (COOP 'TRR), 500'ün üzerinde Rus acenteyi bünyesinde barındıran Rus Acenteciler Birliği (COOP EAST) ile Türkiye'ye yönelik tur satışlarını arttırmak işbirliği anlaşması yaptı. COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, “Türkiye, Almanya'da yaşayan Rusların tatil tercihinde birinci sırada, Üstelik Rusya Federasyonu'ndaki ve Almanya'daki Rus tatilcilerin Türkiye'de hemen hemen aynı otelleri tercih ettiğini tespit ettik. Bu durumdan hareketle Almanya'dan Türkiye'ye tatil için giden Rusların sayısını artırmak üzere COOP Fast ile işbirliği yapacağız” dedi. 


Park Dedeman Levent, çevre duyarlılığına davet etti 


Çevre dostu yapısı ve modern mimarisi ile şehir otelciliğinde örnek yapılardan bir olan Park Dedeman Levent, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gelecek için sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Özellikle sirkülasyonun yüksek olduğu işletmelerde tüketim kontrolünün sağlanmasının gelecek 

için önemine dikkat çeken Park Dedeman Levent'in Genel Müdürü Tunay Erdal; “Yaşanabilir bir çevre için şehrin ve turizmin nabzını tutan işletmelerin çevre duyarlılığını esas alan çözümler üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Park Dedeman Levent olarak çevreci sistemlerle misafirlerimize konforu ve tüketim duyarlılığını sunuyoruz” dedi. 
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Harika Güral: “Turizm sektörü kazanırsa Türkiye kazanır” 


Güral Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Harika 
Güral, “Bu sezon tüm işletmelerin. 
kazanmasını istiyoruz” dedi. 
“Turizm sektörünün kazanması demek Türkiye için gerek ekonomik gerek sosyal anlamda yüksek katma değer, yüksek fayda demektir” 

diye konuşan Güral: “Türkiye'yi dünyada temsil eden ve tanıtan önemli kanallardan biri de biz turizmcileriz, dolayısıyla bundan önce olduğu gibi bu sezonda gelen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak ülkemize yüksek katma değer yaratmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 


Setur, turizm sektörünün öncüsü oldu 


Turizm, duty free, özel uçak ve helikopter K 


kiralama alanlarında faaliyet gösteren Setur, Fortune 500 Türkiye araştırmasında “Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri” sektöründe havayolu 

ve demiryolu şirketlerinin ardından 5'inci sırayı aldı. Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Başarılı performansımızla Fortune 500 Türkiye listesinde turizm sektörünün öncüsü olarak edindiğimiz 


Yer bize büyük gurur veriyor. 2017 yılının sektör açısından da bir toparlanma dönemi olmasını umuyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam. 


ediyoruz” dedi. 


Whatsapp ile turist memnuniyetini artıracak 


m 


Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve İl 
Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle, kente gelen turistlerin istek, öneri ve şikayetlerini duyurabilecekleri, Edie 
Turizm Whatsapp İhbar Hattını devreye soktu. Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Turizm sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları 

ile özel sektör arasında oluşturulacak koordinasyon sayesinde, Edirne'yi ziyaret edenlerin yaşadıkları sorunlarla ivedilik çözüm bulmak ve onların şehrimizden memnun ayrılmalarını sağlamak amacıyla valiliğimizce bir whatsapp turizm ihbar hattı oluşturulmuştu” 
denildi. 


GA 
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Four Seasons Sultanahmet, en iyiler arasında 


Four Seasons Hotel Sultanahmet, dünyanın en prestijli seyahat dergilerinden Travel # Leisure'nin 
The World's Best listesinde Avrupa'daki En İyi 15 
Olel? içinde 8. sırada yer alarak Türkiye'den seçilen tek otel oldu. Four Seasons Hotels Istanbul'un Genel Müdürü Tarek Mourad, “Sultanahmet'in büyüleyici atmosferinde her an Four Seasons'ın peri masalı gibi bir deneyim sunmasını sağlayan, işine tutkuyla bağlı ekibimiz, otelimizin kurulduğu günden itibaren lüks dünyasındaki liderliğinin özünü temsil ediyor ve etmeye de devam edecek” dedi. 
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SAYD'dan, tüm acenta yöne güç birliği çağrısı 

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) yaptığı çağrı ile Türkiye'deki tüm seyahat acentası yöneticilerini SAYD çatısı altına davet etti. Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Genel Sekreteri Hamit Kuk'un imzasını taşıyan açıklama şöyle: “10. yılını kutladığımız Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği olarak her platformda sadece Antalya'da değil Türkiye'nin her yerinden turizm yapan, acentecilik yapan herkesi hiç bir ayırım yapmadan derneğimize davet ediyoruz. Türkiye genelinde temsilcilik düzeyinde başlayarak çalışmalarımızda siz değerli meslektaşlarımızla omuz omuza çalışmak en büyük dileğimiz olacaktır.” 


Almanlar geceleme rekoru kırdı 


Almanlar seyahat etmede olduğu kadar kendi ülkelerinde de turizm alanında rekor kırmaya devam ediyor. 2009 yılından beri geceleme rekoru kıran Almanya, 2016 yılında yüzde üçlük artışla 

117 milyon 800 bin gecelemeye ulaştı. Almanya'da 
ülke dışından gelenlerde yüzde üç oranında artış sağlanırken, 22 milyon geceleme yapıldı. Almanya için turizm hareketliliğinde yine yüzde üçlük artışla 
95 milyon 800 bin gecelemeye ulaşıldı. 


Japon turistler Manda görmek için Hilton Garden Inn mal kal açıldı. 
Türkiye'ye geldi 
Japonya'dan 7 kişilik turist kafilesi, manda ve iğne oyalarını incelemek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesine geldi. Japon turistler Tavşanlı ilçesinde tarihi ve turistik yerler ile ilgili bilgiler alarak mandacılık hakkında bilgiler aldı. Japon turistlerin grup lideri Ikumi Nonaka, kendileri için oldukça verimli bir gezi olduğunu ifade ederken, “Tavşanlı'ya özel iğne oyası için geldik ve Tepecik beldesinde mandaların yaşadığını öğrendik. Burada mandaları görerek, bu yöreye ait iğne oyalarının nasıl yapıldığını inceledik” dedi. 


Hilton'un orta ölçekli pazarda hizmet veren markası Hilton Garden Inn, Türkiye'deki yeni oteli Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar'ın açıldığını duyurdu. Orbay Grup Kuyumculuk'un sahibi olduğu 88 odalı otel, konuklarını ağırlamaya başladı. 
Otelin Genel Müdürü Oğuz Karslıoğlu: “Misafirlerimize Hilton Garden Inn markasından bekledikleri sıcak ve kusursuz 


hizmeti sunmak için sabırsızlanıyoruz. Otelimizi iş veya eğlence amacıyla ziyaret edecek misafirlerimize unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatacağız” dedi. 


——— 
FOREVER YOUNG b 


SUNCE 1957 


60 YILDIR TARZ İKONU: 


LEMI 500 ANNIVERSARIO, her zaman genç kalan tasanmıyla tarzını ve ruhunu yollara yansıtmak için geliyor. Sınırlı sayıda üretilen 
500 ANNIVERSARIO, açılır tavanı, nostalik tasanm detayları ve 
göz alıcı iki yeni rengiyle sizin de tarz ikonunuz olacak. 
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Rus turistlerin Kapadokya'ya ilgisi artacak 


Geçen sene Türkiye'ye gelemeyen Rus turistler bu sene Türkiye'ye adeta akın ediyor. Rusya pazarında payını artırmak isteyen Türk destinasyonları da farklı çalışmalar içine girdi. Rusya pazarındaki payını arttırmak isteyen Kapadokya da Rus Instagram fenomenlerini Kapadokya'da ağırladı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Rus Instagram fenomenleri Sveta Bilyalova ve Anella Miller” Kayakapı Premium Caves -Ca payımızı arttırmak istiyoruz. Rus Instagram fenomenleri de yapacakları paylaşımlar ile dikkatleri Kapadokya'ya çekecektir” dedi. 


ppadocia'da ağırladı. Yakup Dinler, “Rusya pazarındaki 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Bodrum'un en büyüğü 
Vogue Hotel'de 


Vogue Hotel Bodrum bünyesinde yer alan agua park, yeni konseptleri ile kapılarını 25 Haziran pazar günü itibari 

ile sezona açtı. Gocart, Lasertag, 8D sinema, ödüllü cobra kaydırak, PortAventura Minilub, yetişkin kaydırakları, Pirate's Agua Tower, Astek Agua Tower, nehir ve dev lunaparkı ile eğlenceli bir yaz Vogue Hotel Bodrum misafirlerini bekliyor. Bodrum'un en büyük agua parkına sahip olan Vogue Hotel Bodrum, agua parkına getirdiği yeni konseptleri ile yine misafirlerine eğlenceli bir tatil vadediyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Vogue Hotel Bodrum Genel Müdürü Ayhan Çakıcı, “Agua parkımıza getirdiğimiz yeni konsept kaydıraklarımız ile misafirlerimize heyecanlı ve eğlenceli bir tatil sunacağız” dedi. 


Swissotel Büyük Efes, Ege'nin 
En Güvenli Oteli oldu 


Gerek iş, gerekse eğlence amaçlı seyahat eden misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olan Swissotel Büyük Efes, Ege Bölgesi'nde bir ilke daha imza attı. Otelin Genel Müdürü H. Rıza Elibol; Swissötel Büyük Efes ailesi olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlardan dolayı, misafirlerine mümkün olabilecek en yüksek seviyede güvenli bir ortam sağlanmasının, otelin 

en önemli değerlerinden birisi olduğunu ifade etti. 
Elibol, Otelin tüm bu yatırımları ardından Safehotels Alliance AB firması tarafından sıkı bir denetleme sonrası,“SafeHotels Certification” ile ödüllendirilerek, en yüksek “Executive” seviyeli sertifikayı almaya hak kazandığını söyledi. 


Prontotour'da Kurban 
Bayramı'nda yok yok 


Seyahat trendlerini belirleyen Prontotour, Kurban Bayramı tatili için hala karar veremeyenlere ve tatil fırsatını son 

güne bırakanlara 12 ay erken rezervasyon fırsatı sunuyor. 
İtalya'dan, İspanya'ya, Orta Avrupa'dan Balkanlar'a, Benelüks ülkelerinden, Fransa'ya, Amerika'dan Uzak Doğu'ya dünyanın hat noktaları ve alternatif vizesiz destinasyonlar unutulmaz bir yaz tatili geçirmek isteyenleri bekliyor. Ayrıca yurtiçi turları kapsamında özel seçenekler de bayram tatili alternatifleri arasında yer alıyor. 


en Özel se) 


M sebe 
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KETOB, ziyaret ettikleri otellerde sezonun nabzını tuttu 


Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Yönetim Kurulu, Kiriş ve Kemer bölge otellerine ziyaretlerde bulundu. Maxx Royal Kemer Genel Müdür Yardımcısı Emre Ülgüner, Alva Donna World Palace Hotel Genel Koordinatörü Şevket Bilen ve Crsytal Aura Beach Hotel Genel Müdürü Ersin Özdemir'i ziyaret eden KETOB Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gül, Başkan Yardımcısı Şener Gürler ve Yönetim Kurulu Üyeleri K.Dinçer Sarıkaya, Günaydın Atar ve Aydın Aytuğ, sezonun gidişatını değerlendirdi. 


K<LiTAH YA 


B#ORseLeN 


SADELİKTE 
SINIR YOK 


BORDO KOLEKSİYONUNUN, 'MAT 
SİYAH',/MAT KAHVE" 

CARYA VE ZEUGMA SERİLERİ 
MİNİMALİST DURUŞLARIYLA VE 
ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ 
RENKLERİYLE SUNUMLARDA 
SÜRPRİZLERE AÇIK TASARIM 
İMKANLARI SUNUYOR. 


BORDO/CARYA/ZEUGMA 
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Türkiye Festivali 


Moskova'da 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı 


# 


N ER e 7 # 


9 ge Rusya'nın Federasyonu'nun 
başkenti Moskova'da önemli bir 

tanıtım organizasyonuna imza attı. 16 
-17-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Moskova'da gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Türkiye Festivali, 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. <1 


ürkiye Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 

desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Biri (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turist Rehberleri Birliği (TUREBİ, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Rus-Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) katkıları ve THY'nin ana sponsorluğunda 16 - 17 - 18 Haziran 2017 tarihleri arasında Moskova'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin kültürel, turistik ve sanatsal değerlerini Moskova'ya taşıyan Türkiye Festivali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük önem verdiği Türkiye-Rusya Federasyonu dostluğuna önemli bir katkı sağladı. 


Rusların akınına uğradı 

165 dönümlük arazi üzerinde yer alan Park Krasnaya 
Presnya'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, ilk 

gün yağışlı havaya rağmen 20 bin ziyaretçi ağırladı. 
Hava koşullarının düzelmesi ile haftasonuna denk gelen iki gün Türkiye Festivali Rus halkının akınına uğradı. Festival, toplam 150 binin üzerinde Ziyaretçi sayısına ulaşırken Rusya'da yayın yapan medya kuruluşları da Türkiye Festivali'ne geniş yer vererek milyonlara ulaştırdı. 


Rus ve Türk sanatçılar aynı sahnede 

Türkiye'nin kültürel, turistik ve sanatsal değerlerini Moskova'ya taşıyan Türkiye Festivali'nde Türkiye'den 100'ün 
üzerinde sanatçı katılırken festival kapsamında yaklaşık 500 
kişi görev aldı. Moskova Belediyesi'nin de destek verdiği Türkiye Festivali, Rus — Türk sanatçıların aynı sahneyi paylaşarak Rusça şarkılar söylemesi Rus ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Ayrıca festival kapsamında sahne alan Rus pop starları da büyük ilgi gördü. Festival boyunca ana sahne dışında İstanbul ve Kemer sahneleri de gösteri ve konserleri ile dikkat çekti. 
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Bölge ve oteller tanıtım fırsatı yakaladı 

Türkiye'den birçok belediye ve kurumun destek verdiği Türkiye Festivali'nde İstanbul, Antalya, Nevşehir, Aydın illerinin yanı sıra Alanya, Kemer, Manavgat, Belek, 

Bodrum, Kuşadası, Didim gibi turizm destinasyonları 

da bölgelerini tanıtma fırsatı yakaladı. Türkiye Festivali, turizm firmalarının da katılımı ile önemli bir tanıtım platformuna döndü. Moskova'da faaliyet gösteren büyük tur operatörlerinin hepsinin katılım gösterdiği festivalde Türkiye'den 12 otel de özel stantları ile Rus halkı ile buluştu. 


Uzun kuyruklara neden oldu 
Moskova'daki organizasyona Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Halk Dansları Mehteran Ekibi, Tepecik Flarmoni Orkestrası, Antalya Opera ve Balesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Güreş Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu da destek vererek festival boyunca sahne alıp gösteriler gerçekleştirdi. Festivalde Rusya'da da ilgi ile izlenen “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin set kıyafetleri de sergilendi. 
Önünde uzun kuyrukların oluştuğu sergi binlerce “Muhteşem Yüzyıl” hayranını zamanda yolculuğa çıkardı. 
Birçok etkinliğe sahne olan festivalde, yapılan çekilişlerle 200 
kişiye de Türkiye tatili hediye edildi. 
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Türkiye Festivali'ni yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurci, Moskova'daki Türkiye Festivali'nin büyük ilgi gördüğünü ve bu festivali geleneksel hale getireceklerini söyledi. Temurci: “Rus halkı festival boyunca çok 

güzel bir ilgi gösterdi. Burada Antalya'dan İstanbul'a, Aydın'dan Kapadokya'ya, Kapadokya'dan Mersin'e birçok destinasyonumuz Türkiye'nin tanıtımını yaptı. İlgiden dolayı da çok mutluyuz. Bu festivali geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'den sanatçılarımız, turizmcilerimiz ve çok sayıda görevli arkadaşımız Moskova'ya gelerek önemli 


bir işe imza attılar, Tüm sanatçılarımıza Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hemen hemen bütün unsurlarını görmeniz mümkündü. Pazarı domine eden tur operatörleri, Türk Mutfağı, Pehlivanlarımız, çocuklar için aktiviteler vb. birçok etkinlik vardı. Gelecek sene daha ciddi bir boyutta burada yer alacağız. Bu festivali gerçekleşmesini sağlayan başta Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. 


Osman Ayık: “Türkiye'yi Rus halkı ile buluşturduk” Festivalin ev sahiplerinden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise Türkiye Festivali ile alışılmış tanıtım faaliyetlerinin dışına çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Ayık: “Bu festival, iki ülke arasındaki düzelen ve gelişen ilişkileri tabana indirme amacıyla düzenlendi. Üst yönetimlerde yaşanan yumuşamanın tabana yayılmasında bir takım sıkıntılar olduğunu biliyorduk. Rusya'da halkın belirli bir kısmı Türkiye ile Rusya ilişkilerin düzeldiğinin farkında değil, Bu festival ile bu sorunu aşmayı hedefledik. Türkiye'yi üç boyutlu olarak Rusya'ya getirmek ve halkla buluşturmak istedik; genel manzaraya baktığımda, oldukça da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Açıkçası festivale bu kadar büyük bir ilgi ve katılım olacağını bizler de tahmin edemedik. 
Önümüzdeki yıllarda çıtayı daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi. 
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Gelecek sene için çalışmalar başladı. 
Türkiye Festivali Proje Direktörleri A.Haluk Özsevim, 


Zelimkhan Zarmaev ve Organizasyon Koordinatörü İlker Kutlu Aktaş yaptıkları ortak açıklamada, festivalin ciddi 

bir kitleye ulaştığını belirterek: “Türkiye Festivali ile 150 
binin üzerinde Rus Ziyaretçi ağırladık. Festival sadece Rus ziyaretçileri değil, Moskova'ya farklı ülkelerden turistik amaçlı gelen insanları da ağırladı. Festival ayrıca Rusya'nın önemli medya kuruluşlarında da geniş yer buldu. Bu sayede Türkiye'nin tanıtımını yaptığımız festival milyonlarca insana ulaşmış oldu. Türkiye'nin kültürel, sanatsal, turizm ve sportif yönünün de tanıtıldığı Türkiye Festivali, tanıtımı farklı bir boyuta taşıdı. Birebir insanlara dokunmayı amaçladığımız bu etkinlik ile doğrudan önemli bir tanıtım gerçi 

Gelecek sene daha geniş kapsamlı bir organizasyon için şimdiden çalışmalara başladık. Bu festivaldı 

kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” dediler. 


NE DEMİŞTİK? , 
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Bakan Kurtulmuş 


“Turizm, barış projesi olarak kullanılmalı” 


ntalya'daki Akra Hotel'de gerçekleştirilen ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜRSAB 
Başkanı Başaran Ulusoy, TUREB Başkanı Zeki Apalı, TÜROB Başkanı Timur Bayındır'ın da katıldığı toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan Bakan Kurtulmuş, turizm sektörü temsilcileriyle faydalı bir görüşme yaptıklarının altını çizerek, 65. hükümetin içindeki revizyon çerçevesinde getirildiği Turizm Bakanlığı'nın ilk toplantısını turizmin başkenti Antalya'da yaptıklarını kaydetti. Bu tür toplantılara devam edeceklerine değinen Bakan Kurtulmuş, ın yerinde belirlenmesi ve çözümü için el inde çalışacaklarını belirtti. 


“Terör küresel tehdit haline geldi” 

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade 

eden Bakan Kurtulmuş, “Turizm başta olmak üzere Türkiye ekonomisini, siyasetini derinden etkileyen olayla karşı karşıyayız. Öncelikli olarak küresel ölçekte büyük bir ekonomik mücadelenin sürdüğü, bir siyasi itiş kakışın yaşandığı dönemden geçiyoruz. 
Soğuk savaş sonrası oluşmaya başlayan ama bir türlü yerine oturmayan güç dengelerinin her 

alanda ortaya çıkardığı büyük türbülanslarla karşı karşıyayız. Bu çekişme ve mücadelelerin, güçler arasındaki kavganın özellikle bölgemize derin etkilerinin olduğunu biliyoruz. Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaşların son derece yıkıcı etkileri 

var. Bu bölgedeki gelişmeler çerçevesinde terörün bir büyük küresel güç haline geldiği hepimizin malumudur. Bu bölgeden güç alan dünyanın her tarafını etkileyen terörle karşı karşıyayız. Türkiye bu küresel tehdidin en ağır şekilde risklerini yaşayan ülkelerden biridir. DEAŞ, PKK, PYD, DHKP-C, hain FETÖ çetesinin eş zamanlı saldırısı altındadır. 
Bu coğrafyada her gün bir yenisi eklenen krizlerinde bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından etkiliyor” diye konuştu. 


“Kültür ve turizm barış alanında kullanılacak” Bölgedeki gelişmelerden Türkiye turizminin de etkilendiğini dile getiren Bakan Kurtulmuş, “Bölge 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dışındaki bazı gelişmeler de turizmi etkiliyor. Son zamanlarda Avrupa kıtasında bazı siyaset çevrelerini etkisi altında bırakan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı ve bunun somuta indirgenmiş şekli olan Erdoğan düşmanlığı ne yazık ki bir takım negatif algıların Avrupa'da oluşmasına vesile oluyor. Artan aşırı ırkçı ve Neonazi baskılar nedeniyle Avrupa'nın makul mutedil merkez siyasetçilerinin de Türkiye karşıtı bir dili kullandıklarını görüyoruz. Amacımız bundan sonraki süreçte kültür ve turizm alanındaki gücümüzü bu türbülansların ortadan kaldırılması, gerginliklerin ortadan kaldırılması için bir manivela olarak kullanabilme becerisini ortaya koyabilmektir” dedi. 

Kültür ve turizm alanını çatışmanın bir alanı değil, gerginliklerin sulh ve selamet içinde çözülebilmesi için ülke ve kültürleri birleştirecek önemli bir imkan olarak gördüklerini vurgulayan 


| tür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 
Antalya'da düzenlenen “Turizm Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 
Turizmcilerle ilk toplantısını yapan 
Bakan Kurtulmuş, basına kapalı 3 saat süren toplantıda turizmcilerle turizmin sorunlarını masaya yatırdı. | 


EMMUZ 2017 


. 


MEVU Yu 


Bakan Kurtulmuş, “Bu anlamda kültür ve turizm alanındaki gücümüzü arttırarak bunu da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sorunlarını çözmek, uluslararası alandaki gerginlikleri azaltmak için bir imkan olarak görüyoruz. Turizm ve kültür alanı barış projesi olarak da kullanılabilir, hükümet olarak, bakanlık olarak buaalanı, gerginliklerin azaltılması barış projesi olarak ortaya koyabilmektir” diye konuştu. 


“Türbülansı aştık” 

Turizm sektörünün Türkiye'de GSMH'nın yüzde 12'sini, istihdamın yüzde 8.2'sini oluşturduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, “Türkiye'de turizm sektörü büyük bir potansiyele ulaşmıştır. 2015-2016 döneminde yaşanılan krizler, önce Rusya ile yaşanan uçak krizi, küresel ekonomik ve siyasi 


gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri, Avrupa'da bazı ülkeleriyle yaşadığımız sıkıntılar, Türkiye turizmini ciddi şekilde etkilemişti. Geçtiğimiz iki yıl içinde turist sayısında 

11 milyon turist sayısında azalma ve 12 milyar dolarlık 

gelir azalması söz konusuydu. Bu kriz dönemini yaşamış olmamıza rağmen Türkiye'de sektör dayanıklılığını ortaya koymuştur. Bu süreçte sıkı bir mücadeleyle bu meselede önemli mesafeler alınmıştır. Mayıs 2016'daki rakama göre, 
turizm istatistiklerinde yüzde 16'lık artış söz konusudur. 2017 
yılının ilk 5 ayında artış yüzde 5.5'dur. Antalya bölgesi için ilk 7 ayda, yüzde 60 artış göstermiştir. Antalya'da geçen yılın temmuz ayına göre bu yıl yüzde 76 artış oldu. Ocak-mayıs döneminde Rus turist istatistiği ise yüzde 571 gibi son derece önemli bir gelişmeyi ortaya koyuyor. Sektörün dayanıklılığı ile bu türbülans aştık, aşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 


“Zenginliklerimizi dünya ile buluşturacağız” 

Türkiye'nin dünyaya tanıtılması açısından turizmin 

önemli bir araç olduğunu işaret eden Bakan Kurtulmuş, “Türkiye'nin diplomasinin önemli araçlarından biri olarak turizm ve kültürden daha fazla istifade etmelidir. Türkiye'nin hem kültürü hem de turistik zenginliklerini dünya ile buluşturmayı sağlayacağız. Bu toprakların büyük bir özelliği var. Türkiye, Asya, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkan, Orta Doğu ülkesi özelliği taşıyor. Bütün bu farklı özellikleriyle dünyanın bütün ülkelerindeki turistlere açılabilecek, kültürel ilişkilerini zenginleştirebilecek potansiyele sahibiz. Türkiye açısından büyük hedefler ortaya koymak zorundadır. Bu güzellikleri, bu değerleri dünyanın birçok turistlerine açmak, Türkiye dünyanın birçok yerine tanıtım atağıyla bunu bir şekilde ülkemizin lehine çevirmek zorundayız” dedi. 


“Turizm atağı” 

“FETÖ ve onunla irtibatlı bulunan bütün Türkiye düşmanı bütün çevreler uluslararası alanda Türkiye ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalışıyor” diyen Bakan Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti: “Turizm sektörünün önemli hedeflerini ortaya koyarak büyük ataklar gerçekleştireceğiz. 
2023 yılındaki 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefimizi 
belirtmek istiyorum. Bu da sektörümüze önemli bir 

ivme kazandıracaktır. Hem de pazar ve ürün çeşitlemesi yapmalıyız. Çin, Hindistan'a turist çekme seferberliği içinde olacağız. Türkiye plaj, deniz, kum turizmi değil çok faklı alanlarda potansiyeli var. Kış turizminin Türkiye'de desteklenmesi yayla, inanç, kaplıca, sağlık turizmini çok daha ileriye noktaya götürülmesi gerekir.” 


“Türkiye güvenli” 

Kurtulmuş, bazı çevrelerin Türkiye'nin turizm güvenliği olmadığı yönünde söylemlerle Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek olan turistleri etkilenmeye çalıştığına değinerek, “Bunların realiteyle hiçbir ilgisi yoktur. Bazı ülkelerdeki 

iç politikaların gerekleri olarak dile getirilmiş sözlerdir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Antalya, Konya, Van, ne kadar turistik yerimiz varsa en az Berlin, Paris, Roma kadar güvenli 


şehirlerdir. “Türkiye'de bir güvenlik yoktur? meselesini negatif algının bir parçası olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Kurtulmuş, bir sonraki toplantıyı ise İstanbul'da yapacaklarını sözlerine ekledi. Toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, turizm sektörü temsilcileri katıldı. 


2, 
balakdi | 
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© 
Hilton Antalya'ya resort otel ile adım atacak 


2018'in başında 324 odalı yeni oteli DoubleTree by Hilton 
Antalya Kemer otelini açmak üzere, Hasançebi İnşaat Turizm 
Yatırımları ve Ticaret Anonim 
Şirketi ile franchise anlaşması imzaladı. | 


T is, faaliyete geçmesi ile birlikte, geniş kumsalı ile Hilton markasının 
Antalya'daki ilk resort oteli olacak. Batı 
Toros Dağları manzarasına sahip otelde özel plaj, altı restoran, dört bar, açık 

ve kapalı yüzme havuzu, spa tesisleri, fitness merkezi, tenis kortu ve üç konferans salonu bulunacak. 


DoubleTree by Hilton Antalya Kemer 
Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı, No: 28/1, 
07980 Kemer, Antalya adresinde hizmet 


Mutluluğunuzu görmek, 
Mutluluğumuzu ikiye katladı... 


Kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sayısız projeye imza attık. 
Uzmanlaşmış kadromuz ile hayalinizdeki tasarımların hayata geçmesini sağlıyoruz. 


Seaden #totels Valentine-Zesort 
Manavgat / Side 


(8 
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kdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) 

Temmuz ayı geleneksel öğle yemeği Manavgat-Side'de bulunan Barut Acanthus & Cennet Hotel'de gerçekleştirildi. AKTOB'un bu ayki konuğu ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman oldu. Yemeğin açılış konuşmasını ise AKTOB Başkanı Dr. 
Erkan Yağcı yaptı. Konuşmasında Antalya ve Türkiye turizmini değerlendiren AKTOB Başkanı Yağcı, turizm sektörü olarak önemli bir değer yarattıklarını söyledi. Yağcı, “İspanya ciddi bir alt yapıya sahip. Turizm ülkesi olarak da dünyada birinci sırada. Türkiye ise Akdeniz Bölgesi'nde İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan önde geliyor ancak güvenlik anlamında daha gerideyiz” dedi. 


Sıkıntılar devam etmeyecek 

“Dünya 4. Endüstriyel devrime doğru ilerliyor” diyen Yağcı, “Bundan turizm nasıl etkilenecek? Türkiye turizmdeki yerini koruyabilecek mi? 2016 yılındaki sıkıntılar 2016'nın sıkıntılarıydı. 
Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntılar devam etmeyecek. Ancak bugünün turisti yarının turisti olmayacak. Belki 15 yıl sonra 

her şey de olmayacak. Bu nedenle turizmciler olarak geleceğe hazırlanmalıyız. Turizm, ülke ekonomisine ve GSMH'ye önemli bir katkı sağlıyor. En önemlisi de insanlara iş ve istihdam yaratıyor” şeklinde konuştu. 


“Almanya'daki satışlarda toparlanma bekliyoruz” 

Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye turizminin büyümeye başladığını ifade eden Erkan Yağcı; “Antalya Haziran ayında yüzde yüz büyüdü. 
Bunun da nedeni hepimizin bildiği gibi Rusya'dır. Kış aylarında özellikle Almanya'da yüzde 50'ye varan düşüşler vardı. Son dakika ile Almanya'daki satışlarda da toparlanma bekliyoruz. Almanya pazarı bizim için çok önemli. Bu pazar Rusya pazarı gibi hızlı bir şekilde düzelmeli” dedi. 
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Antalya turizmin lokomotifi olmaya devam ediyor 

Dr. Erkan Yağcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Antalya ilk 

6 aylık verilerde 2014-2015''i yakalayamadı ancak 2016 gibi 
kötü olaylar sonrasında toparlanmanın hızlı olması bizim için sevindirici, İstatistiklere bakacak olursak Antalya ve konaklama sektörü turizmin lokomotifi olmaya devam ediyor. 


“Turizmciler mücadele etmeye devam ediyor” Turizmciler olumsuzlukların yanında kredi yükü ile de mücadele ediyor. 2016 ve 2017'ye bakarsak kredilerde artış var. Demek 

ki riskalıyoruz. Bu da turizmcilerimizin bütün olumsuzluklara rağmen mücadele etmeye devam ettiğini gösteriyor. 


Almanya'daki online aranma oranları büyüyor 
Bir sevindirici durum da Almanya'daki online seyahat kanallarındaki aramalardır. Geçen sene Türkiye'de tatil ve otel aranma sayısı 135 milyondu. Bu sene bu rakam 195 milyona çıktı. Son 7 haftada ise yüzde 100 artış var. Almanya'da tatil ve otel aranma isteği yüksek. Almanya pazarında Rusya pazarında olduğu gibi hızlı bir düzelme bekliyoruz.” 


“Çok çalışacağız, her şeyin bir çözümü var” 

Fiyatlara da değinen Erkan Yağcı, “2016 yılı kalıcı bir yıl değildi. 
2-3 sene sonra 2016'yı unutacağız. Çok çalışacağız, her şeyin bir çözümü var. Ancak Talebin Türkiye'ye dönmesi lazım. Talep dönerse fiyatlar eski seviyesine yükselecektir” dedi. 


“Turizm meselelerini çözmemiz lazım” 

Daha sonra ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcvısı Hüseyin Yayman, Antalyalı turizmcilere seslendi. AKTOB'un yemeğinde Antalyalı turizmcilerle buluşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, “Hayallerimiz var ve bunu beraber 


sadece Antalya'nın Antalyalının, Antalya Valiliğinin S meselesi değildir. Bu mesele hepimizin meselesidir. Bunu sözlü bir ifade ile söylemiyorum inanarak söylüyorum. Antalya'nın ve Türkiye'nin turizm meselelerini çözmemiz lazım” dedi. 


“Antalya'ya 20 milyon turist gelmeli” 

“Antalya'ya Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 yılında 11 değil 15 
değil 20 milyon turist gelmeli” diye konuşan Yayman; “Bunun içinde gece gündüz çalışacağız. Bunun için plan program. 

ve vizyon lazım. Bunların hepsi bizde var. Turizmi siyasetin üzerinde bir alan olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. 


“2016 düşünme fırsatı yarattı” 

Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman açıklamalarına şöyle 

devam etti: “Turizmde sürdürülebilirlik çok önemli. Bunu sağlamamız gerekiyor. İkinci nokta ise deniz, kum ve güneşin yanına tamamlayıcı unsur olan tarih, inanç, kültür ve folklörü de 
eklemeliyiz. 2023 hedefi için ürünümüzü çeşitlendirmeliyiz. 2016 
yılı düşünmek için bize firsat yarattı. Türkiye turizmi 38 milyon yabancı ziyaretçi sayılarını gördü. Bu rakamın üstüne çıkmamız için ürünümüzü ve pazarlarımızı çeşitlendirmemiz lazım. 


“Rusya pazarında 2015'in üstüne çıkmak istiyoruz” 

2023 yılı hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm 
geliridir. Einstein şöyle der: Mantıklı bir düşence bir insanı A noktasından B noktasına götürebilir ama hayal gücü her yere götürebilir. Moskova'da beraberdik. Bizim hedefimiz inşallah Rus dostlarımızın 5 milyon rakamına ulaşmasıdır. Şu an rakamlar çok iyimser. 2015 rakamlarını yakalamak ve Rusya pazarında bunun üzerine çıkmak istiyoruz. 


Turizmin problemleri 

Türk turizminin birkaç problemi var. Bunlar neler; 1- Kamu- özel sektör işbirliği artmalı. Yatırımcıların önündeki engelleri kaldırılmalı. 2- Tanıtımı tek çatı altında toplamalıyız. Bu noktada sektörün esas oyuncu olmasını sağlamalıyız. 3- Turizmi ülke geneline yaymalıyız. Antalya turizmin başkenti ancak Hatay, Mardin Şanlıurfa gibi Karadeniz gibi bölgeleri turizm merkezi haline getirmeliyiz. 4- Turizmi çeşitlendirmeliyiz. 5- Dijital olanakları ve dünyayı iyi kullanmalıyız. 6- Markalaşma. 
Turizmde markalar yaratıp, biraz daha butik yeni destinasyonlar yaratmalıyız. 


Türk Turizmi Enstitüsü kurulacak 

Bu toplantılardaki amacımız Türkiye'nin turizm gelirlerini arttırmak ve daha fazla konaklama yapmasını sağlamaktır. 
'AKTOB Başkanımız ile konuştuk. Sektörün önemli isimleri ile görüşüyoruz ve hep söylüyoruz. AKTOB, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile bir Türk Turizmi Enstitüsü kuracağız. Ortak akıl toplantılarını düzenlemeye devam edeceğiz. Halkına milletine uzak yöneticilerle ve yönetim anlayışı ile gidilemez. Bizim Antalya'da 20 milyon turist hedefimiz varsa kafa kafaya verip söz hakkına saygı duyarak sorunları ve çözümleri konuşmalıyız.” 
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Antalya ICF Airports 


Rusya'da Antalya turizmini tanıttı 


ICF Antalya Havalimanı ile Krasnodar 
Havalimanı ortak bir çalışma yürüterek Antalya turizmi adına büyük bir tanıtım projesine imza attı. Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Serhat Soğukpınar ve Holger Schaefers, projeleri ile1 milyon kişiye ulaştıklarını söylediler. | 


RE Karadeniz kıyısında yer alan Kuban yaletinin başkenti olan 900 bin nüfusa sahip Krasnodar, gıda, makine, kimya, petrokimya, mikrobiyoloji, inşaat ve enerji sektörü ile önemli 

bir sanayi şehri konumunda yer alıyor. Krasnodar Havalimanı yolcu sayıları incelendiğinde şehrin önemli bir bölümü de bölgenin ekonomik kalkınmışlığı nedeniyle Yurt dışına seyahat ediyor. Tüm bunları göz önünde bulunduran Antalya ICF Airports, 2017 Moskova Turizm Fuar'ında, Krasnodar Havalimanı dahil olmak üzere Rusya'da toplam 12 havalimanı işleten Basel Aero yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantıda; Antalya'nın Krasnodar bölgesinde tanıtımı yapılmış ve bölgeden Antalya'ya daha fazla turist getirilmesi için bir proje gerçekleştirme kararı alınmıştı. 


“Antalya sizi bekliyor” 

Tanıtım faaliyetlerinin ilk bölümünde, 16 Mayıs - 18 
Mayıs tarihleri arasında Krasnodar ve çevresinde tanınan ve sosyal medya platformlarında yaklaşık 400.000 kişi tarafından takip edilen ünlü dansçı Alisa Dotsenko, Krasnodar — Antalya arasında yolculuk yapmış ve Antalya'da misafir edildi. Alisa Dotsenko ve ekibi, IC Hotels Green Palace'da konakladıkları süre boyunca otelin çeşitli yerlerinde, Rixos The Land Of Legends Tema Park'ında, Regnum Carya & Spa Resort'ta ve Antalya Havalimanı'nda Duty Free Gate bölgesinde çekimler yaptı. Antalya'da yaptığı tatilin her anı profesyonel bir çekim ekibi aracılığıyla kaydedilerek kullanıcısı olduğu “leelaboo” isimli instagram sayfasında #AntalyaSiziBekliyor hashtag'i ile paylaşılarak Antalya'nın tanıtımı yapıldı. Dotsenko, Antalya ziyaretinin ilk bölümünde çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşarak, takipçileri tarafından yaklaşık olarak 295.000'in üzerinde beğeni aldı. 
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EE 


1 milyon kişiye ulaşıldı 

Tanıtım faaliyetlerinin ikinci bölümü ise 30 Haziran - 

2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Krasnodar şehrinde 
gerçekleştirildi. Şehrin merkezinde yer alan ve halkın önemli bir ünün ziyaret ettiği park girişinde Antalya standı kurularak burada çeşitli dans, müzik, defile ve çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirildi. Tanıtım döneminde, okullarda Antalya ile ilgili kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmada ilk üçe giren çocuklara aileleri ile beraber tatil hediye edildi. Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Serhat Soğukpınar ve Holger Schaefers yaptıkları açıklamalarda; “Antalya Sizi Bekliyor” projesiyle Krasnodar bölgesinin nüfusu ve Dotsenko'nun takipçileri göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 1.000.000 kişiye ulaşıldığını tahmin edildiğini ve ulaşılan kitleyle beraber Antalya turizmi adına etkili bir geri dönüş sağlanacağına inandıklarını ifade ettiler. Soğukpınar ve Schaefer: “Haziran ve Temmuz ayının ilk yarısında Krasnodar - Antalya arasındaki uçuşlarda 9697 doluluk oranları ve uçuş sayısı arttırılması talepleri bu savımızın bir kanıtı olmaktadır. Tur operatörleriyle de gerekli görüşmeleri yaparak bu konuda devamlılığı sağlamaya çalışmaktayız” dediler. 


PENTENCE 
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DEDICATED TO INNOVATTON, OGUALITY, TECHNOLOGY AND PASSIONATE ABOUT DESIGN & ENGİNEERİNG, WE'VE COMPLETED 3,000 WATERPARK PROJECTS IN 103 COUNTRLES WORLDWİDE. 


WE FEEL PROUD TO BE A PART OF THOUSANDS OF SMILES AND WE ARE COMMITTED TO OFFER MORE. 


© 


PolinWaterparks 


World's Leading Waterpark Supplier 


polin.com.ir GG O©0 polimvaterparks 
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Turist sayısı artıyor turizm gelirimiz artmıyor 


| Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman Ayık, 2017 yılının ilk 6 aylık dönemini değerlendirdi. Altı aylık verileri değerlendirerek Türkiye turizminin son durumunu analiz eden Ayık, turist sayısındaki N artışın sevindirici olduğunu ancak aynı artışın vi” gelirlerde yaşanmadığına dikkat çekti. | 


(ÜROFED Başkanı Ayık'ın yaptığı açıklamalar şöyle: 

“2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 965,55 artış göstererek 8.762.509 olmuştur. Gene aynı dönem ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ilk beş ülke sırasıyla; Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, İran ve Bulgaristan'dır. İlk beş ayda Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre 9617,10'luk azalış olmuştur. 
Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısında ise 96571,86 oranında artış mevcuttur. 


İstanbul'da düşüş sürüyor 

Önemli turizm merkezlerimizi ele aldığımızda 

İstanbul'da 2016 yılının Şubat ayında başlayan düşüş devam etmektedir. 2015 yılı ile 2016 yılı Ocak-Aralık 
rakamları karşılaştırıldığında 2016 yılında yaklaşık 9019 
oranında azalma meydana gelmiş ve bu senenin ilk altı 
aylık rakamları incelendiğinde geçen seneye göre 96 5 
oranında düşüşün devam ettiği görülmektedir. Bu yılı, 
2015 yılı rakamları ile karşılaştırdığımızda bu düşüş 9623'ü 
bulmuştur. Suudi Arabistan, Irak, Kuve) zayir, Ürdün, Lübnan, Suriye, Tunus, Mısır, Fas, Libya, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Umman ve Sudan'ın oluşturduğu Arap ülkelerinden gelen ziyaretçiler sayısı geçen seneye göre 9647 artmıştır. Ayrıca gelen yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı 9657 oranında artarak 9623'e yükselmiştir. İstanbul'u ziyaret eden müşteri profilinin farklılığı toparlanmanın zaman alacağına işaret etmektedir. 
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Antalya umut verdi 
Antalya'nın ilk 6 aylık rakamları incelendiğinde geçen 

Yıla göre 9655 oranında artış yaşanmıştır. Yaz sezonunun. 
başlamasıyla Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan gelen 

yabancı ziyaretçi sayısındaki yüksek artış bu rakamın oluşmasına neden olmuştur. Yalnız bu yılın rakamlarının 
2015 yılının rakamlarının 9617,6 oranında gerisinde 
olduğu unutulmamalıdır. Birinci kaynak pazarımız 

olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki ilk 6 aylık kümülatif rakamda geçen seneye göre düşüş yaşanmasına rağmen geçen yıl Haziran ayında gerçekleşen rakamı bu yıl yakalamış olması ilerleyen dönemler için umut vericidir. 


Muğla'da da artış var 

Muğla ilimizin ilk 6 ayı değerlendirildiğinde hem yerli hem de yabancı turist sayısında artış yaşandığı görülmektedir. Bu yıl, 2016 yılına göre 9613 artış 
yaşanmasına rağmen 2015 yılının rakamlarının 9632 
oranında gerisindedir. Bölgenin en önemli kaynak pazarı olan İngiltere'deki düşüş devam etmektedir. Bunun yanında Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna ve İsrail'den gelen ziyaretçi sayısında yüksek artışlar yaşanmıştır ama bu artışlar 2015 yılı rakamlarının yakalanmasına yeterli olmamıştır. 


İzmir'deki artış küçük 

İzmir'de altı aylık veriler 2016 seviyesinin yakalandığını göstermektedir. İzmir'e 2017'nin altı aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1, artarak 249 binden 
252 bine çıkmıştır. İzmir, kriz öncesi dönemde 2015 yılı 
ilk altı ayında 425 bin ziyaretçi ağırlamıştı. 


Turist arttı ama gelir... 

TÜİK'in açıkladığı ilk çeyrek raporunda; turizm gelirimiz 3,4 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşerek geçen yıla göre 9617 oranında düşüş göstermiştir. 2017 yılının ilk üç ayındaki turizm gelirimiz ise 2015 yılının 9631 oranında gerisinde kalmıştır. 


Destekler yetersiz 

Bilindiği gibi turizm; sektör olarak yegane yerinde ihracat yaptığımız sektördür. Bu anlamda hizmet ihracatında dışarıdan en çok döviz kazandıran ekonomik faaliyet alanıdır. Turizm gelirindeki düşüşe rağmen ilk çeyrekte 


oluşan dış ticaret açığını karşılama oranı yaklaşık 9627 
olarak gerçekleşmiştir. Bu dış ticaret açığını karşılama oranının yılın geri kalan döneminde yükseleceğini inanıyoruz. Turizm sektörünün karşı karşıya olduğu birçok sorun mevcuttur. Bu sorunları çeşitli mecralarda dile getirdik: Gelirlerdeki düşüş, maliyetlerin artması, belediyelerin ve Maliye Bakanlığı'nın talep ettiği vergiler, turizm sektörü için açıklanan desteklerin yetersiz ve işlevsiz olması, kredi desteği, tanıtım alanında daha etkin olunması, imaj, güvenlik algısı, günübirlik evler ve anlık kimlik bildirim uygulamasındaki belirsizlikler, kalifiye personel 

sıkıntısı vs. 


Avrupa belirleyici 

Bunların yanı sıra, Türkiye geneli açısından baktığımızda İstanbul, Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerindeki yatak arzındaki artış ve arz-talep dengesindeki bozulma en büyük sorunların başındadır. Ayrıca online pazarlamanın payı artarak tüm dünyada büyümektedir. Bu nedenle, Türk vatandaşlarının Booking.com aracılığıyla Türkiye'de bulunan otellere ulaşamaması iç pazarı olumsuz olarak etkilemekte, bundan en büyük zararı da küçük ve orta boy işletmeler ile münferit pazarlama yapan tesisler görmektedir. 2017'nin ikinci yarısında Rus pazarı, eski Doğu Blok ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen talepteki artış ile başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Orta Avrupa pazarında ise son dakika satışlarının artarak devam etmesini bekliyoruz. 
Sonuç olarak, sayısal anlamda 2016'dan daha iyi bir Sezon geçireceğiz. Ancak toplamda 2015 rakamlarına ulaşılabilmesi açısından Avrupa pazarındaki genel seyrin belirleyici olacağına inanıyoruz. 


Bölge ulaşımına dikkat çekti 

Ege bölgesini ele aldığımızda yurtdışından direkt uçuşların bulunması; İzmir, Bodrum ve Dalaman bölgelerine yabancı ziyaretçilerin taleplerini arttıracaktır. Özellikle Denizli 

ve Kapadokya gibi önemli ören yerlerinin bulunduğu bölgelerimizde iç pazarı hareketlendirmek adına ören yerleri giriş ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi ve belirli günlerde ücretsiz giriş sağlanması yönünde talepler almaktayız. Kapadokya'dan bahsetmişken fotografik uygunluğu ve Ortodoksların en önemli merkezlerinden biri 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olması sebebiyle Rus ziyaretçiler açısından Kapadokya'nın popülaritesi artmış durumdadır ve bu bizi sevindirmektir. 
Yalnız Kapadokya Havalimanı'nın tadilatının halen bitmemesi ve ne zaman biteceğinin belirsiz olması bölgeye ulaşımı zorlaştırmaktadır. 


Büyük değer 
Körfez ülkelerinin birbirleriyle yaşadığı sıkıntı, turizm. 
açısından Karadeniz bölgemizi de etkilemektedir. Kayda değer bir iptal gerçekleşmemiştir yalnız krizin derinleşmesi halinde iptal endişesi yaşanmaktadır. Gaziantep mutfağı ile UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına dahil olmuştur. Bu, tanıtım ve pazarlama açısından çok büyük bir değerdir. 


Sevindirici haberler 

Gaziantep mutfağının kazandığı bu başarının, Ege, Hatay ve Adana mutfağı için de ilham kaynağı olması gerekmektedir. Ayrıca UNESCO tarafından Aydın'da bulunan Afrodisias Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesine alınması sevindirici bir haberdir, Şanlıurfa'da 


bulunan Göbeklitepe'nin ve diğer bekleme listesinde yer alan değerlerimizin de bu kapsama dahil edileceğine inanıyoruz. 


Güvenlik sorunu 

Güneydoğu Anadolu bölgemiz gastronominin yanı sıra kültür turizmi konusunda da çok önemli bir konumdadır. 
Yalnız bölgenin en önemli sorunlarından biri güvenlik sorunudur. Bölgedeki turizmcilerimiz son 3 senedir bölgeye yapılan turlar veya ticari turizmin kötüye gittiğinin altını çizmektedir. 


Sektör fedakarlık yaptı 

Yılın başındaki beklentimiz gibi 2017 yılı, 2016 yılına göre ülkemizin tüm bölgeleri için rakamsal anlamda daha iyi bir yıl olacaktır. Bu yıl, en hızlı toparlanmayı kıyı bölgelerinde yaşıyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen yoğun talep bu artışta en büyük faktördür. Avrupa pazarında son dakika satışları da ayrıca belirleyici olacaktır. Bu kapsamda, kapasite kullanımının azami düzeye ulaşması amacıyla sektörümüz kaliteden ödün vermeden fedakarlık yaparak gerektiğinde fiyat taviziyle bu rakamların oluşmasına en büyük katkıyı sağlamıştır. 


Fiyat/Hizmet 
Türkiye'nin en büyük avantajı; rekabet ettiğimiz ülkelere kıyasla iyi bir fiyat/hizmet performansının varlığı, bütün olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesinden ödün vermememiz, yarışılmaz misafirperverliğimiz ve büyük tur operatörleriyle uzun yıllara dayalı olan ilişkilerimizdir. Bu sahip olduğumuz avantajlar ülke turizmimizin toparlanma sürecinde önemli rol oynayacaktır.” 
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There 1s a big choice, but no alternative. 


Since 1971 Ahmet Kasapoğlu Furniture has its masterpicce signature in numerous projects in Turkey and worldwide where guality and our customers satisfaction is the highest priority.Our specialists don't miss even slightest detail in realizing your architectural dream, 
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Cem Üzan 


“Gloria Hotels'in 2017 ciro hedefi 58 milyon Euro” 


Gloria Hotels & Resort'te Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Cem Uzan, Gloria 
Hotels'in hizmet ve ciro hedeflerini 
J açıkladı. Basın mensupları ile bir araya 
! j gelen Uzan, “Gloria Hotels olarak 2017 
l yılı ciro hedefimiz 58 milyon Euro'dur” 
dedi. Uzan, Gloria Hotels'in yeni otel | yatırımlarının da ipuçlarını verdi. 


kuruluş yıldönümünü kutlayan, Gloria Golf rde Resort, Serenity Resort ve Sports 


Arena ile birbirinden farklı 4 oteli ile alternatifi olmayan Gloria Hotels, Türkiye de ilk kez uygulanacak olan All In 


One Gloria konseptinde misafirlerine; konakladığı otel fark etmeksizin tüm diğer otellerindeki yiyecek içecek, dinlence ervislerini deneyimleme fırsatı sunuyor. 


Tüm otellerin kapısı açıldı 

Bu konsept sayesinde Gloria Misafirleri tek anahtar 

ile tüm otellerin kapısını açmış olacak. Muhteşem mimarisi ile iz bırakan SPA ve Thalasso Merkezleri, Fitness Alanları, Sahiller, havuz alanları, çocuk kulüpleri, “Avrupa'nın en büyüğü kabul edilen 45 delikli golf sahaları ve Dünyaca ünlü olimpiyat şampiyonların hazırlayan uluslararası spor kompleksi Gloria Sport Arena da bu konseptin içinde faydalanabilecek fırsatlar arasında geliyor. 


Heyecan verici etkinlikler 

Yeni konseptin dışında; Markanın en lüks adresi olan “Gloria Serenity Resort” ve Gloria Villas misafirlerini birbirinden farklı, ayrıcalıklı hizmetler bekliyor. 
Kapılarını 1997 yılında açan Gloria, nehrin denize, denizin doğaya karıştığı masalsı bir atmosferde gururla kutladığı 20. yılında heyecan verici etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 


Allin One Gloria 

Gloria Hotels & Resort'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Uzan, düzenlediği basın toplantısı ile All In One Gloria konseptini anlatarak Gloria Hotels'in 


hedeflerini açıkladı. 
Gloria Hotels'in bünyesindeki otellerin her birinin farklı özellikleri bulunduğunu belirten Cem Uzan, 

“4 otelinde farklı farklı güçlü yönleri vardı. Ancak bu özellikler bir bütün olamamış. Böyle olursa sıradan bir otel olursunuz. Biz de “All In One Gloria” konsepti ile misafirlerimize konakladığı otel fark etmeksizin diğer otellerimizdeki yiyecek içecek, dinlence ve eğlence servislerini deneyimleme fırsatı sunduk” dedi. 


Helal konsepti ile yüzde 10 indirim 

“Gloria Hotels olarak birçok özelliğimizin yanında 

yeni konseptler de sunmaya devam edeceğiz” diyen Uzan, “Örneğin Ortadoğu pazarı için helal konsepti yaptık. Ortadoğu'dan gelen misafirlerimiz “İçki istemiyoruz” dediler. Biz de onlara yüzde 10 indirim yaptık. Misafirlerimiz bu konsept ile alkollü içeceklerin parasını ödememiş olacaklar. Bu konsepti seneye Türk misafirlerimiz için de uygulamaya başlayacağız” şeklinde konuştu. 


Sağlık turizmine adım atıyor 

Diğer taraftan sağlık turizmine de girdiklerini söyleyen Uzan, “Sağlık turizmini de All In One Gloria içine sokacağız. Hastanelerle anlaştık. Sporcuları kaldıkları otelden Sports Arena'ya göndereceğiz. 

ve orada kontrolünü ve tedavisini yapacağız, kaldığı otelinde bunu yapacağız. Sporcu sağlı doktorumuz ve ekipmanlarımız mevcut.” 


“Hizmet düşerse hata olur” 

Cem Uzan, Gloria Hotels bünyesindeki Serenty ve Verde otellerinde toplam 166 villa bulunduğunu hatırlattı. Uzan, “Fiyatlarımız ise 2016'dan daha iyi. 
Şu an 2015 fiyatlarını tutturamıyoruz ama onu da Seneye tutturacağız. Villalarımızı en çok Ruslar ikinci olarak da İngilizler ilgi gösteriyor. Türkler de üçüncü sırada. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Eğer otelcilik sektörü hizmeti aşağıya çekerse büyük hata yapar. Misafire geçen senelerde verdi vermiyorsanız olmaz. Biz Gloria olarak misafirlerimizi şişesi 300 lira olan şampanya 

ile karşıladık. Hizmeti aşağıya çekmeyi bırakın daha iyisini vermek için çaba harcıyoruz. Misafirlerimize mini barda ne istersiniz diye soruyoruz. Yani mini barı kullanmadıkları ürünlerle doldurmuyoruz. Bir misafirimiz “beyaz peynir koyun” dedi koyduk” dedi. 


Yeni otel yatırımlarına hazırlanıyor 
Cem Uzan, Gloria Hotels'in ciro ve yatırım hedefini de açıkladı: “Geçen sene 4 otel ile toplam 42 milyon Euro ciro yapıldı. Bu sene 58 milyon Euro ciro hedefliyoruz. 
Toplam bin 277 odamız bulunuyor. 220 oda yapma hakkımız var ama fiyatlar yükselmeden bu hakkımızı kullanmak istemiyoruz. Yurt dışında 2, yurt içinde 1 otel yatırımı yapacağız. Projelerimiz netleşince paylaşacağız.” 


“2014'teki karlılıkları yakalamak zor” 

.Cem Uzan, Türk turizmi ve Antalya turizmini de değerlendirdi: “Türk turizmi 2016 yılında çok büyük 

darbe yedi. Ben 2014 yılında şöyle bir açıklama yapmıştım: “Patronlar 2020 yılına kadar 2014 yılının karlılığını asla elde edemeyecekler.? Bu açıklama tepki çekti. Nitekim dediğim de çıktı. Belki de 2022 yılına kadar o karlılığı yapamayacaklar. 
Çünkü konjonktür onu gösteriyor. Bu sene de 2016 yılından daha iyi olacak ki öyle de oluyor. 2015'i yakalarız demiştim böyle bir ihtimal de var. Eylül ve Ekim ayında Avrupalı'nın 
gelişi biraz artarsa ve öyle bir eğilim de var, dolayısı ile 2015 
yılını rahatlıkla yakalarız. 2015'i bulunca düzlüğe çıkarız ve otelciler yatırımlarına devam ederler. 


“Talep var uçak yok” 

“Antalya'da otel patronları ellerinden geldiğince dik durmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var: Geçen sene Rus gelmedi. 
Rus gelmediği zaman en çok etkilenen yer Kemer'di. Sonra Belek etkilendi. Ondan dolayı da Avrupalı ve Türklere çok talep oldu. Pazarlama taktikleri ve fiyat indirimleri ile oteller belli dolulukları sağlamaya çalıştı, Şimdi ise Avrupalılar gelmiyor. Alanya ve Side otelleri Avrupalı gelmeyince bizim 
130 dolara sattıklarımızı 17 dolara sattılar. Fiyatlar öyle 

bir düştü ki Belek ve Kemer kendisini toparlayamadı. 17 
dolarlık müşteriler Side ve Alanya'yı dolduracak ama şimdi de 170 dolarlık müşteri için uçak yok. Şu anki problem o. Biz otelimizi sattık ama 'ben' demekle olmuyor. Belek'teki çoğu otel istediği dolulukları bayramlar haricinde yakalayamıyor. 
Neden? Çünkü doğru fiyat politikası uygulamıyorlar ve hayal dünyasında yaşıyorlar. Ağustos ayında 220 dolar fiyatlar verdiler. Biz Gloria olarak 198 dolar çıktık ve daha sonra 

da fiyatı 170 dolara indirdik. Şimdi 220 dolara çıkan oteller fiyatlarını 98 dolara düştüler, 170 dolara satmak varken şimdi 98 dolara satıyorlar. Otelcilikte pazarlama ve satış stratejileri çok tehlikeli. Uçak durumunu bileceksin otellerin neler yaptıklarını bileceksin ve doğru kararı vereceksin. Şu an Türkiye'ye talep var ama maalesef uçak yok.” 
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Turizmin duayenlerinden 


önemli uyarılar 


| Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD), turizm 
sektörünün duayen isimleriyle buluştu. 
POYD İstanbul'un düzenli Duayenlerle 
Buluşma Toplantısı'na; Naci Gedik, Günanç Gürkaynak, Tuncay Marlalı, İhsan Türkus, 
Berfend Ber, Ferit Volkan, Savaş Kutkan, Savaş Gürsel, Yusuf Yürüten ve Dilaver Doğru katıldı. | 


rofesyonel Otel Yöneticileri Derneği İstanbul 

Bölgesel Yürütme Kurulu'nun (POYD İstanbul) düzenlediği “Sektörün Duayenleriyle Buluşma Toplantısı” 7 Haziran Çarşamba günü İstanbul Taksim Naz City Hotel'de gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan POYD Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Kaan Erbaşar; düzenledikleri toplantının amacının sektörün duayenlerinin fikirlerini almak ve POYD İstanbul'un faaliyetlerini duayenlerle paylaşmak olduğunu söyledi. 


POYD İstanbul'un projelerini anlattı 

POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Muhammet Cüntay ise konuşmasında POYD. 
İstanbul'un neden kurulduğunu, faaliyetleri ve hayata geçirecekleri projeleri anlatarak başladı. Katılımcılara POYD İstanbul'un Yürütme Kurulu'nu tanıtan Cüntay, ekibi oluştururken İstanbul'un farklı noktalarındaki otel yöneticilerine eşit olarak yer vermeyi göz önünde bulundurduklarını belirtti. 


Üniversitelerle işbirliği 

POYD İstanbul'un amaç ve faaliyetlerini katılımcılarla paylaşan Cüntay, turizm öğrencileri için başlattıkları “Kariyer koçluğu” projesi hakkında bilgi verdi. 
Geçtiğimiz günlerde Medeniyet Üniversitesi'nde başlattıkları projeyi İstanbul, Kültür ve Nişantaşı Üniversitesi ile devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Cüntay, orta ve üst düzey otel yöneticilerinin projede koç olarak görev alacağını sözlerine ekledi. 
Cüntay; diğer yandan lisans mezunu olan otel yöneticileri için farklı üniversitelerle “tezsiz yüksek lisans” programlarını hayata geçirmek için projeler yürüteceklerini söyledi. 
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Yıl haritaları çıkaracaklar 
Sektörün duayenleriyle düzenledikleri bu istişare toplantısını periyodik hale getirip; daha sık düzenleyeceklerini söyleyen Cüntay; sektörün tüm paydaşlarının fikirlerini paylaşacakları bir platform oluşturacaklarını ifade etti. Ortadoğu pazarına yönelik “know how” oluşturmak için sektörün tüm aktörlerinin yer aldığı çalışma grupları oluşturacaklarını 

da anlatan Cüntay, bu projeyle pazarın ihtiyaçlarına uygun çözümler ve yol haritaları çıkaracaklarını söyledi. Bunu yaparken Ortadoğu pazarına yönelik faaliyet gösteren otellerin çalışanından transfer yapan acentenin şoförüne kadar geniş bir kesime eğitim vereceklerine değinen Cüntay, ayrıca pazarın dinamiklerine uygun tanıtım ve pazarlama stratejileri üreteceklerinin altını çizdi. 


Tuncay Marlalı: “Yol gösterici çözümler sunulmalı” .Cüntay'ın konuşmasının ardından ilk olarak Tuncay Marlalı söz aldı. Marlalı, her şeyden önce konaklama sektörüne yönelik bir meslek yasasının oluşturulamamasına dikkat çekti. “Şu an için bir yasal prosedüre bağlı olmadan çalışıyoruz” diyen Marlalı, POYD İstanbul'un çalışmalarında, hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına da ön ayak olması gerektiğinin altını çizdi. Marlalı, bu tarz kuruluşların siyasi karar alıcılara yol gösterici ve teşvik edici çözüm sunması gerektiğini söyledi. 


Savaş Kutkan: “Önemli projelere imza atacak” 

Ramada Plaza Genel Müdürü Savaş Kutkan ise, POYD İstanbul'un çok önemli projelere imza atmayı hedeflediğini bunun için dernek bünyesindeki ekibin geniş tutulmasına ve görev paylaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 


Ferit Volkan: “Yol haritası çizilmeli” Kutkan'dan sonra söz alan Otel Yatırım Danışmanı Ferit Volkan ise, POYD İstanbul'un öncelikli hedefinin otel yöneticilerine sektörde daha rahat nasıl bir yol izleyebileceklerinin önünü açması gerektiğini vurguladı. 


Günanç Gürkaynak: “En iyi adımları atma zamanıdır” Günanç Gürkaynak ise “En kötü zamanlar, en iyi hedeflere ulaşmak için en iyi adımları atma zamanıdır. Bu, sizler için önemli bir avantaj” diyerek sözlerine başladı. Şu an için konaklama sektörü yöneticilerinin bir çatı kuruluşa ihtiyacı 


olduğunu belirten Gürkaynak; “Projeler çok güzel ancak, çok geniş kapsamlı. Biraz daraltmakta fayda var” dedi. 


Naci Gedik: “Personel eğitimi önemli” 

Türkiye'de konaklama sektörünün kısa zamanda önemli bir mesafe kaydettiğini söyleyen Naci Gedik, “Türkiye'de turizm endüstrisi büyük bir potansiyele sahip, ama 21. 
yüzyılın en önemli yönetim stratejisi odaklanmaktır. 

Bir işin yönetilebilir olması iyi projelendirilmesinden geçer. Bu nedenle stratejileri belirlerken dikkatli olunması gerekir” dedi, Günümüzde konaklama sektöründe eğitimin önemine dikkat çeken Gedik; POYD İstanbul'un öncelikle personel eğitimi sorununa yönelmesi gerektiğini belirtti. Gedik, POYD İstanbul'un ilk olarak SLOT Analizi yaptıktan sonra hedef ve projelerini tekrardan gözden geçirmek gerektiğinin önemli olduğuna dikkat çekti. 


İhsan Türkus: “Gençleri yeniden heveslendirmeliyiz” “Son 2 senedir Türkiye'de bu da mı olur? dediğimiz her şey oldu” diyerek sözlerine başlayan İhsan Türkus; bu projeleri hayata geçirirken bu noktayı da göz önünde bulundurulması tavsiyesinde bulundu. Türkus; “Geçen iki senede turist kaybettik, para kaybettik ama en çok da personel kaybettik. Göz önünde bulundurulması gereken bir nokta da bu. Gençlerin, turizm bölümü öğrencilerinin çoğu kötümser; bu anlamda gençleri yeniden heveslendirmeliyiz. Atacağınız adımlarda bunu da göz önünde bulundurun” dedi. 
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turizme 300 milyon dolarlık katkı sağladı 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ntalya'nın en önemli turizm merkezlerinden 

Belek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun destekleri ile gerçekleşen ATP World Tour 250 Antalya Open Tenis Turnuvası'na evsahipliği yaptı. 


34 tenisci mücadele etti 

34 tenisçinin mücadele ettiği Antalya Open'da Dünya 
tenisinin 8 numarası Dominic Thiem'in yanı sıra David Ferer, Victor Troicki, Fernando Verdasco, Marcos Baghdatis, Paolo Lorenzi gibi dünyaca ünlü birçok yıldız tenisçi mücadele etti. 


80 ülkede canlı yayınlandı 

Baştan sona çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuva, 

tenis tutkunlarının dikkatini Belek'e çekmeyi başardı. 

Te Kaya Palazzo'nun evsahipliği yaptığı final mücadelesinin NX 80 ülkede canlı yayınlanması ile Belek, golf ve futbol 

turizminin yanında Tenis ile de adını dünyaya 

duyurmayı başardı. 


Ünlü tenisçiler gelecek 
Turnuva için 3 yıllık anlaşma imzalandı. Antalya'nın 
4 tenis ile de anılması için büyük önem taşıyan turnuva 
önemli isimleri ağırlamaya devam edecek. Turnuva için 3 yıllık anlaşma imzalanırken gelecek yıl Andy Murry, Roger Federer, Novak Djokovic gibi tenisin i ilk beş isminin Antalya'ya gelmesi için ön anlaşma da a - imzalandı. 
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Negatif algıya karşı... 

Ev sahipliği yaptıkları turnuva hakkında basın toplantısında konuşan Kaya Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, yurtdışında Türkiye aleyhinde yürütülen negatif algının kırılabilmesi için uluslararası organizasyonların önemine değindi. Türkiye aleyhine yürütülen negatif algıya karşı bu tür turnuvaların büyük bir önemi olduğunu söyleyen Burak Kaya, “Bu organizasyonu Türkiye'ye çekmek için ciddi çaba sarf ettik” dedi. 


10 milyon dolarlık harcama 

Türkiye'nin geçen sene tarihinin en zor dönemlerini yaşadığını ifade eden Burak Kaya, “Buna rağmen biz ülkemize olan inancımızı asla kaybetmedik. 2016'da yürüttüğümüz yoğun görüşmelerin neticesinde ATP'yi ikna etmeyi başardık. Organizasyon için 10 milyon dolarlık harcama yaptık” şeklinde konuştu. 


Ön anlaşmalar tamam 

Turnuva için 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını söyleyen Kaya, gelecek yıl Andy Murry, Roger Federer, Novak Djokovic gibi tenisin ilk beş isminin Antalya'ya gelmesi için ön anlaşma imzaladıklarını ifade etti. 


vw 
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300 milyon dolarlık tanıtıma eşdeğer 

Kaya Palazzo kortunda oynanan final mücadek 
80 ülkede canlı yayınlandığını hatırlatan Burak Kaya, 
“80 ülkede canlı yayınlanan final mücadelesinin reklam eşdeğeri ise 300 milyon dolardır” dedi. 


Tek erkeklerde Yuichi Sugita 

6 Türk sporcunun da seyirci karşısına çıktığı Antalya 
Open'da Cem İlkel, Marsel İlhan ana tabloda, Altuğ, Çelikbilek ve Anıl Yüksel de elemelerde ter döktü. 
Antalya Open ATP çim kort turnuvasının son gününde, tek erkekler kategorisinde ana tabloda final karşılaşması yapıldı. Tek erkekler final müsabakasında Japon tenisçi 


Yuichi Sugita ile Fransız tenisçi Adrian Mannarino karşılaştı. Sugita, turnuva boyunca soğuk kanlılığını koruyarak konsantresini bozmaması dikkatleri çekerken, bütün maçları kazanmasını bildi. 

Tek erkekler final müsabakası sonunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde birinci olan Japon tenisçi Yuichi Sugita'ya ödülünü Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Müsteşar yardımcısı İbrahim Özekinci 

ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marka ve İletişim. 
direktörü Zeynep Demirkol birlikte verdi. İkinci olan Fransız tenisçi Adrian Mannarino ise ödülünü Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya'dan aldı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan. 
Çalık, Gençlik ve Spor Antalya İl Müdürü Burahettin Hacıcaferoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. 


Çiftlerde Lindstedt - Çureshi 

ATP Dünya Turu'nun yeni turnuvası Antalya Open'da çiftler şampiyonu ise Robert Lindstedt/Asiam-Ul-Hag Gureshi oldu. Şampiyon ikili Robert LindstedtAsiam-UL-Hag Oureshi ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol verirken, turun 2-'incisi olan Avurturyalı oyuncu Oliver Marach ve Kıbrıslı oyuncu Mate Pavicin ödüllerini Kaya urubu Cio'su Sami Türkay ile Kaya Palazzo Resort Otel Genel Müdürü Alper Türlü verdi. 
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Turizm sektörünün 


e ite 


Me sektörünün kalite belgesi anlamına gelen ve Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 
2017 yılında Mavi Bayrak alması uygun görülen 454 
plaj, 22 marina ve 12 yata, İstanbul Ataköy Marina'da gerçekleştirilen temsili tören ile ödülleri takdim edildi. 


Ataköy Marina'da teslim edildi 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı ödül törenine; Turizm, Sağlık ve Çevre Bakanlıkları temsilcileri, Turizm sektörünün üst düzey yöneticileri, Mavi Bayrak'a katkı sağlayan Belediye Başkanları, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 
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*Almak zor kaybetmek çok kolay” 
Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın gezilmesinin ardından bir konuşma yapan TÜRÇEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikme: 
itibariyle Mavi bayrak almaya hak kazanmış 454 plaj 

ve 22 marina ve 12 yat adına bugün bu bayrağı onlarla beraber gökyüzünde dalgalandıracağız ve sezonu resmi olarak açmış olacağız. Her zaman söylediğim gibi mavi bayrak almak çok zor ama kaybetmek çok kolay. Bütün çalışmalarımız uluslararası bazda denetleniyor. Ve 

biz uluslararası camiadan daha fazla bir şekilde ulusal denetimleri yerine getiriyoruz. Ve bütün yıl boyunca Mavi Bayrağı düzgün bir şekilde bütün kriterleri yerine getirerek dalgalanması için elimizden geleni yapıyoruz. 
Mavi Bayrak çok geniş kapsamlı bir süreç sadece belli 


Sş&8 sahiplerine teslim edildi 


kriterleri yerine getirerek, denetimleri geçerek yapılan bir çalışma değil. Bu konuda hem bakanlıklarımıza; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler ile yaptığımız çalışmaların 

bir sonucudur bu mavi bayrak, Özellikle yerel bazda belediyelerimizle yaptığımız çok önemli çalışmalar var. 
Mavi bayrak sadece plajda dalgalanıp, vatandaşlarımızın gelen ziyaretçilerimizin, turistlerimizin güvenle denize girdiği bir yer anlamına gelmiyor. Aynı zamanda çevre etkinlikleriyle çevrenin korunması arıtma tesisleriyle denizlerimizin korunmasında çok büyük bir altyapı çalışmasının sonucu karşımıza çıkıyor” diye konuştu. 
Tören sonunda, ülkemizde 2017 yılında ödüle hak kazanan tüm plaj, marina ve yatları temsilen Mavi Bayrak göndere çekildi. 
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Ümüt Uysal 


“Kaleiçi, turizm sektörünün üzerini zırh gibi saracaktır” 


Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali yine renkli görüntülere sahne oldu. 3.festivalin hazırlıklarına başladıklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yılın 365 günü Kaleiçi'nin bir festival havasında yaşamasını istiyo! | 


A bnn en önemli turizm bölgelerinden olan Antalya-Kaleiçi, u sene ikincisi gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali, birbirinden farklı kültür ve sanat aktivitelerine sahne oldu. Tarihi Kaleiçi'nin kendisine has dokusu ile bütünleşen kültür ve sanat etkinlikleri büyük ilgi gördü. 


Konuk ülke Rusya olacak 
Muratpaşa Belediyesi'nin müzik, dans ve eğlenceyle birlikte tiyatro, i v sinema, resim ve piyanoyu Antalya'nın kalbi Kaleiçi sokaklarına taşıdığı - i Kaleiçi Old Town Festivali'nin 3'üncüsü için çalışmalar başladı. Gelecek Za | y Yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıklanan —4 N 3. festivalin onur konuğu ülkesi ise Rusya olacak. Muratpaşa Belediye N , 1 Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Festivali hakkında Tourism Today'in sorularını yanıtladı. 


x Kaleiçi Old Town Festivali ile öncelikli amacınız nedir? 
BE 2, Bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz festival için yola çıkarken aslında O 4 'd p İ büyüsü bozulmuş bir dünyayı yeniden büyülemek üzere yola çıktık. Antik Ni dönemden bugüne yerleşim alanı olmuş Kaleiçi, 1980'li yılların ikinci kiş BE > yarısından itibaren önemli bir merak merkezi olurken sadece 10 yıllık zaman bu özelliğini kaybetti. Her şeyin simüle edildiği tüketim çağının turizm anlayışına yenik düştü. Bu simülasyon dünyanın içinde Kaleiçi, sahip olduğu hikayeler, yerel mimarinin füzyon mutfağıyla buluştuğu sürprizlere açık restoranları ve insanların keşfetme duygusunu tetiklediği # yi dar sokaklarıyla aslında büyüsü bozulmuş dünyayı büyülememiz için v bir şans sunuyordu. Biz de Kaleiçi Old Town Festivali'yle bu şansı değerlendirmek istedik. Bunun içinde bir yol çizdik kendimize. Dedik ” ki, “Kaleiçi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nin bir parçası 


olmalıdır.” Bunu öyle bugünden yarına gerçekleştirilecek bir hedef olarak tasarlamadık. Bu bir entegrasyon sürecidir. 
Hikayelerimizi, kentlerimizi, bilincimizi entegre edebilmek, birlikte yaşam kültürünü inşa edebilmektir. Bunun için festival UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde old town'larıyla yer alan kentlerin buluştuğu bir festival olarak kurguladık. İlk yılımızda Küba festivalin onur konuğu ülkesiydi ikinci yılında Dünya Kültür Miras Listesi'nde 

en fazla sayıda kültürel mirası bulunan ülke İtalya'yı onur konuğu olarak ağırladık. 


Bu sene ikinci festivali yaptınız. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, beklentileri karşıladı mı? 

Festivali bu yıl 6 — 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik. Programı oluştururken şuna dikkat ettik, “Festival, Kaleiçi'nin her sokağına, her meydanına, her köşesine yayılmalıdır. “Kaleiçi” dediğimiz anda herkes kendi içinde melodiye uygun bir şeyler bulabilmelidir. Bu anlamda Kaleiçi'nin o çok kültürlü yapısına uygun, rengarenk, neşeli bir festivali geride bıraktık, Aldığımız geri dönüşler de bu yönde. Beklentiler, konusu ise biraz farklı. Daha iyisi her zaman mümkün. 


Kaleiçi Old Town Festivali'nin içeriğini daha da geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Kaleiçi Festivali henüz doğum aşamasını bile 

tamamlamadığını söyleyebilirim. Bir gelenek öyle 5 — 10 yıllık zaman dilimleri içinde oluşmuyor. Her yıl daha iyisi nasıl olabilir diye festival öncesinde uzun toplantılar yapıyoruz. 
Nihai olarak 365 günü Kaleiçi'nin bir festival havasında yaşamasını istiyoruz. 


Antalya'nın merkezinde bulunan Kaleiçi'nin bu festival ile turizmdeki konumu değişebilir mi? 

En başta söylediğimiz gibi aslında biz büyüsü bozulmuş bir dünyayı büyülemek istiyoruz. Kaleiçi'nin bir festivalle turizmdeki konumu değişir mi? Evet değişebilir. Bu olursa turizm de Antalya'da başka bir boyut kazanır. Turizmde çok kıyaslandığımız 

için, İspanya'da düzenlenen San Fermin, La Tomanita gibi festivalleri düşünün. 


Sizce Kaleiçi, turizm anlamında Antalya için ne kadar önemli? 

Turizm sektörüne ilişkin son birkaç yıl içinde konuştuğumuz kelimeleri bir sıralayın. 

İlk üç, sanırım, “kriz, boykot, iptal” olur. 
Şunun altını çizmek lazım; Antalya, kitle turizminde bir dünya markasıdır ve hatta bu sistemi Antalya'dan daha iyi uygulayan bir destinasyon da yoktur. Ancak kırılgandır. 
Günlük siyasetten etkilenir, küçük bir olayın çok ağır faturalara mal olur. Ama Kaleiçi gibi insanın tüm duyularına hitap eden bir kültürel mirasın varlığı Antalya'nın o çok kırılgan turizm sektörünün üzerini zırh gibi saracaktır. 
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L Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı 
Philip Wei, BTL Hospitality Global 

Projeler Müdürü Semih Erken ve TÜROYD 
Akdeniz Bölge Başkanı Ali Osman Erbaş, Antalya'daki Miracle Resort Hotel'de Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, 
AKTOB Başkan Yardımcısı Selçuk Akıltopu, acenteciler, otelciler ve basın mensupları ile bir araya gel 


“Yabancı yatırımcının yanındayız” 
Toplantının açılış konuşmasını Antalya İl 
Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar yaptı. Antalya'nın Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu söyleyen 
Acar, “Bakanlık olarak her zaman yabancı yatırımcıların yanındayız. Yatırıma gelenlere devlet olarak her türlü kolaylık sağlanacak” dedi. 


Ali Osman Erbaş: “Çinli turistleri Türkiye'ye getirecekler” 

TÜROYD Akdeniz Bölge Başkanı Ali Osman 
Erbaş ise Antalya'da turizmi çeşitlendirmek için çalışmalar yapıldığını belirterek, “BTL Hospitality, hem otel yatırımı yapmak istiyor hem de Çinli turistleri Türkiye'ye getirecek. 
Türkiye'de yatırım araştırmaları içindeler. 
İstanbul, Ege, Antalya ve Kapadokya'da otel yatırımı yapmak istiyorlar” dedi. 
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Philip Wei: “Çinden Türkiye'ye talep var” Toplantıda konuşan BTL Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Philip Wei, ilk olarak Çinli turistlerin seyahat tercihlerine değindi. Antalya'nın Çin pazarı için mükemmel bir destinasyon olabileceğine dikkat çeken Wei, şunları söyledi: “Bunun için Çinliler Antalya destinasyonunu tanımalı, ürünü bilmeliler. 
Bundan sonra Çin'den Antalya'ya çok firma gelecektir. 
Kesinlikle Türkiye'ye Çin'den çok talep var ama öncelikle birbirimizi anlamalıyız. Biz Çin'e döndüğümüzde bunu değerlendireceğiz. 4 gündür İstanbul ve Antalya'dayım. 
Türkiye'ye çok beğendim. Çin ile Türkiye'nin 3-4 bin yıllık tarihleri var. Siz de biz de aile odaklıyız. Ortak yanlarımız çok. 
Beraber çok işler yapabilirsek daha güçlü oluruz.” 


Semih Erken: “Türkiye, Çin'de daha çok tanıtım yapmalı” BTL Hospitality Global Projeler Müdürü Semih Erken ise BTL Hospitality hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Erken'in açıklamaları şöyle: “Türkiye Çin'de tanıtımlar yapıyor. Ancak Almanya'ya yapılan tanıtımların benzerini Çin'de yapıyorlar. 


Çinli güneşi sevmez ama tanıtımlarda güneş ön planda. 
Okullar tatile çıktığında herkes tatile çıkar. Çinliler sağlık hizmetlerine de önem veriyorlar. 2018 yılı Çin'de Türk yılı ilan edildi. Türkiye Çin'de tanıtımlar yapmalı. Türkiye'den daha çok acente Çin'e gitmeli. Çin medyası, TV'ler, yazarlar, sosyal medyayı iyi kullananlar Türkiye'ye davet edilmeli. 
Rusya turizminin gelişmesi için yapılanların daha fazlası Çin için yapılmalı.” 


URBAN 
SOCLAL 
MEETİNG 
Kİ 


ÖZENİMİZ, SÖZÜMÜZ 
OUR DEDICATION. OUR WORD. 
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Corendon'dan Türkiye tanıtımına 


önemli bir katkı daha 


#discoverturkey 


Yeri Türkiye'yi tanıtmak adına önemli çalışmalara imza atan Corendon Turizm Grubu, bünyesindeki Corendon Hollanda Tur Operatörlüğü ile yine önemli bir organizasyona imza attı. 
Corendon, özel bir uçakla Türkiye'ye getirdiği Hollandalı basın, blogger ve turizm camiasından önemli isimleri ve Hollanda'da yaptığı çekiliş ile geziye katılmaya hak kazanan Hollanda vatandaşlarını iki gün boyunca Türkiye'de ağırladı. 


Kapadokya ve Antalya'yı yakından tanıdılar 

Corendon bu gezi etkinliği ile Hollandalı turistlerin Türkiye algısını olumlu yönde etkilemek, Türk misafirperverliğini gelen turistlere doyasıya yaşatmak ve Türkiye'nin ne kadar güvenli 

bir ülke olduğunu göstermeyi amaçladı. Yapılan organizasyonla Hollanda'dan gelen misafirler Kapadokya, Antalya ve Aspendos'u yakından tanıma imkanı buldu. Hollandalı misafirler Kapadokya'da unutulmaz bir balon turu yaparak Antalya'ya geldi. Antalya'da Hollandalı sanatçıların da katıldığı ve “Miss Nederland” yarışmasının finalistlerinin belirlendiği etkinliğe katıldı. Hollandalı grup daha sonra ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dünyaca 

ünlü Türk sanatçı Karsu Dönmez ve Hollandalı Xander de Buisonje'nin konserine katıldı. Corendon Turizm Grubu Kurucu 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Corendon Turizm Grubu, kiye'yi tanıtmak için önemli bir çalışmaya daha imza attı. 


Corendon, Hollanda'nın basın, blogger ve turizm camiasından çok önemli isimleri Türkiye'de ağırladı. | 


ortakları Yıldıray Karaer ve Atılay Uslu bir basın toplantısı düzenleyerek yaptıkları organizasyon hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Toplantıda konuşan Yıldıray Karaer, 
2016 yılındaki olumsuz havanın 2017 yılında da devam ettiğini 
belirterek, “2017'deki sevindirici tek gelişme Rus turistlerin artık Türkiye'de tatil yapmaya başlamalarıydı” dedi. 


Karaer: “Türkiye'ni misafirperver yüzünü göstermek istedik” “Avrupa pazarını hareketlendirmek için Corendon Turizm Grubu olarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Karaer, “Olumsuz gelişmeler nedeniyle ne kadar tanıtım yaparsanız. 
yapın bu tanıtımların faydası olmadı ve tanıtım çalışmalarına ara verdik. Biz de misafirleri tekrar Türkiye'ye nasıl çekeriz. 
diye düşündük ve böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Bu organizasyonu 10 Nisan'da yapmak istiyorduk ama gelişmeler nedeniyle bunu yapamadık ve organizasyonu iptal etmek yerine 12 Haziran tarihine kaydırdık. Organizasyonu iptal etmek yenilgiyi kabul etmek anlamına geliyordu. 
Corendon olarak Hollanda ve Belçika pazarlarında üzerimize düşeni yapmak, Türkiye'nin misafirperver ve gülen yüzünü göstermek istedik” dedi. 


Hollanda'da 


ama uçak yok 


ollanda ve Türkiye arasında 405 yıllık bir dostluğun bulunduğunu söyleyen Atılay Uslu, “11 Mart tarihinde 

bu dostluk darbe aldı. Türkiye ve Hollanda arasındaki 

siyasi gerilim ile günlük pax sayımız 1200'den 300 pax'a 

kadar düştü. Bu noktada ne yapabiliriz diye düşündük ve 

Türkiye'nin güzellik gücünü kullanmak istedik. Hollanda'dan 

gelen misafirlerimizi Kapadokya ve Aspendos'a getirdik” dedi. 


“Yüzde 30 artıdayız” 

2017 yılında Hollanda pazarında 2016 rakamlarına göre yüzde 
25, 2015 yılına göre ise yüzde 50 düşüş bulunduğunu söyleyen 
Uslu, “Ancak Corendon olarak Hollanda pazarında son 4 
haftada yüzde 30 artıdayız” dedi. 


Türkiye'de güvende hissediyorlar 

Hollanda'da dünyanın en önemli araştırma şirketlerinden G£K'ya yaptırdıkları araştırma hakkında da bilgi veren 

Uslu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Hollandalı tatilcileri kapsayan araştırmada tatilcilere 6 soru yöneltildi. Araştırmaya 


göre Hollandalı tatilciler Türkiye'deki tatillerinden puanla memnun kaldığını belirtiyor. Turistlerin yüzde 96'sı Türkiye'de güvende olduklarını hissetmiş. Turistlerin yüzde 89'u da tatil için yeniden Türkiye'ye geleceğini söylemiş. 
Ayrıca Hollandalı turistler kaldıkları otel ve otellerdeki servise de 8.4 puan verdi.” 


“Uçak bulamıyoruz” 

“Araştırma sonuçları sonrasında Hollanda pazarındaki son durumu ve 2018 öngörüsünü de açıklayan Atılay Uslu, “Hollanda'da son 4 haftada Türkiye adına pozitif bir trend var. Satışlar böyle devam ederse 30 Haziran'da yok satacağız. 
Yatak konusunda sıkıntı yok ancak uçak konusunda sıkıntılar yaşayacağız. Şu an günlük 1200 pax'a ulaştık. Belçika pazarını da eklersek Türkiye'ye günlük 1600 pax'a çıkıyoruz. 


Ancak uçak bulamıyoruz. Bulduklarımız ise yeterli değil. 
Uçak bulsak Hollanda pazarında artıya geçebilirdik. 
Fiyatlarımıza son 2 haftada 200 euro zam yaptık. Buna rağmen talepte bir düşüş yaşamadık. Şu an Yunanistan ile aynı rakamlarda satıyoruz. 2 hafta önce uçak iptalleri yaparken şimdi ise uçak bulamıyoruz. Türkiye, Avrupa için var olmaya devam edecektir. Eğer satışlardaki son 4 haftadaki pozitif durum devam ederse yani politik bir gerginlik olmazsa ve uçak sorununu aşabilirsek yüzde 100 artış yamalayabiliriz. 
Bu olumlu hava ile 5 uçağımızı Türkiye'ye yönelttik ama yine de yeterli gelmiyor.” 
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ış politikada yaşanan gelişmeler sonrası bazı 
DE kaybeden Türk turizmi toparlanma evresine girdi. Hem dış turizmde hem de yerli turist açısından bu sezondan oldukça beklentili olan t 


izm sektörü, geçen seneye oranla yüzde 15 büyümeyi hedefliyor. 


“Yüzde 15 büyüme bekliyoruz” 
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum “Otel doluluk oranlarına baktığımızda turizm de kaybedilen eski 

ivme Haziran ayı ortalarından itibaren geri kazanılıyor. 
Doluluk oranları Ramazan Bayramı'nda da yüksek. Her ne kadar Mayıs ve Haziran ayları orta karar bir dolulukla seneyi tamamlamış olsa da yılsonuna kadar doluluk ivmesi bu şekilde devam ederse, yılsonunda işletmelerin bilançolarına artı yazma ihtimalleri ciddi oranda artar 
gibi gözüküyor. 2016'ya göre ciroların yaklaşık 9015 
büyümesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 


“Turist başı harcama düştü” 

Turizm alanında eski ivme geri kazanılmaya başlamasına rağmen turist başı harcamasının düşmesine de değinen Tunç Batum, “Her ne kadar eski ivme geri kazanılıyor gözükse de fiyatlar geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı seviyede. Bu bağlamda ortalama kişi başı harcama; doluluklar arttığında, fiyatlar aynı kaldığında, üzerine bir de kur etkisi eklendiğinde bir önceki yıla göre düşüyor. 
İç pazar satışlarda lider durumda. Geçtiğimiz yılla farklı olarak Avrupa pazarı ciddi kan kaybetti yerine Ukrayna ve Rus Pazarı kuvvetlendi” dedi. 


Her daim sezonun en trend köleksiyonlarını seçtiğirmizden kaliteden taviz vermediğimizden memnuniyetinizle gururlandığımızdan. 


Havaalanı Yolu 11. Km Serik Cad. No 371 Antalya / Türkiye o 7490 242 3402311 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Carlson Rezidor 
2017'de Türkiye'de 7 otel açacak 


Carlson Rezidor, 2017 yılında Türkiye'de 

7 otel açacak. Dünyaca ünlü otel grubu 
otellerin 4'ünu İstanbul, Tini İzmir diğer 2'sini ise Diyarbakır ve Samsun'da açacak. 
Carlson Rezidor, bir kaç yıl içerisinde Türkiye'de 5.000 oda sayısına ulaşacak. 


ünyanın en hızlı büyüyen otelcilik 
D rketlerinden Carlson Rezidor Hotel 
Group, bu yıl Türkiye'de 7 otel açmaya hazırlanıyor. Açılacak otellerin 4'ü İstanbul, Vi İzmir diğer 2'si ise Diyarbakır ve Samsun'da yer alıyor. 


Türkiye'de büyümeye devam ediyor 

Rezidor Hotel Group Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Mark Willis şu açıklamada bulundu: “2017, Grubumuz için hem otel açılışlarının yılı, hem de çok heyecanlı bir dönem olacak. Türkiye'de açılacak 7 otelle, son birkaç yıldır ekibimizin yaptığı çalışmaların meyvelerini ve otel sahiplerinin bize duydukları güveni görüyoruz. Özellikle, Türkiye gibi önemli bir pazarda büyümeye devam ediyor, bölgedeki coğrafi varlığımızı genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. İkonik ve şık Radisson Blu, yeni bir enerjiye sahip olan ekonomik Park Inn by Radisson yeni destinasyonlara geliyor.” 


5 bin odaya ulaşacak 
Willis şöyle devam etti: “Dünya çapında saygı gören 

bir otelcilik grubu ve işine tutkuyla bağlı otelcilik profesyonellerinin işvereni olarak, bölgede ciddi iş potansiyeli yaratmaktan da mutluluk duyuyoruz. Halihazırda işletmesini üstlendiğimiz 13 otelimiz ve geliştirmekte olduğumuz 10 yeni otelimiz bulunuyor, böylece önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde 5.000 oda ile Türkiye'de faaliyet göstermeye devam ediyor olacağız.” 


Radisson Blu Residence Istanbul Batışehir 

İstanbul'da grubun Türkiye'deki ilk Residence projesi olan, Radisson Blu Residence, Istanbul Batışehir grubun son. 
yıllarda en önemli açılışlarından biri oldu. 2017'nin Şubat ayında açılan Residence, misafirlerine 171 daire ile servis verirken, lobi katında yer alan Larder Restoran, 5 farklı toplantı salonu seçeneği ve özel spa alanı ile tüm gün boyunca hizmet veriyor. 


Park Inn by Radisson Izmir 

Grubun en yeni oteli Park Inn by Radisson ise 2017 yılının ilk çeyreğinde Izmir'de açıldı. İzmir'in en güzel yerlerinden Pasaport'ta yer alan 4 yıldızlı otel; iş, kültür, eğlence ve 


alışveriş merkezlerinin yanısıra uluslararası elçiliklere de yürüme mesafesinde bulunuyor. Otel, her biri “Next Gen” konseptiyle dizayn edilmiş olan toplam 137 odası ile hizmet vermektedir. 


Park Inn by Radisson Hotel & Residence 

Park Inn by Radisson Hotel & Residence Istanbul Odayeri 98 odası, 2 toplantı salonu, içerisinde hamam, sauna, kapalı yüzme havuzu bulunan spa'sı, tüm gün hizmet verecek restoran ve barı ile İstanbul'un yükselen yıldızı Odayeri'nde yılın dördüncü çeyreğinde açılacak. 


Park Inn by Radisson Istanbul Ataşehir 

İstanbul'un Anadolu yakasında lüks konut projeleri kadar iş merkezlerinin de yakınında, Istanbul Uluslararası Finans Merkezinin (IFEC) yanında seçkin bir konumda 
yer alacak Park Inn by Radisson Istanbul Ataşehir, 80 
misafir odası, 2 toplantı salonu, gym, ana restoran ve 

barı ile misafirlerine hizmet verecek ve 2017'nin son çeyreğinde açılacak. 


Park Inn by Radisson Asia Istanbul Kavacık 

2017'nin üçüncü çeyreğinde açılması planlanan İstanbul'un Anadolu yakasında konumlanan Park Inn by Radisson Asia Istanbul Kavacık, Boğaz'ın kuzey ucundaki Beykoz ilçesinde yer alıyor. Çağdaş ihtiyaçlara göre tasarlanan 110 oda ve süitin yer alacağı otelin uluslararası mutfaklı restoranı ve barı gün boyu açık olacak. Balo salonu dahil çeşitli etkinlik ve toplantı mekanlarının yanı sıra otelde bir spor salonuyla hamam ve bakım odaları içeren bir spa da sunulacak. 


Radisson Blu Hotel Diyarbakır 

Türkiye'nin önemli iş merkezlerinden Diyarbakır'da Yılın ilk çeyreğinde açılan Radisson Blu Hotel Diyarbakır, şehrin merkezinde konumlanmış 170 misafir odası, balo salonu ve toplantı salonu seçenekleri, executive lounge ile misafirlerinin günün yorgunluğunu atacakları şehir manzaralı alanları, heyecan verici yeni restoran ve barlara ev sahipliği yapmaktadır. 


The Park Inn by Radisson Samsun 

Samsun şehir merkezine yakınlığı ile The Park Inn by Radisson Samsun, 2017'nin ikinci çeyreğinde açılan 

ve 137 misafir odası, çok yönlü menüsünde gün boyu lezzetli atıştırmalıklar ve yemekler sunan restoranı, lobi barı şehirde geçen yoğun bir günün ardından rahatlamak ve sosyalleşmek için ideal bir ortam sağlayacak. Otel misafirleri aynı zamanda son teknoloji aletlerle donatılmış fitness merkezinden, toplantı alonlarından ve kapalı otoparktan faydalanabilecek. 
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Mert Vardar 


“Jolly Tur küresel şirket olmaya odaklandı" 


Geli wn agi 
| 0LE i 
uy Joy Jo) Pp) 
Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan . Jor Jo) Yardımcısı Mert Vardar ve Jolly Tur Joy OL) pu) (0 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü DUY pony > oyy Jp Figen Erkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen puy “gi — Jo) e 


pouy ou) J0LLY 


yemekte havacılık sektörünün en önemli 
: Du) Ppuy | temsilcileri ağırlandı. . 


Jpuy y PU) 
T rizm sektörünün yenilikçi ve müşteri puy Juy K 7 Jouy Joy Joy y/ (9 j memnuniyetine odaklanan lider ismi Jolly Jo) OLEY poLiY Si 


Tur, düzenlediği yemekte Türkiye'nin ve dünyanın 


önde gelen havayolu şirketleriyle bir araya geldi. 


Joy Jo) 


Organizasyonda Jolly Tur'un tüm departman r Joy poli yöneticileri ve bilet ekibi de yer aldı. Yemekli vu) J0U) İ toplantıda turizm sektörü ve Jolly Tur'un 2017 joy JE İD 
performansı ve gelecek öngörüleri kadar Jolly Tur JOY 7 
ile havayolu şirketlerinin geliştirdikleri işbirlikleri ile vo puy buy PE gelecek senaryoları konuşuldu. Jolly Tur Yönetim Job) pou) 


Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ile Jolly ( JOY 

Tur Yönetim Kurulu Üyesi nel Müdürü Figen 3 JOLLY Erkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek ve pi 

toplantı, havacılık şirketlerinin büyük ilgisine sahne z oldu 


JOLLY 


Joy 
İ 


Jolly Tur'un büyük hedefi 

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Mert Vardar, konuşmasında havayollarının en önemli temsilcilerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, bugüne kadar gerçekleştirdikleri verimli işbirliklerini, yeni projelerle daha da üst noktaya taşıma kararlılığında 


olduklarının altını çizdi. Jolly Tur'un bugüne tutarında yatırım planladık. Ve bu yatırımların en önemli iki dozu daha da yükseltmeye kararlı olduklarını belirtti. Sektörün kadar yaptığı çalışmalarda sadece kendine odaklı odak noktası söz konusu. Biri müşteri memnuniyetinde çıtayı büyük bir ilgi gösterdiği toplantıda yeni işbirlikleri ve projelerin 
işbirliği gerçekleştirdiği tüm daha da yükseltmek. Diğeri, küresel şirket olma hedefine de temellerinin atıldığını açıklayan Erkan, Jolly Tur'un 2017 


sektör ve şirketler için ortak bir yarar oluşturmaya daha da yakınlaşmak. Bu noktada teknoloji yatırımlarımızın performansının altını şu sözlerle çizdi: “oll 

odaklandığını söyleyen Vardar, şöyle konuştu: “Jolly sadece Türkiye değil, dünya düzeyinde bile oldukça iddialı belirlediği hedeflere başarıyla ulaşacak. İlk beş aylık sonuçlar, Tur, aslında iş alanları nedeniyle her biri küresel olduğunun altını çizmek gerekiyor.” bunun en somut göstergelerinden biri. 2017'de 1 milyon ki yolculuklarını yapan şirketlerimiz gibi küresel bir tatile çikaracağımızı ve bunun yüzde 60'lık bölümünün de şirket olmaya odaklanmış bir şirket. Bu açıdan tüm (© “Hedefe ulaşacağız” erken rezervasyon döneminde sağlayacağımızı ifade etmiştik. 
planlamalarımızı bu hedefi baz alarak yapıyoruz. Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen İlk beş ayda toplamda yüzde 40'ın üzerinde bir artışı yakalamış Bu yönde 2009'a kadar teknolojiye 10 milyon dolar O Erkan da, havayolu şirketleriyle gerçekleştirdikleri projelerde olmamız, hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor” dedi. 
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Türkiye turizmi ciddi bir süreçten geçiyor. Özellikle oteller ayakta kalmak için ciddi çalışmalar yapıyor. 
Bu süreç sonunda Türkiye turizmi eski gücüne kavuşabilecek mi? 

Türk turizmi bu durum atlatacak ama ilacımız tabi ki zaman. Bunun için de Avrupalı turistin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Avrupalı turistin Türkiye'ye gelebilmesi ve Türkiye'deki otellerin gerek fiyat gerek doluluk avantajını yakalayabilmesi için Avrupa ile olan ilişkilerin iyileştirilmesinde büyük fayda görüyoruz. 


Bu süreci atlatmamızda Rusya ve iç pazar yeterli mi? 
Bu süreci atlatmamız için tek başına Rusya ve İç 

pazar yeterli değil, Yeterli doluluğuna ulamayınca fiyat dezavantajına sahip olursunu. Bakın şu an Rusya pazarı için fiyatlar 50-55 dolar seviyesinde, Bu eskiden 
90 dolardı. İç pazarda 350-400 TL seviyelerindeki 
fiyatlar ise 200-250 TL dolayında. Avrupalı turist akışı daha sağlıklı olursa doluluklar yükselecek ve fiyatlar da çok fazla geriye gitmeyecektir. 


Türkiye turizminin geleceği hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

Türkiye eski gücüne kavuşur hedefimiz 2019 yılı olmalı. Burada başka bir konuyu vurgulamak istiyoruz; otellerdeki en önemli sıkıntı personel kaybı oldu. Personel sektör değiştirdi. Düz eleman bile bulamıyoruz. Bu da işletmelerin aşırı derece sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Zincirleme etki ile hizmet kalitemiz de darbe yiyor. Otellerimiz her ne kadar hizmet kalitemizi düşürmüyoruz. 
dese de kayıp oluyor. Personel yetişmiyor. Çözüm bulunması gereken en önemli konulardan biri de personeldir. 
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Turizmciler 


Green Travel'ın müşterisine sahip çıktı 


| Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 
Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Burhan Sili, iflas eden Green Travel'n Türkiye'deki misafirlerinin mağdur edilmeden 


onu hakkında bir açıklama yapan ALTİD Başkanı 

Burhan Sili, “Turistlerin mağdur olmaması sağlanmış ve operasyon tamamlanarak Macar turistler ülkelerine geri gönderilmişlerdir” dedi. 


Tesisler misafirleri ağırladı 

ALTİD Başkanı Burhan Sili'nin yaptığı açıklama şöyle: “Macaristan'da faaliyet gösteren ve Türkiye'ye de satışları bulunan Green Travel iflas etti. İflas olayı bize intikal etti. 
Konu, Macar turistleri taşıyan bir uçak Antalya'ya gelirken Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanımız Sayın Mehmet Şahin'e iletilmiş. Kendisi durumla ilgili beni aradı ve birlikte istişarede bulunduk. Aynı zamanda uçakla gelenlerle birlikte Türkiye'de tatillerini bu operatör aracılığıyla sürdüren toplamda 800 civarında Macar turistin olduğunu tespit ettik. 
Akabinde yapmış olduğum görüşmeler neticesinde TÜROFED Başkanımız Osman Ayık'ın da katkılarıyla ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilk olarak havalimanına inecek olan turistlerin mağdur olmamaları için, havalimanında mahsur kalmadan otellerine 


transferlerini ve konaklamalarını sağlama konusunda önlemler aldık. Green Travel'in Antalya'daki partneri olan Akdem Travel'ın sahibi Orhan Demirtaş da sağduyulu davranarak gerekli kolaylıkları sağladı ve transfer operasyonunu gerçekleştirdi. Tabii bu misafirlerin konaklama yapacakları tesislerimiz de iflasa rağmen misafirleri kabul ettiler. 


Misafirler mağdur olmadı 
Avrupa'da bir seyahat acentesi veya tur operatörü iflas ettiğinde sigorta şirketleri devreye girer. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müd ve heriki ülkenin büyükelçiliklerinin de katkılarıyla, Green Travel'ın resmi iflasını açıklamasından sonra sigorta şirketinin hızlıca karar alması sağlandı. Bu süreç içerisinde misafirlerin mağdur olmaları engellendi. 
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ağırlanıp ülkelerine gönderildiğini söyledi. e 
| N, 


Başarılı operasyon 

Burada yapmış olduğumuz çalışmayla pazar günü gelen 200 turist ve bu rakamla birlikte Kemer'den Alanya'ya kadar 

olan turizm bölgesinde konaklamakta olan Green Travel müşterisi Macar misafirlerimizin mağdur olmaması noktasında başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu yönde gösterilen çaba 
Türk turizminin başarısıdır. Sigorta şirketinin de devreye girmesiyle halihazırda konaklama yapan turistlerin mağdur olmaması sağlanmış ve bugün sonu itibari ile de operasyon tamamlanarak Macar turistler ülkelerine geri gönderilmişlerdir.” 


içimiz hep bi'ferah... 
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Dünya markaları 


The Land Of LegendS ie antalya'da 


| Bünyesinde, otel, alışveriş merkezi ve su 
dünyası bulunan The Land Of Legends, 7 
ziyaretçilerine dolu dolu bir tatil vadediyor. 7 BAR çe Türkiye'nin çocuklara özel tasarlanmış lk oteli > . 
“Kingdom! ve Legend of Agua - su dünyasıile 


'büyükilgi gören The Land Of Legends, alışveriş merkezi “Shopping Avenue”ile de yerli ve 


Av turizmi için önemli bir cazibe merkezi haline gelen The Land of Legends, alışveriş tutkunu yerli ve yabancı turistlere dikkat çekici bir seçenek sunuyor. The Land of Legends bünyesinde hayata geçirilen Shopping Avenue, 

46 mağazası ile dünya markalarını Antalya'ya taşıdı. Şu an 
adL, Atasay, Beymen, Beymen Club, Brandroom, B&G Store, Carter's, Colin's, Desa, Divarese, Edwards, Ferruh Filiz, Flo, 


Gizia, Gratis, İpekyol, Joia, Joia Shoes, Kiğılı, Lacoste, LC Waikiki, LTB Jeans, Lydion Jewellery, Mocassini, Mudo, Nautica, NetWork, Roberto Bravo, Saat & Saat, Samsonite ve Toyzz Shop olmak üzere 46 mağaza ile hizmet veren Shopping Avenue, 210 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 


Bir yaşam merkezi 
The Land of Legends yaşam merkezi ve Shopping Avenue 

de Kingdom Hotel ve Avrupa'nın en büyük su dünyası 

olan Legend of Agua gibi bu kompleksin bir parçası. 
Alışveriş merkezlerinin tek düze görü ve klasik mağaza düzenlerinin aksine burada özgürce yürünecek alanlar, ferah bir ortam ve çok keyifli gösteri ve konserler her gün ücretsiz olarak Ziyaretçilere sunuluyor. Tüm bu özellikleriyle The Land of Legends Shopping Avenue, Antalya'daki en çekici Alışveriş Merkezi, hatta bir yaşam merkezi. 


Tekrar tekrar geliyorlar 
The Land of Legends Shopping Avenue, Belek ve Kundu bölgesindeki kaliteli otellerle iç içe olmasının yanında 


sl. — 


hem Lara merkeze olan yakınlığı, hem de Manavgat ve Alanya bölgelerine kadar hitap etmesi anlamında avantajlı bir lokasyonda bulunuyor. Antalya merkezde bulunan ziyaretçiler, ortalama 30 dakika gibi kısa bir sürede bu büyülü ortama gelip, hiç tecrübe etmedikleri bir alışveriş deneyimi yaşarken, ücretsiz gösterileri de izleme şansına sahip oluyor. Özellikle aileler, çocuklarının buradaki mutluluğunu gördüklerinde tekrar tekrar gelmeye devam ediyorlar. 


Keyifli alışverişin adresi 

Shopping Avenue, diğer alışveriş merkezi örneklerine kıyasla sıra dışı özellikleriyle öne çıkıyor. Buraya gelen misafirler hem keyifli bir alışveriş deneyimi yaşarken, Antalya'da 

hiç bir alışveriş merkezinde olmayan bu görsel güzellik karşısında bolca fotoğraf çekip sevdikleri ile paylaşıyorlar. 
Gündüz alışveriş keyfini Legend of Agua'daki heyecan ve adrenalin dolu anlarla bütünleştiren ziyaretçiler, akşamları ise Franco Dragone'nin kurguladığı dünyanın ilk müzikal bot şöleni, konserler ve Avrupa'nın en büyük şov arenası olan Chapito'daki gösterileri izleyerek gece yarısına kadar eğlenceye devam ediyorlar. 

The Land of Legends Theme Park Yönetim Kurulu Üyesi Murat Süğlün, “Henüz çok yeni bir alışveriş merkezi olmasına rağmen gelen yoğun ilgi ve olumlu tepkiler bizi de oldukça mutlu ediyor” dedi. Alışveriş merkezindeki markalar da özel bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı Son derece memnun olduğunu belirten Süğlün, “İlerleyen 


dönemlerde bu projede açılacak ilave birimlerle de Antalya'da alışverişin ve keyfin vazgeçilmez adresi olacağına kesin gözüyle bakıyoruz” dedi. 


Çevre illerden de geliyorlar 

Murat Süğlün açıklamalarına şöyle devam ediyor: “The Land of Legends Shopping Avenue'de herkesin kendisine uygun bulacağı ürünler ve aktiviteler mevcut. Belek'in turizm bölgesi içerisinde yer almasından dolayı hem Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, hem de Antalya ve çevre illerde yaşayanlar The Land Of Legends Shopping Avenue'yü ziyaret ediyor. 


Özel ürünleri bulabiliyorlar 

The Land of Legends Shopping Avenue'de sunulan ürünlerin fiyatları, aynı markaların şehrin herhangi bir yerinde bulacağınız mağazalarındaki fiyatlarla aynı. Markaların fiyat politikasında turizm bölgesi olmasından kaynaklı bir farklılık bulunmuyor. Ayrıca burada bazı mağazaların özel ürünlerini de bulma şansınız var, Restoranlarımız da yine herkesin ilgisine ve damak tadına göre tüm ziyaretçilerimize hitap ediyor.” 
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İklim, ören yerine ulaşım zorluğu, güvenlik endişesi gibi bize bağlı olmayan nedenleri bir kenara koyup, bizler bu konuda neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde benim aklıma gelen en etkili hamle; 
2018 yılında Türkiye'ye gelen 
turistlere Müzekart hediye etmek... 
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2018'de turistlere 
Müzekart hediye edelim 


2018 yılının Türk turizminde “Kültür Yılı” olmasını arzu ettiğini dile getiren Yeni Bakanımıza ilk çağrı benden 
olsun; 2018 yılında ülkemize gelen turistlere Müzekart hediye edelim. Ülkemizin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel değerleri sınırsızca gezip, tanıyabilsinler. 


Misafirperverliğimizden sonra en büyük gücümüz kültürel değerlerimizin zenginliği. Bunu ne kadar anlatabiliyoruz, ne kadar tanıtabiliyoruz malum. Ülkemize gelen turistlerin yaklaşık 9410 kültürel değerlerimizi ziyaret ediyor. Bu seneye dair veriler henüz açıklanmamakta birlikte, görünen resme göre bu yıl 9610'u bulmakta çok zor. İklim, ören yerine ulaşım zorluğu, güvenlik endişesi gibi bize bağlı olmayan nedenleri bir kenara koyup, bizler bu konuda neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde benim aklıma gelen en etkili hamle; 


2018 yılında Türkiye'ye gelen turistlere Müzekart hediye etmek... 


İşte, hem ülke tanıtımına, hem turizmcilerin dillerinden düşürmedikleri imaj revizesine mükemmel bir katkı Özellikle iyi bir slogan ile beslendiğinde, gerek fuarlarda, gerek workshoplarda tur operatörleri için önemli bir koz. Yaklaşık 300 tarihi ve doğal güzellik; 


EFES - BERGAMA AKROPOL - ASPENDOS - TOPKAPI SARAYI - PERGE — ALANYA — AYASOFYA — YEREBATAN - GÖREME - NEMRUT - İSHAKPAŞA SARAYI - IHLARA VADİSİ - AMASYA KRAL KAYA - ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ - GORDİON - ALANYA KALESİ - ARYKANDA - KARAİN MAĞAZARASI - OLYMPOS - TERMESSOS - PHASELİS - MYRA - SİMENA - PATARA - XANTHOS - SİDE APOLLON TAPINAĞI - SİDE TİYATROSU - NYSA — DİDİM — MİLET - PRİENE - BURSA YEŞİL — İZNİK — TRUVA - ASSOS - KİLİTBAHAR KALESİ - ALACAHÖYÜK - BOĞAZKENT - PAMUKKALE - HİERAPOLİS 

— LAODİKEA - DİYARBAKIR MÜZESİ - ERZURUM KALESİ - PESSİNUS - ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ - YESEMEK - MERYEMANA MANASTIRI - HATAY MÜZESİ - ANTİOCHİEA-KARİYE - TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ - YILDIZ SARAYI - BERGAMA ASKLEPİON - ST. JEAN - İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ - ANİ ÖRENYERİ - MEVLANA - KARATAY MEDRESESİ - SARD - ALAŞEHİR -MERSİN MAMURE KALESİ - KIZ KALESİ - ST. 
PAUL MÜZESİ - ADAM KAYALAR - PAULUS ÇEŞMESİ -LETOON - KNİDOS — TLOS - PINARA - LABRANDA - DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ — ÇAVUŞİN - GÜLŞEHİR AÇIKSARAY - KARANLIK KİLİSE - KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ - ZELVE - PAŞABAĞ - GÜMÜŞLER - KARATEPE - GÖBEKLİTEPE - AKDAMAR KİLİSESİ - VAN KALESİ - SULTAN HAN KERVANSARAY- AFRODİSİAS ve daha niceleri... 


Turistler için hayalden de öte bir zenginlik bu... 


Bence bir düşünün. 


— 
ZN 
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Avrupa'daki Türk acenteler 


Türkiye için buluşacak 


Teri Türk acentecileri çatısı altından toplamayı hedefleyen ve her geçen sene üye sayısını arttırmayı başaran Türk Acenteciler Birliği (COOPTRR) Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Kısa süre önce kurulan COOPTRR, Almanya'da düzenleyeceği workshop ve 5 önemli fuarda açacağı stant ile Türkiye'nin tanıtımına ve 
2018 satışlarına katkı sağlayacak. 


türk Acenteciler Birliği (COOPTRR), Türkiye rezervasyonlarına destek vermek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Türk acenteciler, COOPTRR çatısı altında düzenleyecekleri workshop ve 5 önemli turizm fuarında açacakları stant ile Türkiye'yi tanıtıp rezervasyonlara katkı sağlamayı hedefliyor. 


Rezervasyonlara katkı sağlayacak 

Geçtiğimiz sene kurulan ve ilk workshop organizasyonunun merkezi Essen şehrinde gerçekleştiren Türk Acenteciler Birliği 
(COOPTRR), ikinci buluşma için hazırlıklarını sürdürüyor. 18 
Kasım 2017 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde gerçekleştirilecek workshop Türkiye'nin Avrupa rezervasyonlarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. 


Program zenginleştirildi. 

Workshop açılış töreni sonrasında turizmciler Basın Toplantısı ile Alman ve Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Basın toplantısının ardından yapılacak olan workshop ile ikili gerçekleştirilecek. Workshop kapsamında “Sağlık Turizmi ve “Acentecilik Semineri” başlığını taşıyan bir de seminer düzenlenecek. 
Bu sene workshop akşamında “Get Together Party” düzenleyecek olan COOPTRR, bu partide Türk ve Rus acentecileri de buluşturacak. 


Fuarlarda da yerini alacak 

Türkiye satışlarına ciddi anlamda destek veren COOPTRR, 

2018 yılı satışlarına da önemli bir destek vermeyi planlıyor. Bu 
kapsamda çalışmalarına hız veren COOPTRR, düzenleyeceği workshop dışında Almanya'da düzenlenen 5 önemli fuarda stand açarak Alman turizmciler ve tatilcilerle buluşacak. COOPTRR, Stuttgart'taki CMT (13-21 Ocak 2018), Hannover'daki ABE (31 Ocak - 04 Şubat 2018), Hamburg'daki Reisen Hamburg (07-11 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Şubat 2018), Essen'deki Reiset Camping Essen 21-25 Şubat 2018 ve Nurnberg'deki Messe Freizeit Nurnberg (28 Şubat - 4 Mart 2018) fuarlarında Türkiye tanıtımına ve satışlarına destek verecek. 


Hasan Çetin: “Sektör temsilcilerini buluşturacağız” 

COOPTRR Türkiye Temsilcisi Hasan Çetin, 
“Almanya — Essen'de yapılacak olan workshop ve yine Almanya'nın 5 farklı şehrinde katılacakları fuarlar hakkında açıklamalar yaptı. COOPTRR olarak geçen sene ve bu sene Türkiye satışlarına önemli oranda destek verdiklerini söyleyen Hasan Çetin, “Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcileri olan Türk acenteleri Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam edecek. Bu kapsamda COOPTRR olarak geçen sene yaptığımız workshopumuzu bu sene de yapacağız. Bu workshop ile 400 Türk acenteci 


ile oteller ve sektör temsilcilerini buluşturacağız. 

Bu sene workshopa ek olarak Almanya'nın 5 farklı şehrinde yapılan önemli turizm fuarlarında da stant açarak yer alacağız” dedi. 

*Son dakika satışları 2018 için umut veriyor Avrupa ve Almanya pazarlarının Türkiye turizmi için önemine değinen Hasan Çetin, “Türkiye, Avrupa ve özellikle Almanya pazarı için önemli bir turizm ürünüdür. Avrupa pazarı şu an durağan 

bir yapıda olsa da Türkiye için vazgeçilmezdir. 
COOPTRR olarak Türkiye'nin Avrupa ve Almanya pazarında tanıtımını yaparak rezervasyonlara destek vermek ilk hedefimizdir. Avrupa'da son dakika satışlarındaki dikkat çeken hareketlilik 2018 yılı 

için umut veriyor. COOPTRR olarak Avrupa ve Almanya'da yapacağımız tanıtım ve imaj çalışmaları Türkiye'ye önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 


sınacin 


DONDURMA MAKİNELERİ 
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Bö“ Yıldırım'ın başkanlığındaki 65. hükümette yapılan değişiklikle ilgili konuşan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve E; 
Konaklamalar Bi kültür ve turizm bakanlarının çok hızlı değiştiğini belirterek şu görüşleri dile getir 
Kurtulmuş, hükümet içerisinde görev yapmış, kendini ispatlamış tecrübeli bir siyaset adamı, bir akademisyen. 
Başbakan Yardımcılığı tecrübesiyle konulara vakıf olan Sayın Kurtulmuş'un sektörün tüm bileşenleriyle bir araya gelerek turizmin acil çözüm bekleyen sorunlarına el atacağına inanıyoruz. Sektör olarak, çözüm odaklı bir siyasetçi olan Sayın Numan Kurtulmuş'un bu işi başarıyla kotaracağını düşünüyoruz.” 


Turistik İşletmeler ve 
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"Diplomasi gözden geçirilme 
Ekonomiye önemli katkılar sağlayan turizm sektörünün. 
kası 


zor durumdan çıkmasının yolunun devlet poli oluşturulmasından geçtiğini anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Turizm bir devlet politikası haline gelmelidir. Sektörün tüm bileşenlerini bir çatı altında buluşturacak, krizlere karşı dinamik ve acil reaksiyon gösterebilecek bir yapı oluşturulması gerek” dedi. 
Avrupa pazarının ülke turizmi ve ekonomisi açısından önemini vurgulayan İşler, “Hedef ülkelerle olan ilişkilerin, diplomasinin gözden geçirilmesinde yarar var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa pazarında son tüketicinin 


kafasında yaratılan imaj, en önemli sorunlardan biri. 
Ülkemize ilişkin imaj ve güvenlik algısının değiştirilmesine yönelik çalışmalar ve daha çok tanıtım etkinliği yapılması gerekiyor. Avrupalı Stratejik bir yaklaşımla Avrupa basının üstünde etkili olacak bu çalışma için Türkiye tanıtımı 


bütçesi ayırılmalı. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve sektör ortak bir çatı altında buluşarak kaynak oluşturmalı ve bu alanda kullanılmalı.” 


“Kurtuluş umudumuz Sayın Kurtulmuş'ta” 

Mehmet İşler, kriz ortamında turizm sektörünün ecrimisil, istihdam teşvikleri, KDV indirimi, ihracatçı sayılmak, sektörün yasasının çıkarılması, elektrik indirimi gibi temel isteklerinin ortada durduğunu anlattı. Konaklama tesisl sınıflandırılması, Yeşil Yıldız belgelendirmesi, yabancı çalıştırma, müzik eserlerinin telif hakları, havuz operatörlüğü ve benzeri konuların kangren haline geldiğinden yakınan Mehmet İşler, “Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş'tan çözüm yolunda adımlar atmasını bekliyoruz. Kurtuluş umudumuz Sayın Kurtulmuş'ta” diye ekledi. 


in 


“YAŞAM”, en zor anınızda yanınızda olmaktır 


Hastanecilikte 21. yılını dolduran 
Yaşam Hastaneler Grubu zincirinin altıncı halkası olan, 250 yatak kapasiteli 


ASV Yaşam Hastanesi, Antalya Merkez'de açıldı... 
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4 “Yaşam Hastanesi 
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TEER) EEZİ 


ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV) YAŞAM HASTANESİ Gebizli Mah. 1116 Sok. No: 4 Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0 242 2120777 m 
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Orhan Sancar 


“4 yıldızlı oteller ile büyümeyi planlıyoruz” 


AMR Roya sonra ise Atlasglobal bünyesinde turizm kariyerine devam eden deneyimli turizmci Orhan Sancar, Antalya Kemer'deki Elite Life Hotel ile konaklama sektörüne geri döndü. AtlasGlobal'de danışman olarak görev yapmaya devam edecek olan Sancar, kendi otel markası OSHOTELS 


ile4yıldızlı oteller ilebüyümeye devam edecek. 


turizm sektörünün deneyimli ismi Orhan Sancar, Antalya — Kemer'deki Elite Life Hotel ile 

konaklama sektörüne tekrar geri döndü. Kendi markası OSHOTELS bünyesine Antalya'da 5, İstanbul'da da 2 otel daha eklemeyi planlayan Sancar, “4 yıldızlı oteller ile büyümeyi planlıyoruz” dedi. Orhan Sancar, Tourism Today'in OSHOTEL hakkındaki sorularını yanıtladı. 


Antalya Kemer'deki Elite Life Hotel ile otel işletmeciliğine adım attınız. Günümüz. 
koşullarında otel işletmeciliği yapmak risk değil mi? 

Uzun yıllardır turizm alanında çeşitli projelere imza attım. İstanbul'da 20 yıla yakın otel 
işletmeciliği yaptım, yatırım için en uygun dönemler talebin azaldığı riskli dönemlerdir. 10 
yıllık bir projeden bahsediyoruz ve bu dönem içerisinde turizm alanında ininşli çıkışlı yıllar olacaktır. Bunları öngörüp ona göre bu işe giriştik. 


İşleteceğiniz ilk otel Antalya-Kemer'de. Neden Antalya neden Kemer? 

İşletmeciliği Antalya Kemer'den başlamamız, mal sahiplerinin bu bölgedeki yatırımlarından kaynaklanıyor. 2017 yılının sonunda mal sahiplerimiz ile birlikte tekrar Kemer bölgesinde orta ölçekli 4 yıldızlı oteller ile büyümeyi planlıyoruz. 


Antalya Kemer'deki Elite Life Hotel ile otel işletmeciliğine adım attınız. Günümüz koşullarında otel işletmeciliği yapmak risk değil mi? 

Uzun yıllardır turizm alanında çeşitli projelere imza attım. İstanbul'da 20 yıla yakın otel 
işletmeciliği yaptım, yatırım için en uygun dönemler talebin azaldığı riskli dönemlerdir. 10 
yıllık bir projeden bahsediyoruz ve bu dönem içerisinde turizm alanında ininşli çıkışlı yıllar olacaktır. Bunları öngörüp ona göre bu işe giriştik. 


İşleteceğiniz ilk otel Antalya-Kemer'de. Neden Antalya neden Kemer? 

Antalya Kemer'den başlamamız, mal sahiplerinin bu bölgedeki yatırımlarından kaynaklanıyor. 2017 yılının sonunda mal sahiplerimiz ile birlikte tekrar Kemer bölgesinde orta ölçekli 4 yıldızlı oteller ile büyümeyi planlıyoruz. 


Türkiye konaklama sektöründeki en önemli sıkıntılardan biri kalifiye çalışan azlığı. 
Bu noktada OSHOTELS olarak ne tür önlemler alacaksınız? 

Piyasayı iyi tanıdğımız için mevcut kalifiye personelin bizim işletmeleri tercih edeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda turizm eğitimi veren üniversite ve meslek liseleri ile yakın işbirliği içerisindeyiz. Okullardan destek alıp kalifiye eleman yerleştireceğiz. 


Türkiye'deki oteller standartları ve hizmet kalitesi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 
Konaklama sektörünün gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Konaklama sektörü son yıllarda kalite ve fiyatlar açısından son derece olumlu bir gelişme gösterdi, ama son 2 yılda yaşanan olumsuzluklar, fiyatların düşmesine ve servis kalitesinden ödün verilmesine yol açtı. Bunun da tekrar düzelmesi 3-4 yılı alır. 


Türkiye'deki konaklama sektöründe yapılan en önemli hatalar sizce nelerdir? 
En önemli hata fiyatların düşürülerek maliyetlerden kısılması ve servis-personel kalitesinden ödün verilmesidir. 


Antalya'da 5 otel İstanbul'da da 2 otel daha işletmeye açacaksınız. Otel arzının yoğun olduğu bu bölgeler dışında Ege'de bir hedefiniz var mı? 

Evet, yukarıda belirttiğimiz gibi ilk 3 yıllık planda Antalya ve İstanbul'da büyümeyi hedefliyoruz. Çünkü Rus pazarı ağırlıklı bir konsept yaratıyoruz. İş ortaklarımız da genelde Antalya ve İstanbul'da güçlüler. Dolayısıyla doluluk sorunu yaşamamak ve işi şansa bırakmamak için Rus pazarının güçlü olduğu yerlerde yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 


OSHOTELS'in en önemli farklılıkları ne olacak? 
OSHOTELS'in en önemli farkı gelen misafirlere kulüp konsepti sunarak, çeşitli etkinlikler ile canlı bir ürün yaratmaya çalışıyoruz. 


OSHOTELS ile konaklama sektöründeki hedefiniz nedir? 
Hedefimiz İstanbul'da 2 otel ve Antalya'da 5 otel işleterek piyasaya orta sınıf” konaklamalara kulüp konsepti getirmektir. 
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Turgut Torunoğulları 


Avrupa'da yılın 


| Ekonomi dünyasının “Oscarı haline gelen 
Ekovitrin'in geleneksel “Yılın Starları” ödülleri bu yıl 16. kez verildi. Okurların ankette verdiği oylara göre, Marmaris'in 

üyük otellerinden Sentido Orka Lotus 

Beach'in işletmecisi Edestaal grup Yönetim 

Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları 

Avrupa'da “Yılın İşadamı" ödülü alarak | 


DE dört bir yanından oku ormlarını doldurarak oylayamaya katılırken, Yılın Starları” 463 bin oyla belirlendi. Bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen Yılın Starları Anketi sonuçlandı. 
WOW İstanbul Hotel'de düzenlenen muhteşem bir törenle ödüller sahiplerini buldu. Siyaset Onur ödülü Başbakan Binali Yıldırım, Yılın Bakanı Ahmet Arslan, yaset Onur ödülü Devlet Bahçeli'ye verildi. Çeşitli dallarda başarılı işadamlarına ödüller verildi. 


Türkiye'ye büyük katkı 
Avrupa'da yılın iş adamı seçilen Turgut Torunoğulları, üürklerin 5 Milyon 600 bin nüfusuyla isiyle 100 milyara yakın cirosuyla yaşadıkları ülkede ve Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkısı olduğunu söyledi. Türklerin Avrupa'da en konumuna geldi; ikkati 


alıyorum bu ödülü. 40 senedir Edelstaal gurubunda beraber çalıştığım ortaklarım ve yöneticilerime, tabi ki aileme de teşekkür ediyorum. Bana saygı duydukları güvendi in aileme ve çalışanlarıma, ankete katılıp destekleyenlere ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu. 


Birçok alanda yatırımları var 

“Avrupa'da kazandıklarını Türl 

dönüştüren Torunoğulları ailesinin sahip olduğu Edestaal gruba bağlı Orka Otelleri Yönetim Kurulu 


68 / TOURISMTODAY 


Başkanı Turgut Torunoğulları Marmaris'te 3 oteli bulunuyor. Hollanda merkezli Edelstaal Simtronic 

ve Orka oteller Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ve ailesinin sahibi olduğu şirket 


Türk, İtalyan, İngiliz ve İsviçreli ortaklardan oluşuyor. 


Grubun, turizm, inşaat, besicilik, tencere üretimi ve emlak sektörlerinde önemli yatırımları bulunuyor. 

Torunoğulları, Grup şirketlerinden Orka World ile İngiliz ortaklı Tema Parkı Proj 


Yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor 
Fethiye Ölüdeniz'de yapılan dev projenin tamamlandığında Türk turizmine önemli katkı 


iş adamı seçildi 


sağlaması bekleniyor. Ayrıca Hollanda'nın en büyük şirketlerinden VDL Grup ile enerji, ulaşım, çöp toplama ve geri dönüşüm sistemleri konusunda ortak olan Turgut Torunoğulları, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Başarılı iş adamı, birçok sivil toplum örgütünde başkanlık ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Bölge Komitesi Başkan Yardımcılığının yanısıra, 2009-20012 yılları arasında Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD) Başkanlık görevini sürdüren Turgut Torunoğulları, öte yandan Türk-Hollanda ve Türk-Belçika İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğiyle de tanınıyor. 


Otel Ekiomanları 
Endüstriyel Mutfak 


Yüzlerce marka, binlerce çeşit ürün ile çözüm ortağınız. 


ki h | 
Serik Cd. Sinan Mh. Havaalanı Yolu 10. Km. 07170 Altınova - Kepez / Antaiyo T: 0.242 340 25 15 pbx F: 0.242 340 24 25 ww.ekiphan.com.ir - infodekiphan.com.ir 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Anex Tour ve ye Luxury Hotels ve Anex 


Tour, önemli bir işbirliğine imza 


Granada Luxury Hotels't vetaynallanık ar orshopt e n ve Ukrayna'dan iki farklı workshopta 


& toplam bin 200 acenteciyi Antalyaw | 


önemli işbirliği hate ağırdı 


Ge Luxury Hotels, bu sene ilk defa Anex 
"Tour ile birlikte Belek'te kapılarını yeni açan Granada Luxury Belek'te iki workshopa imza attı, Organizasyonlar baştan sona Anex Tour ve Granada Luxury Hotels'in profesyonel ekibi tarafından hazırlanarak organize edildi. 


Farklı otellerin katıldığı mini fuar 

Başarıyla gerçekleştirilen workshoplarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Granada Luxury Hotels 

Satış ve Pazarlama Koordinatörü Öznur Beyat: “İlk workshop Rusya ve Moldova'dan toplam 800 acenta yetkilisinin katılımı ile gerçekleşti. İkinci workshopta ise Kazakistan ve Ukrayna'dan yaklaşık 400 acentacıyı ağırladık. Granada Luxury Belek'te gerçekleştirilen workshop organizasyonları boyunca acenta yetkilileri için çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirdik. Her iki workshopta toplam 110 farklı otelin katıldığı mini fuarlar yapıldı” dedi. 


idi 
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Granada'ya ciddi katkı sağlayacak 

Öznur Beyat, yapılan workshoplarla açılışını yeni gerçekleştirdikleri Granada Luxury Belek'in tanıtımını 

da gerçekleştirdiklerini söyledi. Beyat: “Granada markası Alanya-Okurcalar'da bulunan Granada Luxury Okurcalar adı ile marka haline dönüşmüş bir otel idi. Şimdi bu markayı Granada Luxury Belek ismi ile Belek bölgesine taşıdık. Gerçekleşen workshop ile BDT pazarlarındaki acenteler yeni otelimizi yakından tanımış oldu. 

Başarılı bir organizasyon ile acenteler, otelimizi birebir yaşamış oldu. Memnun bir şekilde otelimizden ayrılan acenteciler tesislerin satışlarını çok daha emin olarak gerçekleştiriyorlar. Bu bağlamda workshopların Granada'ya ciddi katkılar sağladığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu. 


Anex Tour ile yıllardır süregelen iyi işbirliği içerisinde olduklarını da hatırlatan Beyat, “Anex Tour ile 2017 yılı için ayrıca exclusive anlaşmamız bulunmakta. Ayrıca Anex Tour ile Moskova, Kazakistan ve Ukrayna'da çok ciddi marketing çalışmaları da gerçekleştirdik. Tanıtım adına bu tarz organizasyonlara her daim devam edeceğimizi belirtmek isterim, Son olarak Anex Tour'a otelimiz ve Türkiye Turizmi için değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum?” dedi. 
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D) . Lİ Lİ ıl Lİ u nya n I n e n Iyı I j | Antalya Kaleiçi'nde Alp Paşa Boutigue Hotel bünyesinde 


bulunan restoranlardan Du Bastion Fine Dining Restaurant 


© © © En İyi Ambiyans/Romantik Atmosfer ve En İyi Akdeniz Mutfağı kategorilerinde ödül alırken, otelin diğer bir fine dining restoranı Gazetta Brasserie & Bar ise En İyi Ambiyans/ Romantik Atmosfer ve En İyi İtalyan Mutfağı kategorilerinde | restoranı Antalya'da 


ödüle layık görüldü. 
İz en iyi restoranlarının belirlendi; 


ödülü The 2017 World Luxury Restaurant Awards'ın Galası Vi 


ve dünyanın en prestijli restoran 


tnam'da 


gerçekleşti. Muhteşem gala törenine katılan restoranların Müdürü Ali Akçakaya ve Şef Denys Vi gururunu yaşadılar. 


nt, ödülleri almanın ve en iyiler arasında yer bulmanın 


Du Bastion ve Gazette Brasserie 
Du Bastion ve Gazette Brasserie, tarihin izlerini günümüze kadar getiren 


Antalya'nın en gözde bölgesi Kaleiçi'nde hizmet veriyor. Her iki restoranda dünyanın en ilgi çekici ve eşsiz tatlarını deneyimli şeflerin hazırladığı muhteşem tasarımlarla misafirlerine sunuyor. Akdeniz mutfağını özleyenleri Du Bastion, İtalyan'ın eşsiz tatlarının tutkunlarını ise Gazetta Brasserie üstün hizmet 


standartlarıyla eşsiz anlar yaşatmak için bekliyor 


Büyüleyici ve romantik bir atmosfer 

Akdeniz kültürünü ve atmosferini özgün bir sentezle Antalya'ya taşıyan Du Bastion, otantik ortamıyla misafirlerinin ruhuna sihirli bir gülümseme ile dokunuyor. Akdeniz mutfağından lezzetlerin yer aldığı Du Bastion'un mutfak kültüründe hafiflik ve sadelik hâkim. Kendi deyimleri ile 'adapte edilmiş, insan dostu ve hafif bir menü servis ediliyor. Du Bastion, alışıla gelmiş tatları kendi yorumlarıyla ele alıp, bunları yenilikçi gastronomi anlayışı ve klasik pişirme metotları ile birleştirilerek misafirlerine sunuyor. 


İtalyan mutfağının eşsiz lezzetleri 

Gazetta'nın mutfağı işletmecisinin yurt dışındaki restoranlarında da görev almış Romalı İtalyan şet zengin şarap kavı ve şehrin merkezindeki sürpriz arka bahçe konumu ile Gazetta Brasserie, misafirlerine lezzet dolu bir deneyiminin kapılarını aralıyor. 
Mevsiminde yetişmeyen hiçbir ürün, konserve, kurutulmuş ve dondurulmuş 


emanet. İtalyan mutfağının en iyi örneklerini sunan menüsü, 


malzemelerin kullanılmadığı Gazetta'nın menüsünde mekânın da en dikkat çekici noktalarından birine konumlanmış, yüzde 100 odunla çalışan pizza fırınından çıkan enfes pizza seçenekleri dikkat çekiyor. Gazetta'nın menüsünde öne çıkan lezzetler; balzamik ve Trüf yağlı taze dövülmüş Dana Carpaccio, Biftek parçaları, Roka ve Permasan Peynirli Pizza Gazetta, ana yemek olarak Porçini Mantar Sos veya Gorgonzolo Soslu Dana Bonfile ve Deniz Levreği, tatlı olarak ise İtalyanların tarihi tatlılarından ev yapımı Tiramisu ve Panna Cotta yer alıyor. 
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ANADOLU HASTANESİ 


Prof. Dr. Esor İbrahim BALKAN / Vertigo teşhis ve tedavisinde hasta kabulüne başlamıştır. 


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 


Kulak Burun Bağaz Bölümü (KBBİ, tüm yaş gruplarında dış kulak, orta kulak, kulak zarı, burun, boğaz, ses teller, yemek borusunun. 
İyutak) üst bölümü ve yüz sinirleriyle ilgili hastalıkların ve iç kulakla beyin arasında yer alan patolojilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp alanıdır. 


Burun boşluğu (nazal kavitel ve sinüs sorunları, alerji, adenoid, bademcik, koku alma problemleri, burundan nefes alma güçlükleri, 

kulak ve/veya iç kulaktan kaynaklanan duyma ve denge bozuklukları, infeksiyonlar, ses telleri ve larinks hastalıkları, konuşma ve ses 

sorunlarının bir kısmı, yemek borusunun Üst kısmına ait sorunlar, yutma ve nefes alma sorunları, KBB uzmanlık alanında değerlendirilmektedir. 


Hastanemizde, 

Vertigo başta olmak üzere iç kulak nedenli denge bozukluklarının tanı ve tedavisi için çalışan uzmanlarımızın özenli çalışmasıyla bu hastalıklardan muzdarip pek çok kişiye tedavi olanağı sağlamaktayız. Ayrıca çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, kulaklarda işitme kaybı nedenlerinden olan geniz eti ve bademcik problemleri ile alerjilerin tedavileri hastanemizdeki çocuk hastalıkları bölümleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. 


LARA 
Güzeloba Mh. 2246 Sk. No:5 07230 Muratpaşa/Antalya 349 
larainfofdanatoliahospital.com 40 40 


www.anatoliahospital.com 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isparta lavanta turizmi 


ile Fransa'ya rakip oldu 


Ta Turizm İl Müdürü Osman 
'Çot, Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta üretim sahalarına gelen ziyaretçi sayısının henüz sezon başlangıcı olmasına rağmen 20 bini geçtiğini açıkladı. 


sparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot, 

Keçiborlu'nun Türkiye'de lavanta üretiminde lokomotif üretici konumunda olması nedeniyle 

enin lavanta üreticisi olarak markalaşması, mevcut istihdam, göç ve kalkınma problemlerinin çözülmesine katkıda bulunulması, alternatif gelir ve iş kaynakları oluşturulması amacıyla *Gelecek Turizmde? projesi başlattıklarını aktardı. 


Ciddi oranda arttı 

Proje ile köydeki kadınlara ve genç nüfusa iletişim ve ürün sunumu konularında müdürlük uzmanlarınca eğitimler verildiğini ve bir kooperatif kurulduğunu kaydeden Çot, “Lavantanın ulusal düzeyde tanıtılmasına yönelik ünlü gazetecilerin, sosyal medya fenomenlerinin ve tiyatro oyuncularının Kuyucak Köyünü ziyaretleri sağlanmıştır. Valimiz Şehmus Günaydın'ın öncülüğünde düzenlenen Davraz Turizm Çalıştayı ile davet edilen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve beraberindeki İstanbul ve Ankara TÜRSAB grubu Seyahat Acentaları yetkilileri ilimizde turizm amaçlı incelemelerde bulunmuş ve neticesinde ilimize gelen yerli-yabancı ziyaretçi sayılarında ciddi anlamda artışlar olmuştur” dedi. 


Hedefi büyük 

Yapılan tanıtım çalışmalarının neticesinde 2015 yılında 
5 bin kişi olan ziyaretçi sayısının, 2016 yılında 20 bin 
kişiye ulaştığını ileten Çot, “Yapılan alt yapı çalışmaları 
ve geliştirilen ev pansiyonculuğu sayesinde 2017 

yılında lavanta sezonunu başlangıcı olmasına rağmen ziyaretçi sayısı 20 bini aşmıştır. Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen gizli kalmış en önemli 9 yerden birincisi olarak gösterilen lavanta kokulu köyümüzün tanıtılması, her yıl milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği, Fransa'nın Provence bölgesini anımsatan Kuyucak lavanta tarlalarının Fransa'ya rakip olabilecek potansiyelinin ortaya 


çıkartılması ve kırsal turizm merkezlerinden biri haline gelmesi en önemli hedeftir. Lavantadan üretilen yağ genel olarak kozmetik sektöründe kullanılmakla birlikte, diğer lavanta ürünleri ise lavanta suyu, lavanta çayı, lavanta balı, lavanta sabunu ve lavanta kurusudur. Lavanta kokulu köy olan Kuyucak köyüne çok sayıda yerli ve yabancı turisti çiçeklenme döneminde fotoğraf çekmeye, hasat döneminde ise hasat etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu. 


LAVANTA 
Türkiye'de ekonomik anlamda sadece Isparta Keçiborlu yöresinde Kuyucak başta olmak üzere Kuşcular ve Çukurören köylerinde Lavanta tarımı yapılmakta, bu yörelerin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğimli arazilerine çok iyi uyum sağlamaktadır. Lavanta bitkisi, 1 m'ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. 
Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. 
Uçucu yağ bileşenlerinde en fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ kalitesi bu bileşenlerden linalil asetat oranına göre belirlenmektedir. 


Lavanta ilk olarak 1975 yılında Gül Tüccarı Zeki Konur tarafından bir Fransa ziyareti sonrası bölgeye getirilmiştir. 
Öncelikle lavanta üretimi gül bahçelerinin kenarlarında ve evlerin bahçelerinde süs ve hobi amaçlı başlamış ve 90'lı yıllardan sonra ticari olarak üretime geçilmiştir. 


Lavanta bölgede özellikle haziran ayı içerisinde çiçeklenmeye başlamakta, çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çiçeklenme döneminde köy adeta mora boyanmış bir hal almaktadır. Çiçeklenme döneminde bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekmektedir. Ağustos ayında ise artık lavanta hasadı başlamaktadır. Bir yandan lavantalar hasat edilmekte, bir 


yandan hasat edilen lavantaların yağı çıkarılmakta ve tohumu için kurumaya bırakılmaktadır. 


Lavantanın Kullanım Alanları 

Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle 

de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. Günlük hayatta daha birçok alanda ürünleri kullanılmaktadır. 


KUYUCAK KÖYÜ 

Isparta'ya 47 kilometre uzaklıkta olan Kuyucak; Torosların eteğinde yüksek bir tepeye kurulmuş, etrafındaki yamaçların ve ovaların çoğu lavanta tarlalarıyla çevrili şirin bir köy. 1315 yılından bu yana yerleşim olan Kuyucak, bugün 250 kişilik nüfusa sahip. Kıraç ve susuz arazileri 


yüzünden yıllar önce göç vermeye başlayan Kuyucak Köyü'nün kaderi bugün lavanta ile tersine dönüyor. 
Lavanta ilk defa 1975 yılında köye getirilmiş ve 30 aileye 15'er kök şeklinde dağıtılarak üretime başlanmıştır. Bugün yaklaşık 3 bin dekarlık alanda Türkiye'deki toplam lavanta üretiminin TÜİK 2013 verilerine göre yüzde 93'ünü karşılıyor. İlaç sanayinden kozmetiğe, gıdadan parfümeri sektörüne kadar pek çok kullanım alanı bulunan 

lavanta sayesinde dışarıya olan göçü tersine çevirmeye başlayan Kuyucak köylüleri “turizmde biz de varız” dediler. Turistlerin yavaş yavaş farkına vardığı bu köy lavantalarıyla dikkat çekiyor. Sokakları, kerpiç evleri ve kaldırım kenarlarından adeta fışkırırcasına yetişmiş lavanta öbekleri görenleri kendisinden geçiriyor. Bir lavanta cenneti olan köy; doğal güzelliğini, hatta ekonomisinin ciddi bir bölümünü lavantaya borçlu, Öncelikle evlerin bahçelerinde, sokak kenarlarında, gül bahçelerinin kenarlarında hobi olarak başlayan lavanta üretimi, 

bugün ticari bir üretime dönüşmüş, araziler lavanta ile kaplanmaya ve köy mora boyanmaya başlamıştır. 
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5 yıldızlı otel müdürünün 


Devin turizmci, kamyoneti ile yaptığı tatil ile doğaya olan tutkusunu gözler önüne seriyor. Doğaya duyduğu sevgiyi her zaman dile getiren ve doğa tutkusunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren Mehmet Biçer, kamyoneti ile yaptığı tatil de büyük beğeni topladı. 


Her haftasonu için ayrı plan 

Haftasonunda Fethiye yaylalarına çıkarak doğa ile buluşan Mehmet Biçer, kamyonetinin üstüne kurduğu çadırı ve havuzu ile tatilin keyfini çıkardı. Yaptığı haftasonu tatilini “Kamyonet özgürlüktür” diyerek sosyal medyadan paylaşan Biçer, “Doğayı ve farklı yerlere seyahat etmeyi seviyorum. Her haftasonu için farklı bölgelerde dağ, deniz, tarih vs. tatiller programladım ve uygulamaya geçtim. Ayrıca kamyonetle tatil ucuza yapılabilecek riski az bir turizm yatırım modelidir” dedi. Uçan genel müdür olarak da tanınan Biçer, yaptığı haftasonu tatili ile alternatif turizme de dikkat çekti. 
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İngiltere'den Türkiye'ye gelip samandan otel yaptılar 


| Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan Sirem ve 
Jason Noble çifti, çimento ve tuğla kullanmadan Aydın'da bir ilki gerçekleştirerek samandan butik otel inşaetti. Yazın serin, kışın sıcak tutacak malzemelerle butik oteli inşa eden çift, sıra dışı bir otel ile Türkiye turizmine farklılık katacaklar. 


”de tanışıp evlenen ve 21 yıldır mutlu bir birliktelik 


ngilteri le Türk Sirem ve Avustralyalı Jason Noble çifti hayatlarında bir değişiklik yapı kendilerinin konaklayacağı, hem de misafirlerini ağırlayacakları bir butik otel yaptılar. 


a karar verip, hem 


İngiliz televizyonları belgesel çekti 

Aydın'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir arazi satın alarak inşaata başlayan çift, samandan, tamamen doğal, Yazın serin, kışın sıcak tutacak malzemelerle butik oteli inşa ederek dikkatleri üzerlerine çektiler. İngiltere'de yayın yapan televizyon kanalları için belgesel çekimi de yapılan otelin önümüzdeki bir ay içinde açılması planlanıyor. 


İş stresinden kaçtılar 

Simer Noble, projelerini yapmak için bölgede birçol gezdiklerini samandan butik otel yapmak için en uygun yerin Aydın'ın Germencik ilçesi olduğunu belirterek, 


otelin olduğu yerin Aydın ile İzmir arasında kalan i N bölgenin antik çağdaki adı, İyonya ismini verdiklerini eek # söyledi. Noble çifti Türkiye'nin samandan yapılmış 

l ilk butik oteli olduğunu iddia ettikleri yapının birçok bölgedeki antik kentlerin tam ortasında bulunduğunu ifade ettiler. Simer Noble, üç senedir Türkiye'de yaşadıklarını belirterek, “Daha önce İngiltere'de yaşıyorduk. Türkiye'ye dönmemizin nedeni kendi işlerimiz ydi. Ben hukukçuydum, İngiltere'de başka bir alanda çalışıyordum. Tür! dönmeye karar verdik. 
İşlerimizi bıraktık, oradaki birikimimizle buraya geldik ve bundan sonra Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde 


çok stresl 


yaşamak istiyoruz” dedi. 
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Saman balyası ve ahşap 

Yaptıkları binanın doğal malzemelerden olduğunu ifade eden Simer Noble, “Saman balyası ve ahşaptan yapılan bir bina. Beton temel üzerine oturuyor ama binanın yapımında hiçbir çimento bazlı malzeme kullanılmadı. 
Çünkü doğal olmasını istedik. Saman balyasının özelliği çok iyi bir izolasyon malzemesi, kerpiç ev gibi ve şu anda içeriye girdiğinizde içerisi buz gibi. Buraya küçük bir turistik tesis kuruyoruz. Bu yöreyi seçmemizin diğer bir nedeni de burası tam on tane ören yerinin ortası, burası eski İyonya'nın merkezi. Buradan on dakika uzakta Magnesia var. Örneğin yarım saat ötede Efes, Tralles, Milet, Priene gibi antik şehirlerin tam ortasında bir yer. 
Biz buraya tarih ve doğa turizmi yapacak olan insanları çekmeye çalışacağız, amacımız bu. Ve böyle otantik bir bina yaptık ki, doğayla iç içe olmak isteyen insanlar böyle saman balyasının ne olduğunu da anlasınlar” ifadelerini kullandı. 


“Türkiye'de mutluyuz" 

Jason Noble ise İngilizce olarak yaptığı açıklamada, “İşe girişmeden önce bu konuda çok televizyon programı izledik. Belki oradan aklımıza geldi böyle bir bina yapmak” dedi. Jason, İngiltere'den Türkiye'ye gelip yaşamayı tercih etmesinin sebebini ise “Yemek çok güzel, hava çok güzel, toprak çok güzel, insanlar çok güzel sorun yok. Ben burada çok mutluyum?” diye açıkladı. 
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SERVET ŞAKİROĞLU 


Düşük fiyatların kalıcı olmasını engellemek için benim 

yıllardır savunduğum otellerin de diğer meslek kollarında uygulandığı gibi “TABAN FİYAT 
UYGULAMASI”"na gitmemiz gerekiyor. 
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Turizmin geleceği için önlem almalıyız 


Akdeniz Turistik Otelcilerv e İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Manavgat-Side'deki Barut Acanthhus&Cennet Hotel'de gerçekleştirdiği yemekte AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı sektörün mevcut durum analizini yaparak gelecekten beklentilerini anlattı 


Türkiye'nin mevcut koşullar nedeniyle yaşadığı talep düşüşüne rağmen, ülkemizin dünya turizminde Rekabet Analizi sıralamasında yerini koruduğundan bahsetti ve turizmcilerin talebin yeniden oluşması ve dönmesine yönelik fiyat pozisyonu aldığını belirten Yağcı “Düşük fiyatlar kalıcı olmamalı. Fiyat kalite dengesini de mümkün olduğunca korumaya çalışan sektör talep kaymasını büyük oranda engelledi. Talebin Türkiye'ye dönmesinde Antalya lokomotif oldu” ifadelerini kullandı. 


Başkanımın tereddütlerine aynen katıldığımı belirtmek istiyorum. Düşük fiyatların kalıcı olmasını engellemek için benim yıllardır savunduğum otellerin de diğer meslek kollarında uygulandığı gibi “TABAN FİYAT UYGULAMASI"na gitmemiz gerekiyor. 


Nedir bu taban fiyat? dediğimizde şöyle basit bir açılım yapalım; Otellerimizin hizmet vermesi için olmazsa olmaz sabit giderleri vardır. Örnek vermek gerekirse elektrik, su, işçilik, temizlik ve yıkama giderlerimiz, bakım giderleri havuz, klima bakım onarım, çöp, eğlence, gibi çeşitli harç ve katkı payları vs. daha sayamadığım bir listeyi basit bir şekilde alt alta toplayıp kisi basına bir maliyet çıkartıp, örneğin 20 euro gibi bir fiyat çıkmış ise bu fiyat TABAN FİYAT OLMALI ama bu fiyat her sene TEFE - TÜFE oranına göre belirli bir komisyonun huzurunda yenilenmeli ve bu fiyatın altına hiçbir türlü satış yapılmaması, eğer bu fiyatın altına satış yapan oteller olursa faturalarını bu fiyattan kesmek zorunda olduklarını Turizm Bakanlığı'nın inisiyatifiyle çıkarılacak bir kanun veya yönetmelik ile birlikte kayıt altına alınması gerekir. Bu taban fiyatlar yıldıza göre de değişebilmelidir. Ayrıca bölgeler arasında da küçük fiyat değişiklikleri olabilmelidir. 


Diğer başka bir etkende HER ŞEY DAHİL konseptinde. Apartlar, belediye belgeli tesisler ile kücük yıldızlı tellerin bu konseptin dışına çıkarılmasıdır. Bu bahsedilen konularda düzenlemelerin yapılması turizmin geleceği açısından da çok önemlidir. Eğer bu sıkıntılara parmak basılmaz ise fiyatlar seyahat acentalarının baskısı ve otelcilerin günü kurtarma gibi sebeplerle günden güne kötüye gideceği muhakkaktır. 


Yeni Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un da turizm gelirlerinin günden güne azalmasına sebep olan bu duruma parmak basmasını bekliyoruz. 


Haüte yE 772 


Fonksiyonel ve Tarz Sahibi 


Mido Hotels Line ile işletmenizde tarzınızı ve kalitenizi yansıtırken, uyku çözümlerimizde İşbir Yatak ile konforu yaşalın. 
Ayrıca; tüm Vestel ürünleri ile işletmenizde fark yaratın. 
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Bülent Tatlav 
“Türkiye vazgeçilmez rotalardan biri olacak” 


| Cruise Brands kurucusu Bülent Tatlav, cruise turları ve Türk 
halkının cruise turlarına ilgisini Tourism Today'e değerlendirdi. 
Üç tarafı denizle kaplı Türkiye için dünya cruise rotasına i girebilmenin çok önemli olduğunu belirten Bülent Tatlav: “Türkiye vazgeçilmez rotalardan biri olacak” dedi. al 


iiiggiti m 


ruise Brands kurucusu Bülent Tatlav, Türkiye'nin cruise rotalarının vazgeçilmezleri 

arasında olabileceğini söyledi. Tatlav; “Üç tarafi denizle kaplı ülkemiz için dünya cruise rotasına girebilmek çok önemli. Politik gelişmelere bağlı olarak cruise rotasına girilebilir. 
Daha önce dediğim gibi terör olayları cruise şirketlerinin ülkemizi rotalarından çıkartmasına neden oldu. Bu yüzden önceliğimiz güvenlik algısını kırmamız gerekiyor” dedi. 


Son 5 yılda Türk tatilcilerin gemi turlarına ilgisi nasıl? Bu ilgi artacak mı? 
Türk tatilcilerinin gemi turlarına olan ilgisi son yıllarda oldukça fazlalaştı. Gemilerin fiyat bazında yaptığı özel promosyonlar ve çocuklara uygulanan özel indirimler ile birlikte dünyanın her yerine her şey dahil konsepte gidebilme rahatlığını yaşıyorlar. Bu sayede günden güne büyüyen ilgi organik bir şekilde artış göstermektedir. 


Türk tatilcilerinin gemi turlarını tercih etmesinin sebebi fiyat avantajı, aynı anda birçok rotayı görebilmesi ve güvenilir olmasıdır. Ancak Türk misafirlerimiz gemi gezilerini yeni yeni tanıyorlar. Gemilerin oldukça modern ve güvenli olduğunu, fiyatlarının kara turlarına göre uygunluğunu ve destinasyon çeşitliliği konusunu henüz yeterince anlatamadık. Bazı kişiler gemi turunun pahalı olduğuna inanır fakat durum öyle değil, Cruise turu yapan bir kişi sürekli bu turlara katılmak ister. Cruise çok keyifli bir tatildir. 


Cruise rotası olmak Türkiye'ye ne ayrıcalıklar kazandırır? 

Cruise rotası olmak Türkiye'ye ekonomik gelir olarak kazanç getirmesi en önemli ayrıcalıklardan biri, Türkiye'nin cruise rotası olması ise yerli turistler açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Limalarımıza gelen her geminin esnafa yaklaşık 1 milyon Euro civarında 

gelir bıraktığını düşünürsek bu çok önemli ayrıcalık. Başta İstanbul limanı olmak üzere, Kuşadası ve Çeşme gibi limanlardan hareket eden gemiler misafirlerin daha uygun fiyata paket programlarını satın alabilmesini sağlamaktadır. 


İlerleyen yıllarda Türkiye, cruise gemilerinin rotasına girebilecek mi? 

Üç tarafi denizle kaplı ülkemiz için dünya cruise rotasına girebilmek çok önemli. Politik gelişmelere bağlı olarak cruise rotasına girilebilir. Daha önce dediğim gibi terör olayları şirketlerinin ülkemizi rotalarından çıkartmasına neden oldu. Bu yüzden önceliğimiz güvenlik algısını kırmamız gerekiyor. Güvenli olduğumuzu bu 


cruis 


şirketlere hissettirmemiz gerekiyor. Ayrıca liman sayımızı artırmamız ve dev gemilerin yanaşabileceği limanları inşa edebilmek önemli. 

Aynı anda birden fazla geminin yaklaşabilmesine olanak sağlayan limanlarımız olmalı. Ülkemiz çok güzel, bizleri seviyorlar tüm bu setleri kaldırdığımız zaman vazgeçilmez rotalardan birisi olacağız. 


Cruise turlarının diğer tatil programlarından ayıran özellikleri ve avantajları neler? 

Cruise turları bir nevi yüzen tatil köyüdür. Her sabah farklı bir imanda uyanmak hem de valiz açma kapama derdi olmadan. 3 gece 4 günden başlan turların yanında özelliklerine göre değişkenlik gösteren gün ve rotalarda tüm dünyayı avantajlı fiyat ve 5 yıldızlı hizmet kalitesi ile gezebilirsiniz. Denizin engin maviliğinin insan psikolojisi üzerindeki dinginleştirici etkisi de başka bir avantaj. Bunun yanında gemi seyir halindeyken bir çok deneyimi seyahat sırasında yaşama imkanı var. 
Günümüzün gemi turları eğlenceden sanata, maceradan yeme içmeye kadar oldukça geniş bir yelpazeyi yolcularına sunuyor. Böylelikle yolcular limanlara indiklerinde eğlenceye doymuş olup şehrin kültürel detaylarına daha fazla zaman ayırıyorlar. Bunun yanında tatilden evlerine döndüklerine yorgunluk hissetmiyorlar. Huzurlu ve eğlenceli tatilinin tadını çıkartarak mutlu bir şekilde evlerine dönüş yapıyorlar. 
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Çılgın Türk 


otostopla 24 ülkeyi gezdi 


Samsunlu Makine Mühendisi İbrahim Durhat, Syıliçinde otostopla 24 ülkeyi gezdi. "Bu sene 


Güney Amerika kıtasını gezmek istiyorum” 
diye konuşan Durhat'ın hedefi dünyanın büt ülkelerini gezmek. 


amsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik 

Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden şubat ayında mezun olan 25 yaşındaki İbrahim Durhat, 5 yıl önce okula devam ederken sırt çantası ve çadırıyla dünya turu yapmaya karar verdi. 


Her sene farklı ülkeler 

Durhat, 2015 yılına kadar Suudi Arabistan, Kosova ve Makedonya'yı gezdi. Durhat 2015 yılının Eylül ayından sonra ise Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç, Fas, Kenya, Etiyopya, Dubai, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Hollanda, Belçika ve Çekya'ya gezi düzenledi. 


Vahşi hayvanları besledi 

Bu ülkelerin kültürel etkinliklerine katılan ve sıra dışı geleneklerini yerine getiren Durhat, fillere, zürafalara ve sırtlanlara eliyle yem verdi. Yaşadığı tüm anıları kayıt altına alan Durhat, Hindistan'da açtığı Türk şarkısıyla festivale katılanları eğlenceden kendinden geçirdi. Çılgın Türk, Norveç'in en güzel doğal harikalarından bir tanesi olan ve maceraperestlerin ucunda fotoğraf çektirdiği Trolltunga kayasının ucunda çekim yaparken aşırı rüzgardan düşme tehlikesi geçirdi. 


Gündelik işlerde çalıştı 
Gezdiği ülkelerde gündelik işlerde çalışarak kazandığı paralarla seyahatlerini yapan Durhat, zaman sıkıntısı yaşamadığı her anda otostopla yolculuğuna devam etti. Çok nadir ulaşım araçlarını kullanan Durhat, yanında taşıdığı çadır ile de barınak sıkıntısını giderdi. 
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“5 senede 24 ülke gezdim” 

20 yaşından itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine geziler 
düzenlediğini ifade eden çılgın maceraperest İbrahim Durhat, “Gezme tutkusu küçüklüğümden beri geliyor. Son 
5 yıldır yurt dışı gezilerime başladım. 20 yaşımdan beri 
geziyorum, son 2 yıldır ise durmadan seyahat ediyorum. 
Sadece okulumu bitirmek için Samsun'a geliyorum. Şubat ayında da OMÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdim. 
Bu zamana kadar 24 ülke gezdim. İlk olarak Almanya'ya gittim. Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki birçok ülkeyi gezdim. Şu ana kadar Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç, Fas, Kenya, Etiyopya, Dubai, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Hollanda, Belçika ve Çekya'yı gezdim” dedi. 


“5 senede 24 ülke gezdim” 
20 yaşından itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine geziler 
düzenlediğini ifade eden çılgın maceraperest İbrahim Durhat, “Gezme tutkusu küçüklüğümden beri geliyor. Son $ yıldır yurt dışı gezilerime başladım. 20 yaşımdan beri geziyorum, son 2 yıldır ise durmadan seyahat ediyorum. 
Sadece okulumu bitirmek için Samsun'a geliyorum. Şubat ayında da OMÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdim. 
Bu zamana kadar 24 ülke gezdim. İlk olarak Almanya'ya gittim. Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki birçok ülkeyi gezdim. Şu ana kadar Almanya, Avusturya, İs İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Norveç, Fas, Kenya, Etiyopya, Dubai, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Hollanda, Belçika ve Çekya'yı gezdim” dedi. 


“Bu sene Güney Amerika'yı gezmek istiyorum” 

Yolculuk yapmak için genellikle otostop çektiğinin altını çizen Durhat, “Yolculuklarımda genellikle otostop yapmayı tercih ediyorum. Ama zaman sıkıntısı olduğunda da diğer ulaşım araçlarını da kullanabiliyorum. Bu seneki hedefim, Güney Amerika. Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili ve Meksika'yı gezmek istiyorum. Güney Amerika kıtasındaki ülkeleri gezdikten sonra da Kuzey Amerika'yı gezmeyi hedefliyorum. Maceraperest olmak isteyenler gezdiğim yerleri sosyal medyadan takip edebilirler. Otostopçu olmak her yerde Zor. Sabır gerektiren bir iş. Türkiye'de de yurt dışında da her şey sabrınıza bakıyor. Türkiye'de de 1 saat otostop çekip sonuç alamadığım zamanlar oluyor, yurt dışında da oluyor. Otostop, tamamen şansınıza bağlı. O konuda kimse “şu kadar beklerseniz, araba sizi alır? diye bir şey söyleyemez” diye konuştu. 


Pilot olmak istiyor 

En büyük hedefinin dünyanın bütün ülkelerini gezmek olduğunu belirten Durhat, hayatını mühendis olarak değil de pilot olarak geçirmek istediğini söyledi. 
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İstedikleri geliri elde edemeyen oteller 


masraflara odaklandı 


BW PLUS The President Hotel Genel Müdürü 
Burak Aydın, sor birkaç yıldır Tarihi Yarımada ve 


Sultanahmet Bölgesi'ne, Avrupalı ve Amerikalı turistlerin yerine, Kuzey Afrikalı ve Ortadoğulu turistlerin daha yoğun geldiğini açıkladı. | 


B' yılın ilk yarısında en çok Cezayir'den misafir ırladıklarını kaydeden Burak Aydın, şunları söyledi: 


“Otelimize ilk 6 ayda, ilk sırada Cezayir'den, ikinci sırada yurtdışında ikamet eden Türklerden ve üçüncü sırada Suudi Arabistan'dan konuklarımız geldi. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayı ve ardından Ağustos ayında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hareketli günler geçireceğiz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçiler, tatil dönemlerinin başı olan Ramazan Bayramı sonrasından okulların açılmasına kadar İstanbul'da ciddi bir hareketlilik yaratıyorlar. Ardından Eylül ayı biraz hareketli geçerken, Ekim sonu veya Kasım aylarının başlarından itibaren daralma yaşanabili bölgemizde Kuzey Afrika ülkelerinin hareketliliği, geçen yılın aynı dönemine göre artmazsa, yılın son iki ayı zor geçecek gibi görünüyor” dedi. 


'ne sonu, 


Bu yılki doluluklar, geçen yıla oranla iyi olacak 
2017 yılının genelindeki dolulukların, geçtiğimiz yıla 

oranla biraz daha iyi olacağını ifade eden Burak Aydın, doluluklardaki artışa rağmen, gelirin aynı oranda artmadığını belirtti. Son yıllarda, otellerin ilk hedeflerinin masraflarını çıkartmak olduğunu da anlatan Burak Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul'da (5 yıldızlı oteller dahil) oda fiyatlarının, 2016 yılının da altında gerçekleşmesinden dolayı, bu yıl da istenilen geliri elde etmek pek mümkün olmayacak. 
Açıkçası bu yıl da oteller, geçtiğimiz yıl olduğu gibi varlıklarını devam ettirme amacındadır ve bu sebepten dolayı ilk hedefleri masraflarını çıkartmak olacaktır. Bunun neticesinde de son iki yılda, özellikle İstanbul'daki konaklama fiyatları gerilemeye devam etmekte ve yukarı doğru ivmelenmesi için ise biraz daha zaman gerektiği aşikardır. Batılı ülkelerden gelecek ziyaretçi sayısı artmadan da, mevcut fiyatların yukarıya çıkması biraz zor gözüküyor” diye konuştu. 
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TTkieye 2017 yılında gelen ziyaretçilerin sayısı 2016 
yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre yüzde 10,01 artış gösterdi. 


Haziran'da artış yüzde 43 

Verilere göre; 2017 yılı Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,01 oranında bir artış göstererek 3 milyon 486 bin 940 oldu. 
Haziran ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 486 bin 940 
yabancı ziyaretçinin 41 bin 991 (yüzde 1,20) günübirlikçi oldu. 


En fazla Antalya'ya geldiler 

Haziran ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 

en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; Antalya yüzde 41,57 (1 milyon 449 bin 514) ile birinci, İstanbul yüzde 23,75 (828 bin 8) ile ikinci, Muğla yüzde 9,55 (333 bin 64) ile üçüncü, Edirne yüzde 7,42 (258 e dördüncü, Artvin yüzde 6,25 (217 bin 797) şeklinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 14,05 artış göstererek 12 
milyon 249 bin 449 oldu. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye gelen 12 milyon 249 bin 449 yabancı ziyaretçinin 
141 bin 891 (yüzde 1,16) günübirlikçi oldu. 


Toplamda İstanbul önde 

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 35,84 (4 milyon 
389 bin 819) ile birinci, Antalya yüzde 26,72 (3 milyon 
273 bin 91) ile ikinci, Edirne yüzde 9,73 (1 milyon 191 bin 
799) ile üçüncü, Artvin yüzde 9,29 (1 milyon 137 bin 542) ile dördüncü ve Muğla yüzde 5,34 (654 bin 202) şeklinde 


gerçekleşti. 2017 yılı Haziran ayında Türki) ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. 
yüzde 21,90 (763 bin 727) ile birinci, Almanya yüzde 10,99 (383 bin 172) ile ikinci, İran yüzde 6,67 (232 bin 
471) ile üçüncü sırada oldu. İran ülkesini Ukrayna ve İngiltere izledi. 


Rusya ve Almanya 

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türki 
ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,81 (1 milyon 692 bin 103) ile birinci, Almanya yüzde 10,18 (1 milyon 246 bin 744) ile ikinci, Gürcistan yüzde 8,76 (1 milyon 73 bin 271) ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ülkesini İran ve Bulgaristan izledi. 
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Ppoonranın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. 
Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi. 


Önemli gelişmelere tanıklık etti 
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas, Eski Yunan ve Roma 


dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden birisi. Tarihte kentin 


en önemli tanrıçası olan Afrodit tapınağı ile ünlü olan Afrodisyas, MÖ. 11. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuştu. 
Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor. 


Listedeki eser sayımız 17 oldu 

Afrodisyas'ın da Dünya Miras Listesine kaydedilmesiyle Türkiye'nin bu listedeki varlık sayısı 17'ye ulaştı. UN? 
Listesi'ne Türkiye'den giren kültür varlıkları şöyle: İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul-1985), 

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri-1985), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas-1985), 

Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum-1986), 

Nemrut Dağı (Adıyaman- 1987), 

Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla-1988), Hieropolis-Pamukkale (Denizli-1988), 

Safranbolu Kenti (Karabük-1994), 

Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale-1998), 

Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne-2011), 

Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya-2012), 

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa-2014), 

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir-2014), 


CO Dünya Miras 
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Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır-2015), Efes (İzmir-2015), Ani Arkeolojik Alanı (Kars-2016), 


Afrodisyas Arkeolojik Alanı (2017) 


2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras 
Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacak. 


Aphrodisias (Afrodisyas) 

Aphrodisias, özellikle Roma çağında Aphrodite kültüyle tanınmış bir antik kentti ve önemli bir heykelcilik okuluna sahipti. Anıt yapıların çok iyi korunmuş olan bu kent, günümüzde Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından biridir. 


MÖ 5000'lere kadar giden prehistorik bir yerleşmenin üzerine MÖ 6. yüzyılda kurulan Aphrodisias başlangıçta küçük bir köydü. İlk Aphrodite tapınağı da bu devirde yapıldı. MÖ 2. yüzyılda, ızgara planlı olarak yeniden 


düzenlenen kentte, yaklaşık bir kilometrelik bir alana yayılmış 15000 civarında insan yaşıyordu. 

MÖ 1. yüzyılda Roma imparatoru Augustus, Aphrodisias'ı kişisel koruması altına aldı. Bugün ayakta kalan anıtları bu dönemde kazanan antik kent, MS 3. yüzyılın sonlarında aleti'nin başkenti oldu 

ve 4. yüzyılın ortalarında etrafı surla çevrildi. 6. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmeye başlayan kent, 12. yüzyılda tamamen terk edildi. 


Roma İmparatorluğu'nun Karia 


“Aphrodisias en çok, kentin kuzey ucundaki, antik dünyanın en iyi korunmuş stadyumu ve anıtsal tapınak kapısıyla tanınır. Örenyerinin girişindeki müzede ise Roma Çağı'nın en güzel mermer heykelleri sergilenir. 


“Aphrodisias Müzesi Karaca İlçesi, Aphrodisias Antik Kenti içinde bulunmaktadır. 1979 yılında ziyarete açılan Müzede, sadece Aphrodisias kazılarında elde edilen eserler sergilenmektedir. 


Hayalleri 
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Gastronominin 


TTü coğrafyası bütünündeki gastronomik faaliyetlerin etik kurallar içerisinde 


derecelendirilmesi prensibine dayalı, ülkemizin kurumsal anlamda ilk derecelendirme sistemi olan YEDY'nin gastronomi dünyasının duayenlerinden oluşan Kurucular Kurulu ile Danışma Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek son hazırlıklarını tamamladı. 


En önemli eksik tamamlanacak 

Dünya gastronomisinde hatırı sayılır bir ün kazanan Türkiye, sınırları dahilinde faaliyet gösteren işletmelerin standartlarını yükselterek dünya üzerinde hak ettiği yere gelmesini sağlayacak bir organizasyona 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kavuşuyor. Ülkemizde bugüne kadar bu anlamda ulusal ya da uluslararası bir çalışma olmaması tüm çevrelerde 

gastronomi sektörünün en önemli eksikliklerinden biri 

olarak değerlendiriliyordu. 


Son hazırlıklar yapıldı 

Bu eksikliği gidermek amacıyla 2014 yılında ilk 

adımı atılan YEDY'nin gastronomi dünyasının duayenlerinden oluşan Kurucular Kurulu ile Danışma Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek son hazırlıklarını tamamladı. YEDY Kurucular Kurulu Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, Günaydın Et Restaurantları Kurucu Ortağı Cüneyt 


Başlıyor... 


Asan, Grafikir Reklam Ajansı Başkanı Bora Çınar, TIFE Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akgün, Dektor Bülent Şen, NTV Operasyon Müdürü Cengizhan Kocahan ve Dolce Pastanele 
Nilgün Ertuğ'dan oluşuyor. YEDY Danışma Kurulu üyeleri arasında ise ülkemizin önde gelen yiyecek, 


urucusu 


içecek ve otelcilik danışmanlarından Osman 
Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Filiz Hösükoğlu, Gastronomi Yazarı, Yemek Fotoğrafçısı ve Stilisti Aydan Üstkanat, Mutfak Dostları Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve Yemek Yazarı Sevim Gökyıldız, Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı ve Yüksek Mimar Ali Esad Göksel, Slow 
Birliği Lideri ve Yem. 


0od Bardacık 
Araştırmacısı Nedim Atilla, 
Şarap Dostları Derneği Eski Başkanı Ahmet Aykut, Dünya Gazetesi Gastronomi Yazarı Faruk Şüyun, IC Holding Turizm ve Hizmetler Grup Başkanı Orhan Hallik, İş Adamı Orhan Kesikoğlu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz gibi gastronomi dünyasının kanaat önderleri sayılan isimler bulunuyor. 


“Mükemmel bir hareket olacak” 

YEDY'nin ilk etapta Türkiye'yi kapsayan sonuçları 
24 Ağustos 2017 akşamı seçkin konukların katılımı 
ile İstanbul'da gerçekleştirilecek olan lansmanda açıklanacak. Danışma Kurulu toplantısında söz alan üyelerden Mutfak Dostları Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve Yemek Yazarı Sevim Gökyıldız konuyla ilgili olarak “YEDY, bizim gibi mutfakla ilgili, Türk mutfağının tanıtılması ve dünya mutfakları arasında layık olduğu yeri alması için çaba gösterenlerin yıllardır beklediği mükemmel bir hareket olacaktır. 
İçinde olmaktan mutluyum” dedi. Şarap Dostları Derneği Eski Başkanı Ahmet Aykut ise “Beğenmek ve beğeniyi belirtmek kişileri veya kurumları geliştirir, 


aynı önyargısız eleştirmek ve eleştiriyi belirtmek gibi. 
YEDY'nin bu anlamda büyük bir açığı kapatacağına ve gastronomi dünyamıza yeni pencereler açacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. YEDY ile ilgili 


görüşlerini paylaşan ülkemizin önde gelen yiyecek, içecek ve otelcilik danışmanlarından Osman Serim 

de “Derecelendirme sistemlerinin hem işletmeleri ödüllendirmek hem de tüketicileri yönlendirmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Türk gastronomisinin dünyayla entegrasyonu anlamında ciddi derecelendirme kuruluşlarına ihtiyacımız var. YEDY'nin de bu eksikliği gidereceği inancındayım” dedi. 


YEDY Nasıl İşliyor? 

YEDY organizasyonu için kimliklerini gizli tutmayı kabul etmiş, gastronomi konusunda derin bilgisi, merakı ve tecrübesi olan, her bölgeden 5 olmak üzere toplam 30 ve İstanbul'dan 40 olmak üzere Türkiye genelinde 70 adet gizli müfettiş 4 yıl boyunca aralıksız çalışarak derecelendirme çalışmalarını yürüttü. Bugün sayıları toplam 102'ye ulaşan YEDY müfettişlerinin topladığı bilgiler ile artık sona gelindi. Tamamı titizlikle seçilmiş müfettişler büyük gizlilik içinde sıradan 

bir müşteri gibi restorana giderek menüyü inceledi, 


masa örtülerinden kaşık-çatala, ambiyanstan müziğe kadar restoranı tepeden tırnağa mercek altına alarak yıldız sistemi ile derecelendirme yaptı. Türkiye'nin ilk deri ve değerlendirme yapılan tüm işletmeler, müfettişler ile olan istişareler sonucu ve alanında en yetkin kanaat önderlerden oluşan YEDY Danışma Kurulu tarafından belirlendi; hiçbir şekilde talep doğrultusunda bir işletmeye inceleme yapılmadı. Ülkemizin önde gelen yiyecek, içecek ve otelcilik danışmanlarından Osman 


lendirme sistemi olan YEDY kapsamında ölçme 


Serim de “Derecelendirme sistemlerinin hem işletmeleri ödüllendirmek hem de tüketicileri yönlendirmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Türk gastronomisinin dünyayla entegrasyonu anlamında ciddi derecelendirme kuruluşlarına ihtiyacımız var. YEDY'nin de bu eksikliği gidereceği inancındayım” dedi. 


Yıldızlar ne anlama geliyor? 
“1 yıldız” işletmenin olduğu il ya da ilçede tercih edilmesi önerilen mekânları, “2 yıldız” işletmenin bulunduğu il 

ya da ilçenin yakınlarında iken yol değiştirmeye değecek mekanları, “3 yıldız” ise sadece o işletmede yemek deneyimi yaşamak için o şehre gidilebilecek mekanları belirtiyor. Yıldız almaya hak kazanmasa da sıra dışı, başarılı bulunan ve tavsiye edilen işletmeler “Lezzet Noktası” kategorisinde değerlendiriliyor. 


Objektif ve prestijli bir organizasyon 

YEDY organizasyonu objektifliğini sürdürebilmek adına kimliği ortaya çıkmış müfettişler ile yollarını hemen ayırıyor ve bu işlem kamuoyu ile paylaşılıyor. 
Objektifliğini ve bağımsızlığını korumayı ilke edinen YEDY organizasyonu hiçbir şartta yiyecek ve içecek işletmeleri ile maddi ilişki içerisine girmiyor ve bu işletmelerden reklam almıyor. 


Birinci etapta Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilini kapsayan YEDY, ikinci etap çalışmaları ile Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişletilecek ve Batı Avrupa Basın Lansmanı 2018 Mayıs ayında dünya gastronomi başkentlerinden Madrid'de gerçekleştirilecek. 2017 yılı sonuçlarını kapsayan “YEDY Derecelendirme Kitabi”, 
24 Ağustos'ta 20 ülkeden yazarlar ve profesyonel 
şeflerin katılımı ile İstanbul'da yapılacak lansmanda yayınlanacak. YEDY ile ilgili detaylı bilgilere www.yedy.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. 
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Ja italya'da bugüne kadar gerçekleştirilenen görkemli moda organizasyonuna imza attıklarını bildiren Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Brezilyalı mankenlerle 7-8 milyon dolarlık tanıtım yaptık, 60 milyon dolarlık rekor ciroya koşuyoruz” dedi. il 


D* Dossi ile The Land-Of Legends Theme Park'ın el ele verdiği organizasyonda Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Baros, Izabel Goulart, Viki Odintcova gibi dünyaca ünlü top modeller, Türk moda endüstrisinin özgün ve birbirinden iddialı tasarımlarıyla podyuma çıktı. 


The Land Of Legend ile işbirliği 

İş ve tatili birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, Türkiye'nin en büyük tema parkı The Land Of Legends Theme Park işbirliği ile Antalya'da tarihinin en görkemli moda organizasyonunu gerçekleştirdi. Hem Türkiye hem de Antalya için büyük tanıtım fırsatı sağlayan ve alıcı sayısı ilk kez 6 bine yaklaşan organizasyonda ciro rekoru kırılması hedefleniyor. 


Fettah Tamince'ye teşekkür etti 

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, düzenlediği basın toplantısında, hazır giyim sektörünün ve Laleli piyasasının son 3 yıldır sıkıntılı bir süreçten geçtiğini hatırlattı. 
Genel olarak sektörün 2017'nin ilk 5 ayını yüzde 5,15'lik kayıpla kapattığını vurgulayan Eraslan, “Rusya ile ilişkilerin normale dönmesiyle birlikte çok şükür Laleli piyasası bu yıla iyi başladı. 
2017'nin ilk 5 ayında Laleli'den yapılan ihracatta geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 20 civarında artış var. Dosso Dossi olarak biz çok daha iyi bir performans sergileyerek ocak-mayıs döneminde satışlarımızda yüzde 55-60'lık bir artış kaydettik. 
Bizim hem hazır giyim hem de turizm sektöründe yatırımlarımız var. Bu iki sektör çok zor geçen 2016'da bile ülkemize 40 milyar dolar döviz kazandırdı. Hazır giyimde bu yıl yakaladığımız. 
sinerjiyi turizme de taşımak için The Land Of Legends Theme Park'ın işbirliği ve katkılarıyla Antalya'da bu kez çok görkemli 

bir organizasyon planladık. Organizasyon için bizden hiçbir desteğini esirgemeyen The Land-Of Legends Theme Park Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. 
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*Çok büyük bir tanıtım fırsatı yakaladık” 

Turizm ve hazır giyimin Türkiye ekonomisi için 

kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Eraslan, gerçekleştirdikleri organizasyonla iki sektörün mükemmel uyumunu yakaladıklarını vurguladı. Hikmet Eraslan, şunları söyledi: “Defilelerimizde bugüne kadar bir top model ağırlıyorduk. Bu kez Brezilyalı ve Rus modelleri, ülkemiz ve moda sektörümüz için aynı podyuma çıkarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart ve Viki Odintcova gibi hepsi birbirinden iddialı 5 top model, aynı defilede, firmalarımızın özgün koleksiyonlarını sergileyerek bizleri gururlandırdılar. Beşi de alanlarında dünyanın en çok konuşulan isimleri olan modeller, organizasyondan bir ay önce sosyal medya hesaplarından 
25 milyonu bulan takipçilerini Türkiye'ye davet ettiler. 
Takipçilerinin de paylaşımıyla bu rakamın 50 milyonu geçtiğini tahmin ediyoruz. Bununla da yetinmedik dünyanın neredeyse tamamına ulaşan Fashion TV, 

Word Fashion gibi moda kanalları ile Rusya'nın ulusal kanallarından RU TV ve Music Box TV'de günlerce organizasyonumuzun reklamları yayınlandı. Ayrıca Rusya başta olmak üzere 10 ülkede açık hava ilanları ile alıcılara ulaştık. Bütün bu çalışmalar sayesinde hem Antalya hem de Türkiye için çok ciddi bir tanıtım fırsatı yakalamış olduk. 
Bu özel şovu yerinde izlemek için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından konuklarımız geldi. Organizasyonla Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımına 7-8 milyon dolarlık katkı sunduk.” 


“Ciro rekoru kırmayı hedefliyoruz” 
Hikmet bir örneği olmayan Dosso Dossi Fashion Show sayesinde 


aslan, 100'ün üzerinde firmanın dünyada başka 


koleksiyonlarını yılda iki kez 30'dan fazla ülkeden binlerce alıcıya tanıtma ve pazarlama imkanı bulduklarının altını çizdi. Çocuk giyim üreticilerini ilk kez organizasyona dahil ettiklerini anlatan Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dosso Dossi olarak 30 bine yakın insanımızı istihdam eden firmalarımızı alıcılarla buluşturmakla kalmıyor iki taraf için garantör oluyoruz. Hem firmalarımıza hem de alıcılarımıza karşı Dosso Dossi olarak biz sorumluyuz. 
Ürünün teslimatını da ödemesini de biz yapıyoruz. 
Minimum 15 bin dolarlık alım garantisi dışında hiçbir ücret talep etmeden aileleriyle birlikte bir hafta boyunca 

5 yıldızlı otellerde ağırladığımız alıcılarımız, tatil ve işi 
birleştirip güzel anılarla ülkelerine dönüyorlar. Brezilyalı ve Rus top modellerin gövde gösterisine sahne olan bu organizasyonumuzda ilk kez 6 bine yakın alıcıyı misafir ettik. Belek bölgesinde 5 yıldızlı 5 oteli bir hafta boyunca organizasyon için kapattık ve sezona girerken turizme büyük bir canlılık kattık. Yüzde 40'a yakını Rus olan alıcılarımızdan yoğun bir taleple karşı karşıya bulunuyoruz. 
Katılımcı rekorumuzun ardından ek siparişlerle birlikte 
60 milyon dolar çıtasını yakalayıp ciro rekoru kırmayı 
hedefliyoruz.” 


“Sahnede de yıldızlar geçidi vardı” 

“Dosso Dossi Fashion Show'da podyumda olduğu gibi sahnede de yıldızlar geçidi vardı” diyen Eraslan, “Ayşe Hatun Önal ile birlikte Rus şarkıcılar Dima Bilan ve Nikolay Baskov konserleriyle katılımcıları coşturdu. 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta Peskova ile ülkenin en beğenilen spor spikeri Victoria Lopyreva ise organizasyonun sürprizleri oldu” dedi. 
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ünyanın en gözde tatil ve iş merkezlerinden biri haline gelen Dubai'nin kalbinde yer alan 

Rixos Premium Dubai, Haziran ayında misafirlerine kapılarını açtı. Dubai Eye manzarasına sahip 35 katlı Rixos Premium Dubai, The Walk, Dubai Marina Mall, Mall of the Emirates gibi popüler alışveriş ve eğlence merkezleri ile Dubai'nin en işlek caddelerinden Şeyh Zayed Caddesi'ne yakın konumuyla öne çıkıyor. Sahile en yakın otel olma özelliğini taşıyan Rixos Premium Dubai, kule şeklindeki ihtişamlı kristal tasarımı ile de JBR'ın manzarasına yeni bir soluk getirdi. 


Lüks ve konfordan ödün vermiyor. 

Özel bir plaja sahip olan Rixos Premium Dubai'de, lüks ve konfordan ödün vermeksizin 

dizayn edilmiş 414 odanın yanısıra 9 adet restoran ve bar bulunuyor. Misafirlerini Turguoise Restoran'da otantik Türk yemekleriyle buluşturan otel, gün batımı manzaralı Crystal Lounge'da keyifli bir çay ve kahve deneyimi yaşatırken, Azure Beach ise havuz, plaj ve açık hava lounge imkanı sağlıyor. Ayrıca şehirdeki en iyi pizza servisini yapan ödüllü Luigia İtalyan Restoranı, Craft Shakes Burger Restoran ve Lock Stock & Barrel de Rixos Premium Dubai konuklarına unutamayacakları bir Ziyafet sunuyor. 


Şık ziyafet ve etkinlikler 

Rixos Premium Dubai, 12 ile 150 kişi aralığında farklı grupları ağırlayabilecek 10 adet geniş toplantı mekanıyla şık Ziyafet ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Diamond Ballroom'da 700'e kadar misafiri rahatça konuk edebilen Rixos Premium Dubai, tüm ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak tasarlanan toplantı ve konferans salonlarında son teknoloji ekipman ile hizmet 88 
sağlıyor. 


Lüks alışveriş deneyimi 
Arap Körfezi'nin masmavi deniz manzarasıyla süslenmiş modern fitness merkezi Rix Gym ve 


geleneksel Türk hamamına sahip Natureland Spa merkezini misafirlerine sunan Rixos Premium | 1 1 NN! 
Dubai, bu yıl içinde açılacak Rodeo Drive, Via Rodeo ve Ocean Drive mağazalarıyla da lak | | | TULUM alışveriş deneyimi yaşatacak. k rl | 
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Üçüncü Rixos Oteli | ll ill | Gelişimini hızla sürdüren körfez pazarının birinci sınıf yaşam ve iş merkezlerinde, i E; İİİ il rr ini | m gelen Dubai'de Rixos Hotels portföyünü artırdıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üçünü da / 


Rixos'u açtıklarını ifade eden Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Bölgede 


her geçen gün artan çok uluslu şirketlerle birlikte Rixos Premium Dubai, avantajlı konumu ve işbirliği yaptığı önemli markalarla Dubai'de öne çıkan tesislerden biri haline gelecek” dedi. 


Rixos Hotels, 2018 yılında Abu Dabi ve Maldivler'e de açılarak Körfez ve Asya pazarlarındaki konumunu güçlendirecek. 
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» HABER 


İşte bu yüzden İzmir 


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent turizminin geliştirilmesi amacıyla başlattığı ve desteklediği tanıtım çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanında İzmir rüzgarı estiriyor. “İzmir'e Doyamazsın' kampanyasıyla eşzamanlı olarak yürütülen “İşte bu yüzden İzmir” başlıklı kampanya, ülkenin sevilen simalarının İzmir'le ilgili duygu ve 


düşüncelerini anlatıyor 


1 Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımı ve turizm 


potansiyelinin geliştirmesine yönelik hamlelerine yenilerini eklemeye başladı. İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) öncülüğünde geçtiğimiz yılın ikinci yarısında hazırlanan 

İzmir'e Doyamazsın” kampanyasına büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaz sezon öncesinde start alarak şimdiden çok geniş kitlelere ulaşmayı başaran aynı kampanyanın yeni ayağıyla kentin güzelliklerini, tarihini, lezzetlerini ve yüksek yaşam kalitesini öne çıkararak ulusal TV'ler, radyolar, gazeteler, dergiler, internet siteleri, sosyal medya ve outdoor uygulamalarıyla yeniden tüm ülkeye duyurmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin “İzmir'e Doyamazsın”la eşzamanlı olarak yürüttüğü bir başka tanım çalışması ise “İşte bu yüzden İzmir” başlıklı kampanya oldu. Ülkenin önde gelen gazeteci, yazar ve sanatçılarının gözünden İzmir'in güzelliklerinin yansıtıldığı kampanya, sosyal medya hesaplarının yanında İstanbul, Ankara ve Bursa'daki bilboardları da süslemeye başladı. 


Sanatçılar İzmir'i anlattı 

Kampanyada, kentin birbirinden güzel görselleri eşliğinde ünlü isimlerin İzmir'i anlatan cümlelerine yer verildi. 19 Haziran'dan itibaren İstanbul'un merkezi noktalarındaki billboardlara asılan 
“İşte bu yüzden İzmir” başlıklı afişler büyük beğeni topladı. 26 
Haziran'dan sonra Ankara ve Bursa'da da başlayan kampanya 2 
Temmuz'a kadar sürdü. 


Neden İzmir? 
Kampanyada yer alan sanatçı ve gazetecilerin İzmir ile ilgili duygu ve düşünceleri şöyle: 


Ayşe Arman (Gazeteci, Yazar): Yaşasın İzmir! Sen çok yaşa İzmir! Allah hepimize İzmir gibi bir şehirde yaşamayı nasip 


etsin. Buram buram özgürlük ve modernite kokan bir şehir.” 


Yılmaz Özdil (Gazeteci, Yazar): “Bu şehir, bir büyük felaketten Anka kuşu gibi yeniden dirilişin sembolüdür. Bu yüzden biz 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asla umutsuz olmayız. Umutsuz olan herkese İzmir'e bakmasını öneririm.” 


Murat Yetkin (Gazeteci, Yazar): “İzmir'e gelen, üç gün sonra “İzmirliyim? demeye başlıyor. İzmir'in her zorluğa karşı yıkılmayıp ayakta kalmasını sağlayan, bu dayanışma ruhu oldu.” 


Fatih Erkoç (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): “İzmir'in kültürüne bayılıyorum. İzmir dinle; ye'deki en iyi dinleyici. İzmir, iyi ki varsın, iyi ki konserlerimizi veriyoruz, iyi ki kültür şehrisin” 


leman Sam (Ses Sanatçısı): “İstanbul'da nefessiz kaldığımda, ocağına koştuğumda bana taze bir nefes olduğu için İzmir.” 


haydi İzmir 


Bi heedayapazsn. Tİ emibedeyemazın 


Kenan Doğulu (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): “Ruhuma her zaman sakin bir iman ve ilham kaynağı oldu. Vizyon sahibi insanlarıyla, sanata ve sanatçıya ayırdığı yerle beni kendine aşık etti.” 


Özdemir Erdoğan (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): “İzmir, çeşitli kültürlerin kendine mahsus bir atmosferde yoğrulup yeniden doğduğu eşsiz bir şehirdir. Bu kenti yönetenlere teşekkür borçluyuz.” 


Kerem Görsev (Besteci, Piyanist): “Her İzmir konserine gelirken kalbim kıpır kıpır hareketlenir. Hem İzmir'i çok sevdiğim için hem de müziğin kutsal mabedi AASSM'de çalacağım için.” 


Emre Aydın (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): “Ne zaman gitsem kendimi evimde hissettiğim için, bana öğrencilik yıllarımı hatırlattığı için, işimle ilgili bir sürü şey öğrettiği için İzmir.” 


Fikret Bila (Gazeteci, Yazar): “İzmir geleceğe dönük değerlerle yaşayan bir kent. Bu konuda bir değerlendirme yapılsa birinciliği İzmir'e vermek gerekir.” 


Hikmet Çetinkaya (Yazar): “İzmir bir sevdadır; İzmir çiçeklenmiş bir hayat.” 


Fatih Altaylı (Gazeteci, Yazar): “İzmir Homeros'tur... İzmir Amazon'dur İzmir Hasan Tahsin'dir İzmir Kubilay'dır İzmir Zübeyde Hanım'dır İzmir demokrasidir İzmir eşitliktir İzmir her taşında özgürlüktür İzmir modernliktir İzmir güzeldir, güzel İzmir'dir.” 


Onur Akın (Ses Sanatçısı): “Türkiye'nin en çağdaş, modern, uygar ve aydınlık kenti İzmir İzmirli olmak, İzmir'de olmak bir ayrıcalık İzmir'i çok seviyorum.” 

Melih Aşık (Gazeteci, Yazar): “Rüzgarında özgürlük Güneşinde kalpleri ısıtan dostluk Gökyüzünde sonsuz aydınlık Taşlarında uygarlık Sanki bir rüya şehir” 


Behzat Uygur (Tiyatro Sanatçısı): “Sevdiğim bir arkadaşımı özler gibi özlüyorum İzmir'i. Gelir gelmez “Oh be diyorum.” 


Erdal Sağlam (Gazeteci, Yazar): “İzmir'in hem uluslararası rating kuruluşlarından hem de halktan aldığı puanları çok yüksek. Güçlü bir yerel yönetim olabilme koşulunun “güçlü bir finans yapısı' olduğunun bilincindeler. Yüksek rating puanını şehirlere boşuna vermiyorlar.” 


Barçın Yinanç (Gazet: azar): “İzmir özgürlüğü ile övünen bir şehir. Gidin İzmir'e. Pek çok şeyi beğeneceksiniz. Beğenmeyeceğiniz şeyler de olabilir elbet. O 


zaman eleştiri özgürlüğünüzü kullanın. Kullanın ki İzmirli bir kez daha gurur duysun özgürlüğüyle.” 


Cengiz Semercioğlu (Gazeteci, Yazar): “İzmir'e gidince özgürlüğün bir şehri nasıl güzelleştirdiğini ne kadar önemli olduğunu iliklerine kadar hissedersin . İzmir böyledir işte; gitsen dönemezsin. Gitmesen özlersin.” 


Deniz Zeyrek (Gazeteci, Yazar): “İzmir'de yaşayanların kültürü, Türkiye genelinden farklı. Karamsar değiller, yaşamayı seviyorlar. Açık görüşlüler; kısıtlamaya gelmiyorlar. İtirazları varsa söylüyorlar. Farklı kültürleri birlikte yaşatıyorlar.” 


Jale Özgentürk (Gazeteci, Yazar): “Büyük bir şansı var İzmir'in. Rantı değil, yaşam kalitesini odak alan bir yerel yönetim.” 


Linet (Ses Sanatçısı): “Sevmenin, aşık olmanın ayıp sayılmadığı ve her yaştan çifti her an el ele, göz göze görebildiğimiz bir yer, İzmir” 


Mehmet Arslan (Spor Yazarı): “İzmir'deyim. Özgürlükler şehrinde. Bir şehir özgürse korkun ondan. O özgürlük sizi tutsak eder, aşık eder, kendine bağlar. Kopamazsınız. 
Benim bundan böyle bir parçamın hep İzmir'de kalacağı gibi” 

Mehmet Coşkundeniz (İnternet Yayın Yönetmeni): “Bana aşkı anlatan, aşkı yaşatan şehir Bir kez gelsen bu şehre ya İzmir'e aşık olursun ya da bir İzmirliye” 


Melek Baykal (Tiyatro Sanatçısı): “İzmir, seni seviyorum ve İzmir, seninle gurur duyuyorum. Yaşasın İzmir!” 


Metin Uca (Yazar, TV Programcısı): “İstanbul üstüme gelince nefes alamaz hale dönüşünce sığındığım sensin, benim İzmir'im! İyi ki varsın. Seni özlemle öpüyorum, her zaman kollarına geliyorum.” 


Sefer Levent (Gazeteci, Yazar): “Fuar İzmir'e mutlaka uğrayın. Ekonomik kalkınmadan, üretimden büyümeden bahsediyorsak, böyle önemli projeler sayesinde olacak.” 


Uğur Gürses (Ekonomist, Yazar): “İzmir hem etrafındaki kentleri hem de yurdun dört bir yanından umutla göç eden insanları aydınlatıyor; iyi ve özgür bir yaşam arayışına.” 


Yalçın Bayer (Gazeteci, Yazar): “Türkiye'nin yükselen odak kenti İzmir. İzmir'e doğru bir sosyolojik göç var. 
İki büyük kentte kendilerini kuşatılmış hisseden aileler, çocuklarının özgür bir şekilde yetiştirilmesini istiyor.” 


Yazgülü Aldoğan (Gazeteci, Yazar): “Özgürlük kokar imbatı; hoşgörülüdür, rahattır insanı; işvelidir, güzeldir kadını! Yaşamayı sever, yaşamın kıymetini bilir, biat etmez, boyun eğmez, kısrak gibidir: Delidir, doludur, gemlenemez!” 


Hes, Bergama, Agora, Merye 


onlarca görkerml öten yeriyle tarihi doyasıya yaşamaya, 


haydi İzmir'e! 


wwwizmiredoyamazsin.com 
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Muazzez Tonguç 


“Çeşme'deki hedefimiz 12 ay turizm” 


| Çeşme Alaçatı'da hizmet veren Oasis 


Aguapark Genel Müdür Muazzez Tonguç, yalnız yaz sezonunda değil, jeotermal kür merkezi, otel yaşlı bakım evi ve aguaparkıyla 


12 ay hizmet vermeyi hedeflediklerini 
açıkladı. 


eşme Oasis Aguapark'ın amacının Çeşme'deki turizm mak, farklı pazarlardan 


ik oluşturmak, Çeşme'ye diğer otellere gelen rmek ve Çeşme bölgesi için personel 


mak olduğunu da vurgula 


an Tongu 


İnümüzdeki yıl kompleksin kalan kısmını tamamlayarak en kısa sürede işletmeye açmak ilk hedefimiz. Yeni 

açılan bir aguapark olarak da, kaliteli, samimi, uygun fiyatlı, bol eğlenceli, güvenli bir hizmet anlayışıyla 

misafir memnuniyeti ve sürekliliğini sağlamak en büyük 


hedefimiz” dedi. 


Birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor Aguapark'ı inşa ederken her yaş gurubunu düşünerek planlama yaptıklarının altını çizen Tonguç, havuz 

ve kaydırak dışında birçok aktiviteye de ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Bu ıl çim alanlar üzerine şişme oyun grupları getirttik. Amacımız her yaş grubu çocukların farklı oyunlar ile eğlenmelerini sağlamak. 


Havuz ve çim alan üstüne kurulan şişme oyun parkurları, ğı ve survivor ile çocuklar fadesini kullandı 


sumo güreşi, langırt, dart, buz d: 
çok eğlenceli zaman geçiriyorlar 


Yüksek hizmet anlayışı 

Tesis içinde zengin bir yiyecek ve içecek menüsüne de sahip olduklarını ve misafirlerine cazip kampanyalar sunduklarını dile getiren Muazzez Tonguç şu bilgileri verdi: “Bünyemizde bir restoranımız, snack barımız ve farklı noktalarda satış ünitelerimiz mevcut. Fast food, makarnalar, salatalar, uygun fiyat ve yüksek kalite hizmet anlayışıyla oldukça zengin bir menümüz mevcut. Özel 


ünlerinde misafirlerimizden özel 


organizasyonlar ve parti ücret talep etmeden sadece park girişiyle misafir kabul ediyoruz. Sezonluk üyelik ücretlerimiz de oldukça uygun.” 


98 1TOD/ 


odrum'a bir günlüğüne geldikleri ancak Adriana Lima'nın Bodrum'u çok sevmesi nedeniyle tatillerini 


uzattıkları öğrenilen genç çift Bodrum'a gelir gelmez başta magazin basını olmak üzere tüm gazetecileri peşine taktı. Basın mensupları neredeyse 24 saat boyunca Adriana Lima ve Metin Hara'nın çok özel görüntülerini yakalamak için genç çiftin peşini bırakmazken, haberler tüm Dünya basınında yer aldı. Dünyaca ünlü magazin dergilerinin internet siteleri başta olmak üzere birçok haber sitesinde ve gazetede haberleri çıkan genç çiftin Bodrum'un tanıtımına da katkısı büyük oldu. 


HABER 4 


Bodrum'u dünyaya tanıttı 


Reklam değeri 

Ülke turizminin zor günlerden geçtiği şu günlerde Adriana Lima sayesinde Türkiye'de ve Bodrum'da gayet rahat ve güvenilir bir tatil yapılabileceği tüm Dünya'ya gösterilirken, çıkan haberlerin reklam değerleri ise yüz binlerce dolara ulaştı. 


Başkan Kocadon'dan ziyaret 
Dereköy'de lüks villada tatillerini geçiren Adriana Lima ve Metin Hara çiftini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Adriana Lima'ya Bodrum'u tercih ederek tüm dünyaya gösterdiği için teşekkür etti. Adriana Lima'ya bir 


Dünyaca ünlü top model Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara ile birlikte geldiği Bodrum'dan önceki gün ayrıldı. Lima ve 


Hara'nın yer aldığı haberler tüm dünyada 


yayınlanırken, çiftin aşkı Bodrum'un tanıtına da önemli bir katkı sağlamış oldu. | 


Bodrum markası olan imzalı balıklı bir bileklik hediye eden Başkan Kocadon, ünlü çift ile yaklaşık bir saat sohbet etti. 
Başkan Kocadon'un kızı İpek Kocadon ve villanı ibi İstemi Karakaya ve ailesinin de katıldığı sohbetin gayet samimi geçtiği öğrenilirken, Adriana Lima'nın da Başkan Kocadon'a nazik Ziyareti ve hediyesinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. 


Sosyal medya hesaplarından paylaştı 

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Adrina Lima ve kızı İpek Kocadon ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, dünyaca ünlü top model Adriana Lima sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına, “Sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum, Bodrum'da olmak çok güzeldi, tekrar gelmek için sabırsızlanıyorum” şeklinde yorum yazdı. 
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Deaflympics otellere 5 milyon dolar kazandırdı 


L > 


Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği 
(KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Toktaş, Deaflympics 2017'nin Samsun'a yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ekonomik katkı sağladığını söyledi. 


Diye 3'üncü büyük spor organizasyonu 23. 

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, 30 
Temmuz Pazar günü Samsun'da düzenlenen kapanış seremonisi ile sona erdi. Altı kıtadan, 97 ülkeden 3. 
binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği oyunlar için Samsun'a sadece yurt dışından 5 binin üzerinde insan geldi. 


Şehre 10 milyon dolar bıraktılar 

Karadeniz Turistik İşlemecileri Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, organizasyonun Türkiye'ye büyük moral ve imaj kazandırdığını, Samsun'da büyük bir turizm hareketliliği sağlamasının yanı sıra, şehirde önemli anlamda ekonomik katma değer oluşturduğunu açıkladı. Ülke delegasyonlarıyla birlikte 5 bin 250 yurt dışı katılımı sağlandığını belirten Toktaş, “Deaflympics ile birlikte Samsun spor turizminin önemli bir şehri oldu. Sadece konaklama anlamında şehre para girişi 

5 milyon dolar olurken, diğer gelirlerle birlikte 
toplam 10 milyon dolara yakın bir turizm geliri 

elde edilmiş oldu. Bu anlamda ülkemizde farklı turizm alternatiflerinin olduğunu ve bundan da para kazanılabileceğini yaşayarak göstermiş olduk" diye konuştu. 


Esnaf da memnun 

Deaflympics 2017, Samsun esnafının da yüzünü güldürdü. Altı kıtadan gelen kafileler, müsabakalardan firsat buldukça Samsun sokaklarına çıkıp bol bol alışveriş yaptı. Olimpiyatların şehrin havasını değiştirdiğini söyleyen Samsun esnafi, Deaflympics 2017'den memnun kaldı. 
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Muhammet Cüntay 
Wyndham Group'ta 


Muhammet Cüntay, yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada: “Ante Turizm Grubu Direktörlüğü görevimden prensip kararım neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 12.07.2017 tarihi itibariyle Tryp by Wyndham İstanbul Airport ve Hawthorn Suites by Wyndham projelerinde Genel Müdür olarak göreve başlamış bulunmaktayım?” dedi. 


Mahmut Ekici 
Armas Bella Sun Hotel'in 
Genel Müdürü oldu 


Tunay Erdal 


Dedeman İstanbul'da 


PROFESYONELLER 4 


Mehmet Ali Naçar 
Hotel Amira'da 


Hotel Amira İstanbul'un Genel Müdürlük görevine Mehmet Ali Nacar 


ildi. Dokuz Eylül 


Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliğinden mezun oluktan sonra çalışma hayatına € 


timi aldığı sırada İzmir Büyük Efes'te barboy ola 


ak başlayan Naçar, son olarak Four Seasons Hotel Istanbul at 


Sultanahmet” teki 15 yıllık kariyerini Ön Büro Müdürü olarak tamamladı. 


Rob Kucera 
Radisson Blu Bosphorus Istanbul'da 


Dinamik bir yönetici olan Rob Kucera, Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul'un Genel Müdürü olarak atandı. Aslen bir Güney Afrikalı / Çek Cumhuriyetli çift vatandaşlığı olan 

Rob, İngilizce ve Çek dillerini bilmektedir. Intec Collect and 


N Wits Hotel okulundan otelcilik diploması almış, ve Cornell DO k. Üniversitesi İleri Genel Müdür Programından mezun olmuştur. 


Ms, 


Şet İbrahim 
Tunuslu 


Dedeman İstanbul'da 
Türkiye'nin ilk uluslararası otel zincirinin sahibi Dedeman Grubu'nun bünyesinde yer alan 
Dedeman İstanbul'da, “executive şef” görevine Türkiye'nin deneyimli şeflerinden İbrahim 


Tunuslu getirildi. Aşçılık mesleğine 1984 yılında Ercan Yılmaz 


Bodrum Milta Torba Tatil Köyü'nde başlayan 


Tunuslu, Holiday Inn, Swissotel İstanbul UYU CL Mövenpick Hotel Istanbul'da ZN A GE İİ yeneyimli turizmci Ercan Yılmaz, Mayıs 2017 tarihi  RYOMMİR OE KENE EEE EİN RR RİN ribariyle, Avrupa Residence Sites genel müdü “Avrupa'nın En İyi İş Oteli” seçilen Mövenpick 

Bibi otellerde çalıştı oldu. Turizm sektörüne 1992 yılında Artaş İnşaat Hotel Istanbul'a Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak 


Turizm Yatırımları bünyesindeki Bw Plus The Alparslan Delibaşı atandı. 22 yıllık otelcilik President Hotel'de başlayan Yılmaz, Mayıs 2017 tecrübesini ve birikimini Mayıs 2017'den itibaren ia GETİ Mövenpick Hotel Istanbul'da hayata geçiren, evli bünyesinde bulunan Avrupa Residence Suites'e ve iki çocuk babası Alparslan Delibaşı, İngilizce genel müdür olarak atandı. biliyor 
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Gürkan Erol 


Prontotour'da 


Pazarlama, CRM, inovasyon konularında uzman Gürkan Erol, Prontotour'un yeni pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 


Yardımcısı oldu. CMO (Chief Marketing 


Officer) olarak göreve başlayan Erol; 
markanın tüm pazarlama, iletişim faaliyetlerine ilave olarak satış, e-ticaret, CRM, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarını 

da kapsayan pazarlamadan sorumlu Genel 


Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenecek. 
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» ErkutÖztürk 
Martı Myra'da 


Kı 


Hotels'in Antaly: 


emer'deki tesisi Martı Myra'nın Genel Müdürlüğü'ne Erkut Öztürk getirildi. Türk turizminin önemli zincirlerinden Martı Hotels bünyesindeki Martı Myra'da yeni 


görevine başlayan deneyimli turizmci Erkut Öztürk, deneyimi ile Martı Myra'ya güç katacak 


Sinan Köseoğlu 

Sheraton ve Lugal Ankara'da 
Sheraton Ankara Hotel & ter ve Lugal, A 
Luxury Collection Hotel Ankara'nın yeni Genel Müdürü Sinan Köseoğlu görevine başladı. Marriott Moscow Grand Hotel ve Moscow Marriott Royal Aurora Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından, Nisan 2017'de Sheraton Ankara ve Lugal Hotel Ankara'nın Genel Müdürlüğüne atandı. 


nvention Ci 


Crowne Plaza Florya'da 

Turizm ve otelcilik sektöründe uluslararası deneyime sahip, sektörün genç ve dinamik yöneticilerinden Volkan Öztürkler, Crowne Plaza Florya'nın Genel Müdürü olarak göreve başladı. 
Crowne Plaza oteller zincirinin en yeni üyelerinden biri olan Crowne Plaza Istanbul Florya, Öztürkler'in 


Hapimag Resort Sea 
Garden Bodrum'da 


Ayşe Tozcu, 1993 yılında Crowne Plaza otelde iş 


hayatına adım attı. Otelcilik kariyerine, sırasıyla Ulusoy Holding, Euro Plaza Hotel, Conrad Hotel, Swissotel The Bosphorus İstanbul ve Grand Hyatt İstanbul'da satış pozisyonlarında aldığı çeşitli 


yönetimi ile birlikte city-resort konseptini öne çikartarak yüksek kalitede hizmet sunmaya odaklanacak. 


Tozcu, en son 
Marriott Hotel Şişli'de Kıdemli Etkinlik Bölüm 


Yöneticisi görevini yürütüyordu. 


üst düzey görevlerle devam etti 


ZNNNANIN 


www.yapex.com BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB. AEÇ B 2423164600 (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) info col DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. KOSGEB ANFAŞ 


storasyon Fuarı etkinliğidir 


p HABER 


© | Dünyanın en önemli online rezervasyon kanallarından birinin Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı 


verilmesiyle turizm sektörü online rezervasyonlar konusunda yeniden 


kapanınca oteller dijital reklamlara yöneldi. seyasri Jİ 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ini belirlemek içi 


endi dijital pazarlama strateji in adım atan otelciler, online kanalda K reklamlara yoğunluk vererek kendi satış ağlarını oluşturmaya, bu sayede de web sitelerine trafik çekerek direkt satış yapmaya başladı. 


Hedef dolulukları artırmak 

Sosyal medyanın diğer online kanallardan farklı olarak markalara interaktif bir alan sunduğunu 
söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer ise CRM Medya'nın markalar için 360 
derece strateji belirleyerek otellerin doluluk oranlarını artırma yolunda ilerlediğini söyledi. 


Ramazan Becer: Küçük bütçelere tanıtım olanağı 

Dijital pazarlamanın bu hızla ilerlemeye devam etmesinin kurumlar için önemli olduğunu belirten Ramazan Becer, “Günümüzde firmalar, dijital alandaki varlıklarını en iyi şekilde sürdürebilmek için profesyonel destek almaya başladılar. Öyle ki artık dijital pazarlamada etkisini gösteremeyen kurumların reel alanda fark yaratmasını beklemek hayal oldu. Dolayısıyla müşterileriyle birebir iletişimin önünü açan sosyal medya, diğer online kanallardan farklı olarak interaktif bir alan sunuyor. Öte yandan firmalara, diğer reklam kanallarına göre daha küçük bütçelerle tanıtım olanağı tanıyan sosyal medya kanalları, firmalara markalaşma ve tanıtım alanında önemli kapılar açıyor. Bugün tatilciler başta olmak üzere turizm sektörünün kullandığı Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vkontakte (Rusya) Google Plus, Foursguare, Youtube gibi kanallara gün geçtikçe yenileri de ekleniyor. Öte yandan HolidayCheck, TripAdvisor, Zoover gibi daha çok değerlendirme ve itibar yönetimi siteleri ile fiyat karşılaştırma siteleri de sosyal medya gibi kullanılıyor” dedi. 


Online — ofline pazarlama 

Öte yandan müşterilerine 360 derece reklam hizmeti sunan CRM Medya'nın, her biri kendi kategorisinde uzman, dijital dünya bağımlısı ve yaratıcı 60 kişilik profesyonel bir ekibe sahip olduğunu belirten CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, turizm sektörüne yönelik online ve ofline pazarlama alanında hizmet verdiklerini aktardı. 


Jin 


Say www.intergiobalkargo.com < antalya&globalkargo.com 


* | WTER GLOBAL KARGO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
V InterGlobal Zerdalilik Mah. 1391 Sok. Gülperi Zeybek Apt. No:30/2 Antalya 
Tel: 0242311 7370-311 0559 Fax: 0242.311 0514 
PYN 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p SPA 


İş dünyasında 


trendleri neler? 


Son yılların yükselen trendi Wellness yani “iyi yaşam” kavramı iş hayatında da adından söz ettiriyor. Global Wellness Day kapsamında dünya çapında 80 ülkede hizmet veren Sodexo'nun yaptığı İşyeri Trendleri Raporu'nda yer alan Wellness 3.0 raporunun sonuçlarını açıkladı. 


Rev göre çalışanlar, sağlıklarına yatırım yapılmasını bekliyor ve iş yaşam dengesine her zaman olduğundan daha fazla önem veriyor. 


Sağlık merkezi 

Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığına yapılacak yatırımın performansa olumlu etkileri olacağına dağinilen raporda, birçok kurumun bir adım öteye giderek, işyerlerini çalışanlar için birer sağlık merkezi haline getirmeye odaklandığı belirtiliyor. 


Welines trendleri 

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Haziran ayının ikinci Cumartesi günü olarak kabul edilen Global Wellness Day kapsamında iş dünyasında Wellness trendlerini açıkladı. 


İşyeri Trendleri Raporu 

Dünya çapında 80 ülkede hizmet veren firmanın iş dünyasının geleceğine yön verecek değişiklikleri paylaşmak amacıyla hazırladığı İşyeri Trendleri Raporu'nda yer alan Wellness 3.0 bölümünden öne çıkan başlıklar ise şu şekilde: 


Yeni bir yaklaşım 
“İşimi yapıyorum — maaşımı alıyorum” anlayışının geride kaldığı vurgulanan rapora göre bugünün çalışanları, kendilerine verilen değeri ortaya koyacak ve sağlıklarını koruyacak yeni bir yaklaşım arayışındalar. 


Yeni nesil çalışanlar 

Çalışan sağlığına ve güvenliğine odaklanan şirketlerin daha başarılı bir performans sergilediğine değinilen rapora göre yeni nesil çalışanlar, işverenlerinden sağlığa önem veren bir kültür geliştirmelerini, zindeliği artıracak girişimler ve programlar belirlemelerini bekliyorlar. 


açıkladığımız rapor, çalışanların işyerlerinin artık stres kaynağı değil, yaşam kalitelerini geliştirecek bir sağlık merkezi haline gelmesini beklediklerini gösteriyor” dedi. 


“Ruha hitap ediyor” 

Türkiye'nin en prestijli şirketlerine ve kamu kuruluşlarına yaşam kalitesi hizmetleri sunduklarını anlatan Zeytinoğlu, “Hizmet verdiğimiz tüm noktalarda çalışanların damak tatlarına uygun lezzetli ve sağlıklı menüleri onlar için tasarladığımız özel mekanlarda sunuyor, ortak alanların temizliğinden, bahçelerinin bakımına kadar her detayı özel olarak planlıyoruz. Bu sayede hem damağa hem de ruha hitap ediyor, iş ortaklarımıza daha mutlu çalışma alanları yaratmaları için destek oluyoruz” diye konuştu. 


İşyerinden beklentiler 

Çalışma hayatı ile günlük yaşam arasındaki çizgiler bulanıklaştıkça çalışanların iş yerlerinden beklentilerinin değiştiğine değinen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO'su Ahmet Zeytinoğlu, “Sonuçlarını 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Master Hu ile geleneksel 
Uzakdoğu Zen Çay Seramonisi 


Mandarin Oriental Hotel Bodrum'da Shao Lin 
Tai Chi, Shao Lin Oi Gong ve Shao Lin Zen Tea dersleri veren Master Hu, konuklara Uzakdoğu'nun en rahatlatıcı deneyimini yaşatacak. 20 yılı aşkın Shaolin geleneği olan Tai Chi, meditasyon ve Oi Gong ile duygusal dengenin nasıl geliştireceğine ilişkin bilgilerini de paylaşan Master Hu, geleneksel Zen Çay Seramonisi üzerine eğitimler verecek. 
Verdiği eğitimlerini Çin Tıbbı üzerine bütünsel sohbetler ile de zenginleştiren Hu, konuklarına 


UzakbDoğu'nun eşsiz ve bütünsel deneyim yaşatacak. 


Hindistan cevizi mucizesinin benzersiz kokusu: 
Coco Shea 

Vücudunuzu muhteşem kokularla besleyip yumuşatan Coco Shea'nın. 
yeni koleksiyonunda üç farklı koku seçeneği öne çıkıyor. Koleksiyonda öne çıkan her bir koku ise bal, salatalık ve hindistan cevizi hammaddesinden elde edilerek, vücudunuzun ihtiyacı olan nemi ve bakımı karşılamak üzere tasarlanmış. 


NG Sapanca, 2017 
World SPA Awards ödülüne sahip oldu 


NG Sapanca ve NG Afyon, World 
Luxury Spa Awards 2017' En İyi SPA ödülüne layık görüldü. World Luxury 
Spa Awards 2017 ödül töreni, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan JW Marriott 
Hotel'de yapıldı. Her iki otelin de “En İyi 
Spa” ödülüne layık görüldüğü gecede NG Sapanca'nın ödülü otel genel müdürü 
Tezcan Özdemir, NG Afyon'un ödülü 

ise otel genel müdürü 


tarafından alındı. 


Su keyfinde devrim yaratan duş deneyi 


Grohe AguaSymphony, duşu kişisel SPA deneyiminin yeni bir 


boyutu haline getirerek, tüm duyulara hassasiyet gösteren bir sığınağa dönüştürüyor. Dünyanın en lüks ev duşu AguaSymphony, kullanıcılarını dünyanın en büyüleyici ve en güzel noktalarında 

bir yolculuğa çıkararak, evde duş deneyiminde yeni ve devrimci 

bir dönemin gelişini müjdeliyor. AguaSymphony, en üst düzeyde rahatlama sunan özelliğiyle gerek doğal gerekse insan elinden çıkmış en özel SPA ortamlarını tüm duyular için tek bir bütüncül duş deneyimi içinde harmanlıyor. 1016 mm X 762 mm'lik etkileyici boyutlarıyla, suda sizi canlandırıp tazeleyecek bir karşılıklı etkileşim yaratıyor. 


) GASTRONOMİ 


Gastronomi turizmine 


101StreetFood Projesi 


A Dtalya'nın yerel lezzetleri, ATAV öndülüğünde “101 Street 'ood” Projesi ile dünyaya tanıtılacak. 


Slow Food Antalya 
ATAV'ın 12 yıl önce 4 dilde yayınlanan “Toroslardan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri” yemek kitabı ve bu kitaba ait 6 dilde broşür ile gastronomi alanında sesini duyurduğunu belirten ATAV Başkanı Nizamettin Şen, yemek kitabından hareketle Slow Food Antalya ile daha detaylandırarak “Antalya Tarhanaları”nı kayıt altına aldıklarını söyledi. 


Yerel tatları izleyici ile buluşturdu 

İtalya'da Salone Internazionale del Gusto, İstanbul'da Gastronomi Fuarı ve Eski Foça'da Terra Madre: Tatların Buluşması etkinliklerinde belgesel ve broşür ile “Antalya Tarhanaları”nı tanıttıklarını, ATAV olarak Antalya'nın yerel lezzetlerinin de ikram edildiği Antalya'da Tarhana Tadım Günü düzenlediklerini anlatan Nizamettin Şen, 'ATAV'ın davetiyle Antalya'ya gelen Turkmax Gurme kanalında yayınlanan Lezzet Peşinde ekibi ile yerel tatları izleyicilerle buluşturduklarını kaydetti. 


49 yemek tarifi 

Antalya yemek tariflerinin dünya gastronomi çevrelerinde ilgi gördüğünü vurgulayan Nizamettin Şen, 146 ülkeden 240 binin üzerinde yemek ve içecek tarifi yer alan EXPO 2015 Milano'ya ait World Recipes web sayfasında ATAV'ın Antalya'ya ait 49 yemek tarifi ile “Top Italian and International Authors” listesinde 5. sırada yer aldığına dikkat çekti. 


Yerel lezzetler - turizm buluşması 

Gastronomi Turizmi'nde Antalya'nın da yer aldığını tüm dünyaya duyurmak istediklerini belirten Nizamettin Şen şu açıklamada bulundu: “ATAV, 101 Street Food projesi ile dünyada yeni bir akım olan kentte halkın yıllarca ve sıklıkla kullandığı yerel restoranları ve 
lezzetlerini tek bir çatı altında topladı. Web sayfasında bulunan 5 
kategoride (çorbacılar, kebapçılar, pideciler, balıkçılar, yöresel lezzetler, tatlıcılar ve dondurmacılar) yer alan 101 restoran, kentin semtlerine göre de aranabiliyor. Mekanlar hakkında telefon, web sayfası, 

harita üzerinde işaretli adresi ve sosyal medya bilgilerinin yanında ziyaretçilerden gelecek görüş, öneriler ve yorumlar da yer alacak. Site, Antalya Tanıtım Vakfı'nın sorumluluğunda yürütülecektir. Bu projeyle birlikte Antalya'nın turizmde yerel lezzetleri ile de ön plana çıkacağını ümit ediyoruz” dedi. 
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| Antalya ve ilçelerine ait gizli kalmış veya unutulmaya yüz tutmuş sosyo-kültürel, tarihi, 
gastronomi ve doğal zenginlikleri gün ışığına çıkarmak için çalışmalar yürüten Antalya | 


Tanıtım Vakfı (ATAV), son projesi 101 Street Food ile Antalya lezzetlerini dünyaya tanıtacak. 


pa 
101 M 
SLHEBI 


BigChefs, Sabiha Gökçen Dış 
Hatlar Terminali'nde açılıyor 


Sıcak atmosferi, güler yüzlü ekibi ve ayrıcalıklı sunumlarıyla 


BigChef, yolculuklarında lezzetli başlangıç yapmak 

isteyen misafirleri için Sabiha Gökçen'de kapılarını açtı. 
Yolculuklarınızın başlangıcında BigChefs ekibi tarafından özel olarak reçetelendirilen eşsiz lezzetlerinin tadını çıkartırken, Big Market'te yer alan BigChefi etiketli ürünleri keşfetmeye doyamayacaksınız. Evinizde rahatça kullanabileceğiniz, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz, kullanışlı olduğu kadar bir o kadar şık, BigChefs etiketli ürünlerine, Sabiha Gökçen Dış Hatlar BigChefs'ten kolayca sahip olabilirsiniz. 


ihracat içir 


n Gemlik Ticar 


kapasiteye çıkarabildil 


ladı. Ancak tesis 


Kuruyemiş Ansiklopedisi raflardaki yerini alıyor 

Türkiye'de kuruyemiş konusunda kapsamlı olarak yapılan ilk çalışma olan Kuruyemiş Ansiklopedisi, akademisyen, uzman ve araştırmacılardan oluşan 33 kişilik yazar kadrosunun titiz. 
çalışması sonucunda hazırlandı. Kuruyemiş Ansiklopedisi'nde 
400 yıl öncesinden günümüze ulaşan kuruyemişli çorbalar, 
yemekler, kuruyemişle ilgili şarkılar, Türk edebiyatından örnekler, deyimler, atasözleri, yöresel bilmeceler, çocuk oyunları, tarihi kavramlar ve renk adları gibi kuruyemişin başrolde olduğu, tarihi çizimler ve fotoğraflarla desteklenen 
550 madde yer alıyor. Müzikten gastronomiye, öykülerden 
atasözlerine, yerel kültürlerden edebiyata kadar birçok alanı mercek altına alarak, geçmişten günümüze kuruyemişin kıymetini göz önüne seren Kuruyemiş Ansiklopedisi, raflardaki yerini aldı. 


Hugga ve Huaabaz'dan 


Selfie Latte 


il 


O Gıda çatısı altında geleneksel batı senteziyle harmanlayan Huggabaz ve Hugga, Selfie Latte ile misafirlerini şaşırtmaya devam ediyor. Atmosferi, çeşitliliği ve kalitesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Hugga ve Huggabaz, Latte köpüğünü kahveyle desenleyerek misafirlerine sunuyor. Selfie Latte ile bir 


ömür hatırası olacak kahveler, HuOOa ve HuGOabaz ayrıcalığı ile misafirlere sunuluyor. Selfie Latte'ler, selfie çekimlerinin en yaratıcısı olmaya aday olurken, kahveseverlerin sohbetine renk katarak misafirlere sıradışı bir deneyim yaşatacak. 
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> MİMARİ / İÇ MİMARİ 


Havuz ve bahçeler 


için ilham veren tasarım fikirler 


EDDA Mimarlık kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, yazın en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde rahatladığımız, serinlediğimiz ve sosyalleştiğimiz havuz ve bahçelerimiz için dekorasyon önerilerini | açıkladı. 


DDA Mimarlık kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz'a göre bu az havuzlara ve bahçelere canlı renkler, doğal malzemeler ve etnik stil hakim olacak. 


Dinamizm katacak 

Bahçe dekorasyonlarında neon renklerin hakimiyetini koruyacağını belirten Eda Tahmaz, mobilyalarda kullanılan düz renklerle kombinlenecek olan yeşilin tüm tonları, çivit mavisi, menekşe moru, fuşya, turuncu, turkuaz, limon sarısı ve mercan gibi canlı renklerin bahçelere dinamizm katılabileceğini, bu dinamik görüntüyü dengelemek isteyenlerin ise mobilya ve aksesualarda siyah veya beyaz renkleri tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor. 


Yazın hafifliğinde doğaya dönüş 
Yaz ayları ile beraber gelen hafiflik hissinin etkisiyle malzeme seçiminde doğallığa yöneleceğimizi ifade eden Tahmaz'a göre; 


ahşap malzemeler yerine daha hafif bambu veya rattan malzemeler kullanılırken eskitme bakır veya pirinç ile beraber zeminde ve duvarlarda doğal taş, ahşap ve mermere sıklıkla rastlanacak. 
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7 Olmazsaolmaz... 


Hafif malzemelerden oluşan mobilyalar, düz ve açık renklerdeki oturma ve yemek grupları ile beraber gerektiğinde oturma elemanı olarak da kullanılabilecek orta sehpalar ile fonksiyonellik sağlanırken, bahçe dekorasyonunun olmazsa olmazı tek kişilik salıncaklar ile keyifli bir hareket yakalanabilecek. 


Sezonun gözdeleri 

“Aksesuar olarak farklı boyutlardaki renkli mumların 

yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacağını vurgulayan Eda Tahmaz, zeminde veya sehpa üzerinde sergilenebilecek doğal malzemeden yapılmış hayvan figürleri ya da teraryumlar ile Meksika ve Fas etnik desenli aksesuar ve aydınlatmaların, dekoratif saksılarda kullanılan büyüklü küçüklü çiçeklerin sezonun gözdeleri olduğunu belirtiyor. 


Mozaikler tercih ediliyor 

Ferah bir görünümün hedeflendiği havuz tasarımlarında ise seramiklerde kullanılan agua ve azur gibi mavi tonların yanı sıra teras malzemelerinde mermer ve ahşap dokular ön plana çıkarken, kaplama malzemelerinde balık desenli, canlı renk ve dokulardaki mozaikler tercih ediliyor. 


ASD Laminat, doğal taş tasarıma aktarıyor 


ASD Laminat, iç mekan tasarımlarında ışığın etkisini 


ön plana çıkaran yeni bir ürünü kullanıma sunuyor. 


Girintili — çıkıntılı yüzey yapısına sahip özel dokusu 


sayesinde doğal taş hissini tasarıma aktaran Moon, özellikle tezgahlarda çarpıcı bir seçenek haline 

geliyor. Parlak ve mat etkiyi bir arada sunan Moon, ışık ve gölgenin zıt karakterinin aynı tasarım içinde yorumlanmasına imkan tanıyor. 4200 mm x 1400 mm, 
3660 mm x 1300 mm ve 2440 mm x 1220 mm olmak 
üzere üç farklı ebatta ve 0.7 mm'den 20 mm'ye kadar kalınlıklarda üretilebilen ürün, bu özellikleriyle mutfak tezgahlarından, islak mekan kabin sistemlerine kadar geniş bir mimari yelpazede kullanılabiliyor. 


Tasarım ayrıntılarda gi 
İnovasyonu eşsiz tasarımla buluşturan ürünleriyle 


Kontra'nın aydınlatma koleksiyonu ile zamanda yolculuk 


Karşıtlıkların denge ve uyum oluşturduğuna inanan Kontra, 


mobilya aksesuar sektörünün liderlerinden olan SAMET, If Design tasarım ödüllü Alpha Box 


çekmece sistemleriyle mobilyalara özgün bir dokunuş yeni aydınlatma koleksiyonunu kullanıcıyla buluşturuyor. Katıyor. Yüksek kaliteli ray teknlojsi ve geliştirilmiş Kontra'nın özgün tasarım vizyonunu yansıtan koleksiyon, Gönksiyenel özellikleriyle öne çikan Alba Boz yapam -126 > Paris tl k 

8 — 12 Eylül tarihleri arasında Paris'teki Maison & anlamında uraan kalkma ye bonoru sağl. 
Objet Fuarı'nda sergilenecek, Kontra'nın aydınlatma yaln gozu ia göz dolduran zamanın gesinde biz koleksiyonunda yer alan Lampadarius, Look-up, Servant, a eek miki 


one, Drop, Clarify, Orna, Robot ve Lale ürünlerinden 


ve dik yanak tasarımını yüksek taşıma kapasitesi her biri geçmişten taşıdıkları izleri günümüzün e malzeme çeşitliliği, detay anlayışı ve üretim teknikleriyle e e Bülipiuruyonz beyaz, gri ve antrasit renk seçenekleri ve sınırsız bordür 


kullanımıyla tasarım özgürlüğü sunuyor. 


Creavit ile banyolara renk geldi 

Creavit, farklı yaşam tarzlarına hitap eden ve herkesin hayalindeki banyoya dair bir şeyler bulabileceği tasarım bakış açısını bu sefer de rengarenk lavabo ve klozetler ile tüketiciyle buluşturuyor. Creavit 5 mm'lik ultra ince kenarlarıyla günümüzün tasarım trendlerini yakından takip eden tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ultra lavaboyu ve free asma klozeti, yeni renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunuyor. Banyolarda alışılagelmiş renkler olan beyaz, siyaz ve kırmızıyla sınırlı kalmak istemeyenler ve banyo kombinlerini tamamlayıcı daha çok renk arayanlar için creavit; antrasit, basalt ve cappucino renkleri mat ve parlak alternatifleriyle sunuyor. Siz de banyonuzda renkli lavabo ve klozetleri tercih ederek farklı bir dekorasyona imza atabilir, alışılmışın yerine sizi yansıtan enerjik renklerle farklı ve estetik ruhunuzu banyonuza taşıyabilirsiniz. 
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p BİLİŞİM 


Dijital dönüşüm 


en çok turizm sektörünü etkiledi 


zellikle son 20 yılda tüketiciler için oldukça hız kazanan dijital kullanım artık şirketlerin kendilerini ve hizmetlerini geliştirerek alışıla geldik 

klasik yöntemlerini dönüştürmesine neden oldu. Dolayısıyla firmalar; zamana uyum sağlayabilmek, rekabet üstünlüğünü ele geçirmek ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için dijital teknolojileri tüm süreçlerinde kullanmaya yöneldiler. Dijital dönüşümü, “müşterilerle etkileşimde bulunmak ve rekabette avantaj kazanmak için sürekli daha iyi yollar bulmayı sağlayan bir araç” olarak tanımlayan great Ajans Yönetici Ortağı Saygın Karabay, dijital dönüşümün etkilendiği en büyük sektörün kuşkusuz turizm olduğunu söylüyor. 


| Dijital dönüşümü, “rekabette avantaj 
kazanmak için sürekli daha iyi yollar bulmayı sağlayan bir araç” olarak tanımlayan great 
Ajans Yönetici Ortağı Saygın Karabay, dijital dönüşümün etkilendiği en büyük sektörün turizm olduğunu söyledi. 


Rekabette avantaj 

“Bir zamanların en büyük oyuncuları olan geleneksel tur şirketleri, sıralamadaki yerlerini OTA (Online Travel Agency) olabilen firmalara bırakmak zorunda kaldılar.” diyen Karabay, zaman zaman hukuki önlemlerle geri düşseler de globaldeki trendi belirleyen bu firmaların, sektörün liderlik 
koltuğunda yer aldığını vurguluyor. Yapılan araştırmalara göre insanların 96 
90'ından fazlası seyahatleri öncesinde gideceği yeri online olarak araştırıyor ve yarısı da rezervasyon kararını bu şekilde veriyor. Dolayısıyla turizm şirketleri için online dünyada yer almanın yadsınamaz bir hal aldığını söyleyen Karabay, “Kişilerin deneyimlerini paylaştığı gerçek yorumlar, online olarak rezervasyon ve ödeme yapabilme, mobil bir uygulama varlığı, hali hazırda çok kullanılan uygulamalar üzerindeki bilinirlik ve adaptasyon gibi unsurlar artık standart olarak görülüyor. Yenilikçi teknolojiler arasında AR ve VR uygulamalarla fark yaratmaya çalışan sektör oyuncuları var.” diyor. 


Turizmciler mutlaka dijital dönüşüme yönelmeli 

Turizm sektöründe yer alan her firmanın, hem iş yükünü azaltması hem insanların erişimine her yoldan açık olabilmesi hem de işine sorunsuz devam edebilmesi için dijital dönüşüme mutlaka önem vermesi gerektiğinin altını çizen Karabay, turizm işletmeleriyle her mecrada karşılaşabilmenin altında maddi ve teknik olarak ciddi bir yatırımın bulunduğunu ifade ediyor. 


Maliyet kontrolü şart 
Dijital dönüşümün, turizm şirketlerinin öncelikli ihtiyaçlarına göre planlı yapılması gerektiğini, bir anda tüm süreçlerin yönetilemez bir hal alabileceğini vurgulayan Karabay, mutlaka maliyet kontrolü ile ilerlenmesi ve işinin uzmanı kişi ve kurumlarla çalışılması gerektiğinin de altını çiziyor. Dijital dönüşüm konusunda turizmcilerin dışarıdan alacağı destek kadar kendi içindeki yapılanmanın da hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Karabay, “bu tarz bir operasyon sürecinde mutlaka şirket içinde görevlendirme yapılması ve mümkünse bir departman kurulması gerekir. Zira önümüzdeki asırda, bu departmanlar zorunlu hale gelecek 

ve şirketin muhasebe biriminden daha önemli bir hal alacak” yorumunda bulunuyor. 
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FineReader 14 ofislerin : Türk yazılımcılardan havacılık 


belgelerle çalışma tarzını A sektörüne önemli katkı . Yarattığı havacılık IT çözümleri ile dünyanın önde gelen havacılık 


ve seyahat bilişim firmalarından biri olan Hitit, Crane markalı Yazılım ürünlerine bir yenisini daha ekledi. “Crane BP?” isimli yeni ürünü ile kontrol paneli kavramına yeni bir soluk getiren 


yeniden tanımlıyor 
Etkinlik bilişimi konusunda lider teknoloji ve çözüm sağlayıcısı olan Abbyy, FineReader 14 programını, 


ödüllü ik karakter ta , PDE'lerk 5 X pi e Hitit, sektördeki önemli bir açığı kapattı. Havacılık sektöründeki 


an son yıllardaki büyüme eğilimi ve farklı iş modelleri altında yeni özelliğini bir araya getiren, tanınmış masaüstü havayollarının kurulması, sektördeki rekabeti giderek arttırarak, yazımın, Yeni ilm nf duydu Seni alirlimle havayollarının maliyet liderliği, rakiplerden ayrışma ve farklı ERE YO e ee yy müşteri taleplerini karşılama ihtiyaçlarını da beraberinde getirdi. 
düzenleme, dönüştürme, yorum ekleme ve belgeleri e ii ibi nl leri kolaylı karşılaştırma gibi tüm gül n görevleri kol si kla pazardaki bu ihtiyacı karşılamak için; operasyonel anlamda yönetip uygulayabilecekler. FineReader 14, ister ee m pi taranmış isterse dijital olarak oluşturulmuş herhangi e e kl kağıt temelli belge ve PDF'lerle çalışmak için gerekli m e 


fonksiyonaliteyle geliyor. 


Mega Grup Bilişim, Starlight 
Resort Hotel'te toplandı 

Mega Grup Bilişim, 2017 toplantısını Antalya Kızılağaç "ta bulunan Starlight Resort Hotel'de gerçekleştirdi. Network marketing alanında faaliyet gösteren Hong Kong merkezli Mega Holding'in Türkiye ve Avrupa merkezini oluşturan Mega Grup Bilişim, 2017 yılı geleneksel toplantısını Starlight Resort Hotel'de gerçekleştirdi. 31 Mart - 02 Nisan i tarihlerinde gerçekleşen toplantıya, Mega Grup 

Bilişim yetkililerinden yaklaşık 1.200 kişi katıldı. 


Dell EMC, dünyanın en çok satan sunucu portföyünü duyurdu 

Dell EMC, yeni duyurduğu PowerEdge 14G sunucularla, basitleştirilmiş 

sistem yönetimi sayesinde kullanıcılara güvenli ve optimize bir çözüm sunarak performanslarını güçlendirmelerini sağlıyor. Dell EMC, dünya genelindeki müşterilerinin genişleyen uygulama yelpazesini ve iş yükü gereksinimlerini hedefleyip, altyapılarını optimize etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan, en gelişmiş ve yönetimi kolay PowerEdge 14 G sunucu portföyünü tanıttı. Dell EMC World 2017'de tanıtımı yapılan, ödüllü tasarıma sahip 14. Nesil PowerEdge sunucu portföyü, kullanıcıların güvenebilecekleri uçtan uca, tamamen esnek ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Dell EMC PowerEdge 14. Nesil sunucular, en kapsamlı web ve kurumsal tabanlı yüksek ölçekli uygulamalarda fiyat performans optimizasyonu sağlamak için müşteri odaklı bir şekilde tasarlandı. Bu yeni portföy, depolama, işleme ve bellek teknolojilerindeki en son yenilikleri içeriyor. 
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> OTOMOBİL / YAT 


| Dünya otomotiv devi BMW, 7 Serisi 


9 sınırlı sayıda üreteceği modelini 
Eİ açıkladı. “7 Serisi Edition 40 Jahre” adıyla ço k özel karşımıza çıkan model, BMW tutkunlarını | 


fazlasıyla mutlu edecek. 


ndaki Frankfurt 
Otomobil Fuarı'na bir sürpriz 


ile hazırlanıyor. Fuara, sınırlı sayıda 
ni açıkladığı 40. yıl özel 7 
eyeceğini açıklayan 


Serisi'ni sı 


acın ilk detaylarını açıklayan 


ve 


BMW, tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı. 


“7 Serisi Edition 40 Jahre” adıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak olan model gümüş ve metalik mavi seçenekleri sunacak. 
BMW, aracın gerek karakterini gerekse 


erodinamik değerlerini M 


paket parçalarla da güçlendiriyor. 
200 adet ü 
altı, sekiz ve on iki silindirli motor 


lecek olan model, 


versiyonlarıyla satışa sunulacak 


Olağanüstü 


bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? 


I üks motoryat üreticisi Numarine, metre ile 40 metre 


da üç modelden oluşan Explorer (XP) 


bugüne kadar suya indirdiği 


en büyük yat olan 
Numarine 32XP, tam 
220 ton. Her türlü 
konforu bünyesinde barındıran Numarine 

KP, çizgisi ve estetik yapısı ile de göz kamaştırdı, Maksimum 
14 knot hıza çıkabilecek 
olan yatın seyir hızı 12 
knot olacak ve 9 knot hızda 3.000 deniz mili menzile sahip. 


Lüks motoryatlar üreten Türk üretici Numarine, Explorer 

(XP) serisinin 32,50 metrelikilk modelini suya indirdi. Olağanüstü yolculuklar vadeden Numarine 


32XP, sunacağı deneyimile büyüleyecek. 


) TEKNOLOJİ 


Lenovo, YOGA Book için yeni iki renk duyurdu 


Lenovo'nun teknolojide çağ açan cihazı YOGA Book 


yeni renklere bürünüyor. Bilgisayar ve mobil ürünleriyle 


pazarda dikkat çeken Lenovo, dokunmatik halo klavye, 15 
saatlik pil süresi, hem Android hem de Windows işletim 


sistemi seçeneği olması ve çizim yeteneği ile gönülleri 


fetheden Yoga Book'a getirdiği yeni renk se; 


ekleriyle 


şimdiden kullanıcıların beğenisini kazanmışa benziyor. 
Hali hazırda mevcut olan siyah gri ve altın rengi seçeneklerine ek olarak “İnci Beyaz ve Yakut Kırmızı” renklerini de sunacak. Aynı Inter yonga setleri, 4 GB RAM ve depolama seçenekleri, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ile beraber gelecek olan yeni iki renk Eylül ay çıkacak 


nda piyasaya 


Bang & Olufsen'dan kablosuz taşınabilir hoparlör 


Bang & Olufsen'in bugüne kadarki en uygun fiyatlı 


Bluetooth'lu hoparlörü BeoPlay Al, taşınabilirliği, göz alıcı tasarımı ve ses kalitesiyle kendi segmentindeki rakiplerine gözdağı veriyor. Doğ ve yosun yeşili renk seçenekleri eşliğinde satışa sunulan BeoPlay A1'e 4.8 cm yüksekliğinde, 13.3 
cm çapında ve 600 gram ağırlığında metal kasa eşlik ediyor.2.200 mAh kapasiteli pili sayesinde 

24 saat kullanım olanağı sunuyor. Bluetooth 4.2 
kablosuz bağlantı teknolojisi aracılığıyla diğer aygıtlara bağlanan BeoPlay Al, USB Type— 


noktası üzerinden şarj e: 


Gürültüyü engellemek artık çok kolay 


Sony'nin gürültü engelleme performansıyla efsaneleşen yeni kulaklığı MDR-1000X, bir kablosuz kulaklıkta 


olması gereken tüm özellikleri sunuyor. 4 Hz — 40.000 
Hz frekans aralığına sahip olan kulaklık, güç aktif ve kablolu modda 103 dB/mW ses şiddetine ve gücün aktif olmadığı durumda 98 dB/mW ses şiddetine sahip. MDR- 


1000X modelinin sunduğu empedans değeri ise güç aktif 


modda 46 ohm, güç kapalı modda ise 16 ohm seviyesinde yer alıyor. Yaklaşık 4 saat tam şarj olan kulaklık, Noise Cancelling modu açıkkan 20 saat, Noise Cancelling kapalı modda ise 22 saate varan pil ömrü sunuyor. Hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen kulaklığın üzerinde yer alan dokunmatik alan ise ses ve müzik yönetimi 


yapmayı sağlıyor. 


Playstation 4 PRO'nun beyaz modeli satışa çıkıyor 


y, en güçlü oyun konsolu olan PS4 


Pro'nun beyaz renkli modelini duyurdu. 


Sadece paket içerisinde satılacak beyaz 


renkteki konsolun paketi içerisinde, bir adet kutulu Destiny 2, oyun için Expansion Pass yine oyun için dijital içerikler bulunacak. 
Dijital içerik paketinin içinde çok oyunculu bir harita ve üç kişilik Strike, yeni bir gemi, içinde egzotik bir silahın da yer alacağı bir alet çantası yer alacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan Beyaz Playstation4 Pro, 
Eylül ayında satışa çıkarak, 449 dolar fiyat 


etiketine sahip olacak. 


Bir efsanenin yeniden doğuşu 
Günümüz modern fotoğrafçılığının öncülerinden olan Emil Busch, dünyanın ilk 
gerçek anastigmat lensi olan Pantoskop lensi için 1856 yılında patent almış, 1910 
Iı 


sunmuştu. 1910 yılında Almanya'daki Rathenow kasabasında üretilen bu efsane lens, 


Gi 


a gelindi 


nde de portre fotoğrafçılığı için F 3.1 Glaukar Anastigmat lensi piyasaya 


yeniden keşfedilerek tekrardan piyasaya sunuldu. F/3.1 diyafram yapısını koruyan lens, farklı cam ve lens tasarımı sayesinde ise orijinal modelinden hemen ayrılıyor. Optik mühendis Wolfdieter Prenzel haricinde moda fotoğrafçısı Benedikt Ernst ve portre fotoğrafçısı Fırat Bagdu işbirliğiyle geliştirilen lens, 12 bıçaklı diyafram düzeneği ile birlikte geliyor. Odak uzaklığı 97 mm olan lens, tasarım açısından orijinal lensle aynı 


pirinç görünüme sahip. Pirinç benzeri bir oksidasyona sahip üst seviye alüminyum 


malzemesinden üretilen Glaukar 3.1 lens; Nikon, Canon, Sony, Fuji, Micro Four Thirds, 


Leica M ve Leica T fotoğraf makineleriyle de uyumlu. Üretim için gerekli fpn desteğini toplayan Glaukar 3.1 lens önümüzdeki yılın yaz aylarında 2.000 Dolar'dan satışa 


sunulacak. 


Bütün gözler onda olacak 


Huavci, bu yıl gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Porsche Design imzalı 


Huawei Smartwatch'u Avrupa'da satışa sundu. Android Wear 2.0 yüklü saat, Porsche Design tarafından tasarlanan arayüzüyle mekanik bir saat izlenimi veriyor. Paslanmaz çelik malzemesinden üretilen gövdesiyle darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı olan saatte, paslanmaz çelik gövdeye deri kayış eşlik ediyor. 512 MB'lık dahili hafızanın tercih edildiği 

5 cm, 390 x 390 piksel çözünürlüklü ekran ve 4 GB RAM bulunuyor. Piyasadaki 
akıllı saatlerde olduğu gibi Porsche Desing Huawei akıllı saatte, GPS, barometre ve kalp ritmi 


sensörleri de yer alıyor. 
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» KISA HABERLER 


Hyundai IONI10 Hybrid, Antalya'da 


Hyundai, tüm zamanların en teknolojik ve en yenilikçi hibrit teknolojisine imzasını atarak IONIO 
Hybrid modelini Antalya'da satışa sundu. Hyundai IONIO, elektrikli 
(EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve 
Hybrid (HEV) motorun sadece tek bir gövdede buluştuğu dünyadaki 

ilk otomobil olma özelliğine sahip. 
Cangarlar Otomotiv Hyundai Plaza'da otomobil severlerin beğenisine sunulan doğuştan hibrit olan 

IONIO, yeni enerjisiyle test sürüşü gerçekleştirenler tarafından tam not aldı. 
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Beymen, Rixos Land of Legends'ta 


Ünlü hazır giyim markası Beymen yeni mağazasını Antalya'nın 

gözde projelerinden Rixos Land of 
Legends'ta hizmete sundu. Yapılan açıklamada, dünyaca ünlü markaların hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar koleksiyonlarını moda tutkunları 

ile buluşturan Beymen Rixos Land of Legends mağazasında, Beymen 
Collection, Academia ve Blender koleksiyonları yanı sıra çok özel niş parfüm markaları da en özel esansları da yer alacak. 


The Land Of Legends, tatilcileri sanal maceraya davet ediyor 


Türkiye'nin en fantastik alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi The Land Of Legends, oyunlaştırılmış 

360* videosu ile park deneyimi yaşatırken, eğlenceli yarışmalar ile çocukları maceranın içine çekiyor. 

The Land of Legends'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel ve Çağla Şikel'in çocuklarıyla macerayı başlattığı etkinlikte, sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla oynanan keyifli ve yaratıcı oyunlar eğlenceli anlara sahne oldu. Video boyunca sahnelere gizlenen objeler hakkında sorular yöneltilen çocuklardan en çok puan toplayanlara çeşitli hediyeler verildi. 


uu 
P&O Cruises da Polin'i tercih etti 


Avustralya merkezli P&O Cruises, ödüllü Renzo Piano'nun tasarladığı son gemisi Pacific Dawn'ı Polin Waterparks imzalı su kaydıraklarıyla süsledi. Artık cruise gemilerinde su kaydırağı olmazsa olmazlar arasına girmişken PKO Group da bu trende ayak uydurarak son gemisi Pacific Dawn için sektörde en çok ürün gamına sahip, dünyada 100'den fazla ülkede 2500'den fazla projeye imza atmış ve yaptığı AR-GE çalışmalarıyla sektöre yön veren Polin Waterparks ile anlaşarak Pacific Dawn'ı özel su kaydıraklarıyla süslemiş oldu. 


AHK'dan Antalya OSB'ye yeni fabrika 


Türkiye ve yurt dışında birçok önemli otel projesine imza atan AHK, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan yaklaşık 10 milyon TL tutarında ikinci fabrikasının inşaatına başladı. 2018 yılında üretime başlayacak yeni fabrika ile 'AHK, satışı yüzde 30, üretimi de yüzde 50 arttırmak kaydı ile ihracatını iki katına çıkarmayı hedefledi. 
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İYİNİN DE İYİSİ 


£ ##önteknoloji 1.21 Turbo Benzinli ve 1.8L Hybrid e-CVT motor seçenekleriyle benzersiz bir Crossover. 


İlanda yer verilen modelin CO, sahmı birleşik 86 “144 grrkm ve 


Toyota Plaza Bakırcılar 
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